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BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT 
     IN DE VOMMMM-PAROCHIES

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, 
Mook, Molenhoek

Verslag parochiebijeenkomsten fusieproces

In alle parochies zijn bijeenkomsten gehouden over het fusieproces in het 
VOMMMM. Hiervan is verslag gemaakt. Hieronder de verslagen van de 
bijeenkomsten in de parochies Middelaar, Mook, Molenhoek. Voor 
de verslagen van de bijeenkomsten in Milsbeek, Ottersum, Ven-
Zelderheide zie www.vommmm.nl  

Inleiding pastoor Miedema
Pastoor heet iedereen welkom. Ieder heeft gehoord dat er veranderingen op 
komst zijn. We zijn een samenwerkingsverband van 6 parochies. Het 
voornemen is om per 1 januari 2025 een fusie parochie te worden. Deze 
nieuwe parochie krijgt ook een nieuwe naam. Pastoor geeft aan dat hij 
binnengekomen is in een parochiefederatie. Het pastoraal team bestond 
toen uit 2 personen; nu nog maar uit 1. Dat is eigenlijk te weinig.
We hebben nu al 1 kerkbestuur voor 6 parochies. Er is ook al een 
gezamenlijke jaarrekening die is samengesteld uit de jaarrekeningen van de 
6 afzonderlijke parochies.

Inleiding Rudy de Kruijff
Rudy heeft ervaring met parochiefusies. Hij is voormalig pastoor van een 
fusieparochie. Hij heeft altijd hart voor de RK-kerk gehouden. 
Voorafgaand aan deze avond is er al veel gebeurd in de kerk plaatselijk 
maar ook mondiaal. Om een schets te geven hoe het RK-landschap 
veranderd is, leest Rudy een stuk voor uit het boek: "Mijn vader was 
priester" van Katja Kreukels.
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De wereld is klein geworden en veranderd; op internet kan veel opgezocht 
worden. Mensen maken andere keuzes; het kerkbezoek is teruggelopen. 
Dus moet er iets veranderen. Moeten we afscheid nemen van de kerk 
(rouwverwerking) of zetten we in op het uitdragen van de boodschap van 
het RK-geloof. In dat geval moet ons geloof wel afgestoft worden. Aan ons 
de keuze: nemen we afscheid of gaan we voor nieuw elan.

De avond wordt voortgezet met een drietal schriftelijke vragen.
Wat trekt me aan in deze parochie? Waar ben ik trots op?
Wat stoot me af in onze parochie? Wat maakt me boos of verdrietig?
Wat zou ik kunnen en willen doen voor de nieuwe parochie?

En daaropvolgend een discussieronde.

Antwoorden op de vragen parochieavond Middelaar

    1. Wat trekt me aan in deze parochie? Waar ben ik trots op?

    • De intieme en sfeervolle saamhorigheid tijdens uitvaarten; iedereen 
komt, jong en oud
    • De kerk heeft een prachtorgel, veel vrijwilligers; het is het hart van het 
dorp
    • Het kerkhof wordt heel goed onderhouden
    • Ik ben trots op alle vrijwilligers
    • Dat we samen en goed bezig waren
    • De actieve en betrokken parochianen
    • Mensen zijn gemakkelijk te benaderen
    • Het kleinschalige karakter
    • Dat pastoor de mis nog doet
    • De verbondenheid in de dorpsgemeenschap
    • Het kerkgebouw en het kerkhof; de geschiedenis hierachter
    • Het sterke, warme, liefdevolle gevoel van delen tijdens de lichtjesoptocht
    • In het verleden hadden we mooie vieringen
    • De kracht te zien die niet alleen in het gebouw de Kerk te voelen is maar 
die ook geloof uitstraalt, ook al gaan mensen niet meer naar de kerk

    2. Wat stoot me af in onze parochie? Wat maakt me boos of 
verdrietig?
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    • Verdrietig dat er geen koor meer in het weekend zingt
    • Verdrietig dat er weinig kerkgangers zijn
    • Verdrietig dat wat we in 40 jaar opgebouwd hebben, allemaal 
weggevallen is
    • Er wordt van bovenaf teveel aangegeven wat wel of niet mag en het past 
niet meer bij deze tijd
    • Er is weinig ruimte voor vrijwilligers
    • Er zijn nog maar weinig zaken die jongeren aanspreken
    • Ik krijg moeite met het godsbeeld
    • De manier waarop pastoor en KB omgaan met de parochianen
    • Beslissingen worden over onze hoofden heen genomen
    • Dat ik als parochiaan weinig te zeggen heb over wat er met onze kerk 
gaat gebeuren
    • Weinig keus in het indelen van een afscheids- of begrafenisdienst
    • Het kerkgebouw is beeldbepalend maar men weet niet wat het 
instandhouden ervan kost; en dat voor maar een paar mensen die naar de 
kerk komen
    • Dat het kerkbezoek zo snel terugloopt
    • De missen zouden eigentijdser moeten zijn
    • Toewerken naar “Maatschappelijk geloof”

    3. Wat zou ik kunnen en willen doen voor de nieuwe parochie?
    • Organiseren van evenementen
    • Als de kerk buiten het eigen dorp is, weet ik niet of ik nog als vrijwilliger 
aanblijf
    • Weer woord- en communievieringen in de kerk
    • Teksten in begrijpelijke taal
    • Samen zijn
    • Ik wil hetzelfde blijven doen voor de kerk als nu maar dan minder 
intensief
    • Voorlopig niets
    • Vooral handdiensten

Discussie met de aanwezige parochianen naar aanleiding van de 
vragen met antwoorden
Ik ben trots op de betrokken en actieve parochianen. De vrijwilligers zijn 
makkelijk benaderbaar. Die kracht die hier aan de basis ligt, moet ook hier 
blijven. 
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Een grote parochie bestaande uit de verschillende kerkdorpen met diezelfde 
betrokken vrijwilligers is mijn droom. 
Het zou jammer zijn dat als de kerk actief uit het dorpsbeeld verdwijnt. 
Is er een manier om alle 6 de kerken open te houden? We moeten anders 
gaan vieren. De laatste jaren is de viering te traditioneel geworden. De 
viering is een keurslijf. Er moet meer vrijheid in komen. De huidige vieringen 
trekken geen jongeren. In de jaren 70 en 80 waren de jongeren wel 
betrokken. 
De liturgiegroep in Middelaar is door het bisdom de das omgedaan.
Er is zoveel verschil in wat mogelijk is tussen de verschillende bisdommen of 
pastoors. Het is 1 geloof; waarom zijn er dan zoveel verschillen?
Er moet geluisterd worden door pastoor naar de parochianen maar ook 
omgekeerd. Dit moet passen binnen het beleid van het bisdom. Er wordt pas 
recent naar de parochianen geluisterd. Dit is gedaan om het tij voor de RK-
kerk te keren.
Mondiaal is te zien dat het kerkbezoek terugloopt. Hoe kunnen we aan onze 
kinderen en kleinkinderen doorgeven wat het geloof inhoudt? Wat we zelf 
aan onze kinderen en kleinkinderen vertellen, is anders dan wat we in de 
kerk horen.
Een aanwezige heeft een reformatorische achtergrond. Zij krijgt een warm 
gevoel van de lichtjesoptocht; van de persoonlijke verhalen die tijdens een 
avondwake gedeeld worden.
We zitten nu met weinig mensen in de kerk. Er is geen gemeenschap. Dat is 
een gemis. Als de parochies samengaan, duurt het lang voordat de 
gemeenschapszin weer terug is. Misschien zijn 6 parochies samen wel te 
weinig voor dit doel. Of gaat die gemeenschapszin dan wel komen?
Diaconie is niet aanwezig in onze parochies.
Tijdens de afgelopen lichtjesoptocht heeft pastoor gevraagd of hij wat kon 
doen. De eerdere pastoors hebben dit niet gedaan. Pastoor moet zijn gezicht 
laten zien. Anderen geven aan dat het een lekenorganisatie is waarbij 
pastoor niet perse een rol nodig heeft. Aangegeven wordt dat pastoor ook 
niet perse een rol moet hebben omdat de viering dan te kerkelijk wordt.
Er is nog maar heel incidenteel een avondwake. Mensen gaan naar het 
crematorium omdat daar meer mag.
Zien parochianen in Middelaar een groter samenwerkingsverband zitten? 
De oudere generatie heeft een mobiliteitsprobleem.
Een parochiaan wil in de toekomst graag in het dorp begraven worden. 
Pastoor geeft aan dat dat mogelijk blijft zolang de kerk open is. 
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Heeft een monumentale kerk meer kans om open te blijven? Nee, aan het 
monumentale gebouw kan een andere invulling gegeven worden.
Worden er nog wel kerkelijke activiteiten georganiseerd als het gebouw aan 
de eredienst onttrokken is? Een begrafenis zou theoretisch gezien kunnen 
maar is praktisch gezien misschien onmogelijk.
Er is veel kunst in de kerk van Middelaar. De kerk zou open moeten zijn voor 
bezoek. Het kerkepad loopt dit jaar niet langs de kerk van Middelaar. 
Kunst kijken in de kerk zou een optie kunnen zijn. Of het houden van 
concerten.
Een aanwezige merkt op dat ze ergens gezien heeft dat de kerk onderdeel 
is van een MFC.
De kerk moet blijven in Middelaar; ‘s winters wil ik niet naar de kerk in een 
andere parochie.
In de winter zou de mis in de sacristie gevierd kunnen worden. 
We moeten het parochie zijn voelen en dat moet in de eigen parochie 
gebeuren.
Wat gaat er met de financiele middelen gebeuren? Er komt 1 jaarrekening. 
Het antwoord is: alles financiele middelen gaan over naar de nieuwe 
parochie. De aanwezigen zijn blij met deze duidelijkheid. Voor de bouw van 
de nieuwe parochie zijn ook financiele middelen nodig. De aanwezige 
parochianen geven aan wel nog beschikbare middelen te willen inzetten om 
een aantal zaken aan te pakken.

Een aanwezige vraagt als Middelaar geen actieve mis meer heeft na de 
fusie, wordt het gebouw dan meteen verkocht? Kan er geen geld in het 
Brigidafonds blijven voor eventueel kerkonderhoud. Een aanwezige geeft 
aan dat zolang de kerk parochiebezit is, het gebouw onderhouden moet 
worden; zeker in Middelaar aangezien de kerk in Middelaar een 
Rijksmonument is.
Rudy vertelt dat in zijn oude parochies de oudere generatie gebonden blijft 
aan de eigen kerk. Maar met het opstarten van het familiepastoraat komen 
er nu nieuwe gezinnen naar de kerk. Gaan we in de fusieparochie een 
familiepastoraat opstarten? Pastoor benoemt dat hij bij iedere doop aangeeft 
dat de mogelijkheid bestaat om een kinderviering bij te wonen. Ook geeft 
pastoor aan dat af en toe onbekende mensen vragen om gedoopt te worden.
Op scholen wordt geen godsdienstles meer gegeven.
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Mag het kerkgebouw gebruikt worden voor een uitvaart zonder kerkelijk 
tintje? Nee, het is Gods huis. De kerk kan niet verhuurd worden. Als de kerk 
aan de eredienst onttrokken wordt, is het niet meer Gods huis en is er van 
alles mogelijk.
Het kerkgebouw is een rijksmonument. Dat wil niet zeggen dat het een kerk 
moet blijven. Het gebouw blijft wel een monument.
Communicatie is belangrijk. Iedereen moet geinformeerd worden. Daarom 
zijn de uitnodigingen huis aan huis verspreid. Een artikel plaatsen in het 
dorpsblad (of de Dorpskrant) is een goed idee. Betrek de dorpsraad in het 
hele gebeuren. Gebruik het parochieblad. Ook communiceren wie er in de 
fusiegroep zitting heeft.

Antwoorden op de vragen parochieavond Mook

    1. Wat trekt me aan in deze parochie? Waar ben ik trots op?
    • De intieme ruimte waar we als gelovigen bij elkaar komen en elkaar 
ontmoeten.
    • De historie en de ligging van de kerk
    • Ik ben trots op het gebouw. Uniek in onze omgeving. Historisch gebouw. 
Daarnaast op de Broederschap der Sanghers (280 jaar oud) met de mooie 
Gregoriaanse gezangen
    • Trots op de geschiedenis, de ligging van de kerk. Hoe toegankelijk ze is 
voor de mensen
    • Deelname met het gilde, het is een traditie en historie waarin het gilde en 
de kerk met elkaar verbonden zijn
    • Het door kunnen geven van het geloof, met daarbij de normen en 
waarden, aan mijn kinderen. Zodat ze ook ervaren hoe ik ben opgevoed.
    • De prachtige St. Antonius Abt kerk die statig aan de Maas pronkt.
    • Een huis om samen te komen. De kerk als punt van herkenning en 
centrum van een gemeenschap (kerkklokken die luiden geeft herkenning)
    • De kleinschaligheid. Ik voel me thuis in “onze” parochie
    • We vormen (nog steeds) een gemeenschap
    • Verstilde, meditatieve liturgie. In de buurt, locaal
    • De mooie kerken
    • De openluchtviering met Hemelvaart
    • De wandelingen van de pastoor met zijn hond waar mensen bij kunnen 
aansluiten, dat is een laagdrempelige activiteit
    • Partner zingt in het kerkkoor
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    • Ik heb geen trots en ook geen negatieve gevoelens
    • Trots op onze koren
    • Samen zingen en bidden

    2. Wat stoot me af in onze parochie? Wat maakt me boos of 
verdrietig?
    • Ik word verdrietig van de neergang in de kerk. Steeds minder mensen 
en vooral over hoe mensen denken over de kerk: ouderwets, 
overgereguleerd, weinig innovatief. Ik zie weinig “leven”.
    • Soms het hele strakke beleid, probeer een beetje rekening te houden 
met de mens
    • Het maakt me verdrietig dat er weinig jeugd/verjonging is. Waardoor dus 
meer vergrijzing, minder opkomst en dus in de toekomst het, 
noodgedwongen, sluiten van kerken. Daardoor is er minder saamhorigheid 
binnen een dorp, men ziet elkaar minder
    • Wat als de kerk in Mook sluit, hoe moet dat met het gilde? Maar ook 
andere “groepen” die specifiek betrokken zijn bij deze kerk
    • Velen brengen niets in en verwachten toch dat de parochie klaar staat 
als zij dat nodig vinden
    • Afstoten is de verkeerde term, beter is het te spreken van 
aandachtspunten: In de kerk in Mook is er geen koffie, thee, na de H.Mis 
daardoor ontbrekende gemeenschap. Iets meer connectie in de preek met 
de actualiteit. De afkorting VOMMMM is te beleidsmatig, een naam zoals H. 
Familie is beter.
    • Het gebrek aan activiteiten voor kinderen
    • Dat er geen kinderen uit Mook zichtbaar zijn in de parochie
    • Er zijn weinig activiteiten buiten de vieringen
    • Ik heb er geen ervaring mee, ik kom van elders en heb nog geen band 
met de parochie
    • Dat er zo weinig jongeren en kinderen in de kerk zijn

    3. Wat zou ik kunnen en willen doen voor de nieuwe parochie?
    • Daar moet ik nog over nadenken, afhankelijk van de ontwikkeling en 
visie als gevolg van de fusie
    • Ik doe al veel! Meer aandacht voor de jeugd. Vormgeving van diensten. 
Andere meer sprekende vieringen en daarbij jeugd en jonge gezinnen 
betrekken. Herinvoering van Woord- en Communievieringen.
    • Goede vraag, wat is nodig? Vrijwilligers, Donaties?

8



    • Incidenteel of projectmatig meewerken of meedenken
    • Zingen in een koor waarin ik niet de enige jonger dan 70 ben
    • Het parochieblaadje bezorgen
    • Meedoen aan verdiepingsavonden, liefst niet tijdens werktijden, 
eventueel ook zelf mee begeleiden
    • Wat heeft de kerk, naast stabiliteit/meer bezoekers nodig om op de 
huidige manier te kunnen blijven bestaan?
    • Hoe kunnen we de kerk aantrekkelijker maken voor de jeugd? Door info 
op scholen?
    • Meedenken over een nieuwe vorm van samenzijn. Betekenisvolle 
samenleving (weten wat er in de naaste omgeving speelt of waar behoefte 
aan is
    • Zo mogelijk doorgaan met assistentie bij bepaalde kerkelijke 
monumenten en vieringen
    • Doorgaan als vrijwilliger
    • Weinig tot niets (me uit laten schrijven)
    • Ik wil meedoen aan meer actievere groepen zoals kinderkoor, 
begroetingsgroep, lectorengroep, de versiering van de kerk met bloemen

Discussie met de aanwezige parochianen naar aanleiding van de 
vragen met antwoorden
    1. Ik vind liturgische en meditatieve sfeer mooi. Ik wil ook verder fietsen 
naar een andere kerk. We hebben allemaal een mooie kerk. Dit zijn 
zegeningen. Aandachtspunten zijn: Het ontbreken van koffie en thee na de 
H.Mis vanwege de gemeenschapszin, de link naar de actualiteit in de H.Mis: 
het is geen nieuwsrubriek, VOMMMM is een bureaucratische naam, de 
nieuwe naam moet mooi zijn. Soms gaat het fout: H. Adelbert werd De 
Maaskei. Ik kan publiciteit en communicatie doen in de nieuwe parochie. Ik 
vraag me af of het fusiegebied niet nog groter moet worden.
    2. Er zullen nog minder mensen naar de H.Mis gaan als gecentraliseerd 
wordt.
    3. Ik bewonder de kerk in Nijmegen waar 200-300 jongeren actief zijn. 
Negatief is dat er weinig leven in de kerk is. Hoe moeten we mensen erbij 
betrekken. Misschien moeten we terug naar het jongerenkoor uit de jaren 
zestig. Hoe krijgen we de jeugd zover?
    4. Ik ben blij met de gezinsmis in Milsbeek voor de H.Communie kinderen. 
Er moeten laagdrempelige gezinsmissen komen.
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    5. Ik vind het fijn als kinderen bij de H.Mis betrokken worden door ze 
kaarsjes laten aansteken. Er moet speciale aandacht voor de jeugd zijn. 
Pastoor zag de palmpasenstok over het hoofd, we zijn beter af met een 
centrale kerk. We hebben gezinspastoraat en familiepastoraat nodig waar 
we een keer of tien bij elkaar komen waarna een gezamenlijke maaltijd. We 
moeten meer kerk zijn aan de buitenkant, nu is te veel de binnenkant 
belangrijk.
    6. Ik heb zorgen over onze kerk. Wat gebeurt er in de nieuwe situatie met 
de gildemissen en de gildes? Toen in Heumen de kerk werd gesloten gingen 
de gelovigen kerken onder het zelfde dak als de protestanten.
    7. Er komt één portemonnee. Daar heb ik moeite mee want de ene 
VOMMMM parochie is nu armer dan de andere.
    8. De kerk in Molenhoek heeft een nieuw dak nodig? Gebeurt dit dan 
nog? Rudy: dat hangt er van af. Ook bij een eventueel andere functie is 
onderhoud nodig.
    9. Mook is een rijksmonument! Er mag weinig aan de buitenkant.
    10. Er wordt gesproken over een kerkenvisie. Wat is de rol? Rudy: De 
kerkenvisie is een inventarisatie van de kerkelijke gebouwen, niet meer. De 
te ontwikkelen visie “Het Huis van God” gaat wel over een visie over de 
toekomst van de kerkgebouwen. Deze moet in augustus 2024 ingeleverd 
worden. Visie is nodig. VOMMMM is geen gemakkelijk gebied, het is 
landelijk, er zijn geen studenten.
    11. De fusieparochie gaat bepalen wat gebeurt met een gesloten kerk en 
hoe het gaat met het eigendom. Hier ben ik het niet mee eens. Rudy: 
argumenten gaan tellen! Wychen is een voorbeeld, daar zijn nog 10 van de 
12 kerken over, geen voormalige parochie heeft automatisch een zetel in het 
kerkbestuur. Een Mookse parochiaan heeft bijvoorbeeld straks niet meer 
zeggenschap over de nieuwe bestemming van de kerk van Mook dan 
parochianen van de andere parochies. Het is belangrijk dat dit naar buiten 
wordt gecommuniceerd.
    12. In Sambeek was er over de kerk goed overleg, in De Horst niet.
    13. Het parochieblad in Mook ligt alleen in de PLUS, het wordt niet huis 
aan huis verspreid zoals in de andere parochies. Ik heb me daarom 
aangeboden om het parochieblad rond te brengen maar dat is niet 
opgepakt. Het is goed dat het parochieblad op de website kan worden 
aangeklikt. De uitnodiging voor de serie van parochie avonden is wel naar 
alle 7000 adressen in het VOMMMM gebied gegaan.
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    14. Ik heb veel gereisd, veel geloven gezien. Het gaat erom: wat vindt de 
jeugd van het geloof. De cultuur verandert bliksemsnel, je redt het niet meer 
op de oude manier. Ook moskeeën lopen leeg. Wat moeten we doen om 
kerken te behouden? De belangstelling voor geloof is zeer verschillend. De 
kerk heeft schatten voor de komende generaties!
    15. We moeten het geloof meer interactief verspreiden, dit heb ik gezien 
bij een excursie van een school naar het Rijksmuseum. Interactie geeft 
verbinding.
    16. Kinderen moeten sporten in het weekend en zo kan het gezin niet naar 
de kerk gaan! Rudy: Hebben we dit niet zelf in de hand?
    17. Er zijn maar 7 communicanten in 6 parochies, dit is alarmerend. 
Anderzijds is de vraag naar zingeving groot. Pastoor: dit moeten we samen 
doen, dit kan ik niet alleen.
    18. Het lijkt wel of Attila de Hun hier geweest is op het kerkelijk terrein. Ik 
zat in de liturgiegroep, maar daar wilden de pastoor na pastoor van Dijk 
geen inmenging van leken meer. Daarna is alles afgebroken. Mensen 
hebben hier hun vingers verbrand. Deze erfenis weegt zwaar. Aloys 
(Wychen) is vertrokken. Was het geloof wel voldoende verinnerlijkt. 
Overasselt heeft nu nog maar 25 kerkgangers in het weekend. Rudy: 
Personen zijn belangrijk, maar dit is niet wat telt. Geloof dient inderdaad 
verinnerlijkt te worden.
    19. Het is belangrijk wat de visie wordt van de fusieparochie. Wat 
afgebroken is bouw je niet meer zo snel op. Hoe krijgen we de mensen weer 
bij de kerk betrokken?
    20. Als er sprake is van de verkeerde leider, dan blijft de boel niet bij 
elkaar. Paus Franciscus luistert, geeft vertrouwen dat er geluisterd wordt.
    21. Emotie rond de fusie is er bij mij wel. Ik sta voor de eigen kerk. Maar 
als je drie dorpen verder moet kerken dan gaat de emotie verloren.
    22. Ik hoor vaak over fusie en kerken sluiten. Moeten we niet eerst een 
stap terug zetten? Het is wel herfst in de kerk. We moeten via een fusie een 
stap vooruit zetten. Avondwaken zorgden voor een sociaal afscheid. Na de 
corona is er maar één keer per jaar een uitvaart in de kerk. Het is vaak de 
beslissing van de kinderen om geen kerkelijke uitvaart te hebben.
    23. Mijn beste vriend had precies aangegeven welke liturgie hij bij de 
uitvaart wilde.
    24. In één kerkprovincie en één Bisdom is er in een parochie wel een 
Woord- en Communieviering, in de andere niet. Kan deze niet weer 
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ingevoerd worden? Rudy: Ieder Bisdom maakt een keuze, daar hangt het 
niet vanaf.
    25. Ik ben voorganger geweest bij Woord- en Communievieringen, deze 
werden bruut beëindigd. Dat was heel teleurstellend. Rudy: Dat had anders 
gemoeten.
    26. Is er sprake van een tweesporentraject: 1. Levende stenen in de 
kerk↔visie over kerkgebouwen 2. Doorvoeren van de fusie? Rudy: Ja.
    27. Wat doet VOMMMM met sociale media? Sociale media kunnen 
helpen meer mensen bij de kerk te betrekken. Pastoor: We hebben 
inderdaad plannen in die richting maar de mensen moeten ervoor gevonden 
worden.
    28. Hoe wordt teruggekoppeld naar de kerk over deze avond? Rudy: 
verslagen worden gepubliceerd in de parochiebladen.
    29. Om jongeren bij de kerk te betrekken is wellicht een werkgroep 
publiciteit nodig.

Antwoorden op de vragen parochieavond Molenhoek

    1. Wat trekt me aan in deze parochie? Waar ben ik trots op?
    • De kerk draagt bij aan de vrede in de wereld
    • Dat ik deel uitmaak van het gemengde koor
    • Ik ben trots op onze kerk
    • De parochianen zijn positief
    • De grote groep parochianen die nog betrokken is bij de kerk
    • De grote groep vrijwilligers
    • Het aantal bezoekers van de H. Mis
    • Koffie na afloop van de mis
    • Het regelmatig hebben van een H. Mis
    • De saamhorigheid
    • De kerk als plaats van rust en bezinning
    • Dat ik in de kerk nog steeds welkom ben
    • Een kleine maar standvastige gemeenschap
    • De verschillende diensten
    • Dat we jaren geleden onze kerk met moeite opgeknapt hebben
    • Kennis te hebben over de geschiedenis van onze kerk
    • Dat onze kerk een plaats van ontmoeting is
    • De kerk staat voor bepaalde normen en waarden
    • Dat iedere zondag tussen 11.00 en 13.00 de kerk open is
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    2. Wat stoot me af in onze parochie? Wat maakt me boos of 
verdrietig?
    • Dat niet iedereen weet  dat de kerk voor iedereen is
    • Weinig jonge gezinnen in de kerk
    • Dat er geen jongeren meer naar de kerk gaan
    • Dat we priesters hebben gehad die ver buiten de gemeenschap stonden
    • Leegloop van de kerk
    • Dat op scholen geen aandacht meer is voor het RK-geloof
    • Dat mensen negatief praten over kerk, parochie en geloof
    • De zeer conservatieve regels van de RK-kerk
    • De kerk heeft weinig relevantie in de ontwikkeling en zorgen van onze 
wereld
    • Dat de kerk niet meer gebruikt mag worden voor kunstuitingen en 
maatschappelijke activiteiten
    • Dat het CAM verdwenen is
    • Pastoor mag zichtbaarder zijn als verbindende factor
    • Negatieve benadering voor activiteiten en inzet parochianen als dragers 
van de gemeenschap
    • De soms afstandelijke houding van het kerkbestuur
    • De stroperige besluitvorming n.a.v. suggesties vanuit de bevolking
    • Afschaffing Woord- en Communiediensten
    • Als de kerk zou verdwijnen uit ons dorp
    • Dat parochianen weining informatie ontvangen
    • Dat niet meer de openbaarheid gezocht wordt
    • Dat er nog steeds geen gezamenlijk parochieblad is

    3. Wat zou ik kunnen en willen doen voor de nieuwe parochie?
    • Zorgen voor eenheid in de kerk
    • Mij inzetten voor de koren
    • Versieringen bij bijzondere gelegenheden
    • Koorlid
    • Hand- en spandiensten verrichten (als de kerk niet te ver weg is)
    • Ik doe al heel veel
    • Administratie begraafplaatsen
    • Niets, ik ben te oud
    • Professionalisering van het kerkbestuur
    • Inzetten van mijn vaardigheden als oud-bestuurder
    • Duidelijke communicatie met de parochie
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    • Kosteren
    • Parochianen, scholen en jeugd bij de kerk betrekken
    • Bedevaarten organiseren

Alternatieven voor gebruik van het kerkgebouw
    • Marismuseum
    • Passionistenmuseum
    • Bibliotheek
    • Atelier
    • Kleine winkels
    • Galerij
    • Cafe – achtig iets
    • Begrafenis

Discussie met de aanwezige parochianen naar aanleiding van de 
vragen met antwoorden
Een fusie kan alleen maar voordelen opleveren maar de vervolgstap is wel 
lastiger: welke kerk gaat sluiten? Er is veel te winnen door met elkaar in 
gesprek te gaan; met andere organisaties in het dorp.
Fusie is een administratieve stap en kan veel werk besparen. 
Iedere kerk heeft vermogen. Wat gebeurt daarmee? Het antwoord daarop 
is: alles wordt gezamenlijk vermogen zoals de grond en gebouwen. Alles 
wordt dus eigendom van de nieuwe parochie. Het vermogen van iedere 
afzonderlijke parochie wordt niet geoormerkt.
Denkt het KB al na over invulling van de overtollige kerkgebouwen? Zijn er al 
criteria waaraan dat getoetst wordt. Rudy benoemt Vitaliteit, 
Gemeenschapszin, Herbestemming en Geografische ligging; en er zijn meer 
op te noemen.
Een aanwezige benoemt dat hij bij een kerkenvisie meer verwacht dan 
bovenstaande argumenten. Deze zijn alleen maar praktisch. We moeten ook 
nadenken over de vraag: Waarom hebben we een kerkgebouw nodig? 
Een aanwezige vraagt: Kun je creatief omgaan met de herbestemming van 
een kerkgebouw? De toekomst is multifunctionaliteit; dus je moet flexibel 
met een kerkgebouw omgaan. De kerk is Godshuis; je mag daar niet alles in 
doen, is de uitleg. Je hoeft niet het hele gebouw als gewijde ruimte in stand 
te houden, wordt vanuit de aanwezigen opgemerkt.
Een aanwezige merkt op dat bij een fusie ook veel praktische zaken 
geregeld moeten worden zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk parochieblad. 
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Is daar al een begin meegemaakt? De reactie van Rudy hierop is: Het 
meeste werk komt pas op het moment dat de fusie een feit is.
Er is op dit moment 1 bestuur voor 6 parochies. Wat gebeurt er met de 6 
organisaties zoals de 6 afzonderlijke administrateurs, of de 6 
schoffelploegen? Is erover nagedacht hoe al die teams in elkaar geschoven 
moeten gaan worden? Rudy vertelt over zijn ervaringen in zijn vroegere 
parochies; je moet overkoepelend gaan werken. Rob (namens het 
kerkbestuur) geeft aan dat hij hoopt dat alle vrijwilligers die nu werken voor 
de 6 parochies ook actief willen blijven voor de nieuwe onstane parochie na 
de fusie.  
Nu zijn vrijwilligers vooral betrokken bij de eigen parochie. Het is lastig om 
die op korte termijn samen te laten werken. Rudy geeft aan dat dit een 
kwestie van de lange adem is. 
Een aanwezige geeft aan dat het voor haar lastig is om naar een andere 
kerk te gaan omdat ze moeilijk ter been is. Een andere aanwezige geeft aan 
dat ze van de kerktaxi is en dat ze nooit aanvragen krijgt. Rudy antwoord dat 
voor een aantal parochianen de stap naar een verder weg gelegen kerk te 
groot zal zijn; die parochianen verliezen we dus.
Een aanwezige vertelt dat ze een fusie heeft meegemaakt waarbij iedere 
parochie een contactpersoon heeft die in verbinding staat heeft met het 
kerkbestuur.  Dit model werkt goed. Iedere parochie heeft om de 2 weken 
een eigen viering. Dit gaat door totdat die 2-wekelijkse viering niet meer 
bezocht wordt. Daarna worden vieringen alleen nog maar in de centrale kerk 
gehouden. Dat kan beginnen met bijvoorbeeld een gezamenlijke 
Paasviering.
We moeten ook kijken naar details. Ook koren moeten gaan samenwerken. 
Het begint met een viering samen zingen. We doen nog een viering samen. 
Als we zoveel vieringen samen doen, kunnen we van de deelnemende 
koren, 1 koor maken.
In het verleden hadden we regelmatig met alle parochiele koren gezamenlijk 
een viering. Waarom is dat niet voortgezet? 
Er is geen dirigent meer; een organist is moeilijk aan te komen. Nog een 
paar jaar en dan is er niets meer. Ook gezien de leeftijd van de koorleden.
Wanneer is de fusie een feit? We hebben een jaar nodig om de fusie uit te 
rollen. Maar met samen werken moeten we eigenlijk al meteen beginnen. 
Een exacte fusiedatum is genoemd: begin 2025. Het jaar 2025 zal gebruikt 
worden om de fusie uit te rollen.
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In Molenhoek kan men tijdens de Actie Kerkbalans doneren aan het 
Steunfonds voor het kerkgebouw. Kan dat in de toekomst ook nog? Het KB 
geeft aan dat het KB daarover met het Steunfonds in gesprek gaat. Een 
aanwezig lid van het Steunfonds geeft aan dat ook in de toekomst giften 
gedaan kunnen worden voor het kerkgebouw. Het Steunfonds blijft kijken 
naar passend medegebruik van het kerkgebouw. 
De zorg wordt uitgesproken dat jongeren niet meer de weg naar de kerk 
zullen vinden. Rudy geeft aan dat het RK-geloof zoveel te bieden heeft 
waarbij misschien zaken wel wat afgestoft moeten worden. Gezinspastoraat 
zou een oplossing kunnen bieden. Het initiatief ligt echt bij de parochies zelf.
Een aanwezige staat dubbel in de fusie. De fusie op zich is goed. Als onze 
kerk gaat sluiten, waar ga je dan naar de kerk? Hoe groter de afstand naar 
het fysieke gebouw, hoe minder snel ik naar de kerk zal gaan. Kerk zijn doe 
je wel samen. 
Wij zijn een geloofsgemeenschap. 
Een aanwezige merkt op dat ze het moeilijk vindt om naar een andere kerk 
te gaan dan in het eigen dorp omdat ze daar niemand kent. Een andere 
aanwezige maakt de opmerking dat onbekend, onbemind maakt. De 
Molenhoekse geloofsgemeenschap is gesloten. Rudy maakt de opmerking 
dat dit waarschijnlijk voor iedere parochie geldt. Maar je moet een drempel 
over; het kost tijd en moeite. Als je aan geloofsbeleving wilt blijven doen, 
moet je dat ervoor over hebben.
Rudy geeft aan dat de antwoorden op de schriftelijke vragen aangeven wat 
er leeft binnen de parochies.
Een aanwezige vraagt of er op iedere avond hetzelfde opgemerkt wordt. 
Rudy geeft aan dat het verleden van een parochie een rol speelt maar ook 
de aanwezigen zelf. Aanwezigen geven zelf ook sturing aan waar de 
discussie over gevoerd wordt.
Iemand merkt op dat er een tekort is aan vrijwilligers maar ook aan KB-
leden. Jammer dat niemand zich meldt.
Aanwezigen vragen zich af of de antwoorden op de vragen nog gedeeld 
worden met de gemeenschap? In de evaluatie van de fusiewerkgroep zal 
besproken worden hoe de verslagen van de avonden gedeeld gaan worden. 
Het verslag van de eerste avond is klaar.
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Zondag 15 september Open Monumentendag 
kerk Middelaar
“1944 Middelaar een dorp in de frontlinie!”

De werkgroep “15 september” opent samen met de kerngroep parochie 
Middelaar op Open Monumentendag de deuren van de kerk Middelaar. Het 
is 80 jaar geleden dat Middelaar in de frontlinie lag tussen de Geallieerden 
en de Duitsers. Iedereen werd geëvacueerd en het dorp en de kerk werden 
nagenoeg met de grond gelijk gemaakt. Op 15 september willen we daarbij 
stilstaan in de kerk van Middelaar met verhalen, boeken, foto’s en een audio 
presentatie. Tevens is er de mogelijkheid om de klokkentoren onder 
begeleiding te bezichtigen met het verhaal van de grote bronzen klok uit 
1533 (Rijksmonument). 

Deze grote bronzen klok 
gegoten in  1533 
(Rijksmonument) met een 
gewicht van 520 kg is 
tijdens de WOII in 
september 1942 
aangemeld bij de 
'Rüstungsinspektion'. De 
bronsklokken waren 
namelijk gemaakt van 
dezelfde tin en 
koperlegering waar ook 
wapens van gemaakt 
konden worden. De Duitsers hebben de klok van de verwoeste Middelaarse 
kerk op 4 december 1942 in beslag genomen, om er na omsmelten 
kanonnen en munitie van te maken. 

Vanaf november 1942 tot begin 1944 was de Limburgse aannemer Peter 
Meulenberg als Generalunternehmer des Sonderreferates 
Metallmobilisierung belast met het uit de torens halen en opslaan van de 
door de Duitsers gevorderde torenklokken in Nederland, een opdracht die 
hem een vermogend man maakte. Hij kreeg al snel de bijnaam Klokken-
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Peter. Binnen een jaar haalden hij en zijn vierhonderd medewerkers meer 
dan 6.700 klokken van de torens, driekwart van alle Nederlandse klokken. 
De buitgemaakte klokken werden in een aantal plaatsen in Nederland 
verzameld en vandaar gingen ze naar de centrale verzamelplaats in 
Hamburg.

In ’46-’47 is de grote klok uit 1533 echter teruggekomen, omdat de Duitsers 
deze klok van te grote historische waarde vonden.

Als u nog persoonlijke verhalen heeft, die niet verloren mogen gaan, kunt u 
mailen naar zwartjespetra@gmail.com 

Mogen we u op zondag 15  september verwelkomen in de kerk van 11.00 
uur tot 15.00 uur?

Werkgroep 15 september

Nieuw leven in de kerk van Molenhoek
Op de kerkzolder in Molenhoek heeft zich een paartje kerkuilen 
genesteld. Dit voorjaar hebben ze eieren gelegd en binnenkort 
vliegen er waarschijnlijk drie jongen uit. Een prachtig resultaat van 
gezamenlijk beschermwerk van IVN Maas & Niers en de kerk als 
gastheer. 

Met een ijslijk gekrijs lokt 
het mannetje kerkuil in het 
voorjaar een vrouwtje naar 
zijn territorium. Ze legt in 
mei – juni zo’n 4-7 eieren, 
die een maand later 
uitkomen. Dat er weer 
kerkuilen nestelen op de 
kerkzolder in Molenhoek, 
is een mooie verassing. 
Hun nestkast was namelijk 
‘gekraakt’ door honingbijen 
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en zat tjokvol raten. Vorig jaar is de kast opgeschoond en binnen een jaar 
maakt dit paartje kerkuilen er al dankbaar gebruik van.

De IVN Roofvogel en 
uilenwerkgroep plaatst en 
onderhoudt nestkasten 
van (onder meer) 
kerkuilen in Noord-
Limburg, van Well tot 
Molenhoek. 

Medio juli dit jaar zijn bij 
de eerste controle op de kerkzolder vier uilskuikens gevonden, nog maar net 
uit het ei. Een maand later is het nest opnieuw gecontroleerd, ditmaal om de 
jongen te ringen. Er blijken nog drie kuikens over te zijn, een normaal 
overlevingspercentage. Ze zijn gemeten en gewogen om leeftijd en conditie 
te bepalen en geringd om migratie, broedsucces en overleving te 
onderzoeken. Op 19 augustus schatten we de leeftijd van de drie kuikens op 
36-49 dagen oud en zijn ze in goede conditie. Binnen twee tot drie weken 
zijn ze klaar om uit te vliegen.

Meer lezen over het werk van IVN, bekijk onze website: 
www.ivn.nl/afdeling/maas-en-niers/roofvogels-en-uilen. 
Wil je meer weten over de kerkuil, bezoek dan deze website: 
www.kerkuil.com.
Frank Spikmans & Dirk Kerkhoff
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Rooster vieringen VOMMMM

Ven-Z. Otters. Milsb. Midd. Mook Molenh

31 aug/1 sep 9.30 19.00 11.00

7/8 sept 19.00 9.30

14/15 sept 19.00 9.30

za.14.00
Sinulog

zo.11.00

21/22 sept 11.00
19.00

H. Lam-
bertus

9.30

28/29 sept 9.30 19.00 11.00

do. 3 okt
19.00  
Rieth

5/6 okt 19.00 11.00 9.30

12/13 okt 9.30
za. 17.00 

KV
19.00 11.00

19/20 okt 19.00 11.00 9.30

26/27 okt 9.30
zeg.grav.

19.00 11.15
zeg.grav.

zo. 27 okt
16.00
Allerz.

15.00
Allerz.

2/3 nov 19.00 11.00
zeg.grav.

9.30
zeg.grav.

vr. 8 nov
18.00

St. Mrt.

9/10 nov 9.30
za. 17.00 

KV
19.00 11.00
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16/17 nov 19.00 11.00 9.30

23/24 nov
19.00 

CN
9.30 11.00

30 nov/ 1 dec 19.00 11.00 9.30

7/8 dec 9.30
za. 17.00 

KV
19.00 11.00

do. 12 dec
14.00 KBO
Trefpunt

14/15 dec 19.00 11.00 9.30

Rieth = Mariakapel aan de Riethorsterweg in Plasmolen
KV =  Kinderviering
zeg. grav. = aansluitend zegening van de graven
St. Mrt. = Sint Maarten
CN = m.m.v. koor Cantica Nova

Allerzielenviering 27 oktober 2024 om 15.00 
uur te Middelaar
De parochianen, overleden in de periode van 1 november 2018 – 1 
november 2019, zijn nu 5 jaar vernoemd.
Stelt U er prijs op, dat uw dierbare overledene blijvend vernoemd 
wordt, dan kunt U de naam vóór 15 oktober 2024 schriftelijk 
doorgeven aan Liesbeth Lemmens-Wijnhoven, Burchtstraat 29, 6587 
BB Middelaar
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Regiodag Biddende Moeders
Dinsdag 17 september 2024
Parochiezaal van de Heilig Hartkerk 
Mgr. Driessenstraat 2
Roermond
(Ingang parochiezaal: Nassaustraat)

We willen u van harte uitnodigen voor deze dag om vrijblijvend kennis te 
maken met Biddende Moeders. Het is een dag van ontmoeting, gebed en 
inspiratie.

In meer dan 100 landen, waaronder Nederland, zijn gebedsgroepen van 
biddende moeders. Ook in Limburg zijn groepen die wekelijks of om de twee 
weken bij elkaar komen om te bidden voor hun kinderen, kleinkinderen en 
andere intenties wereldwijd.
Door het gezamenlijk bidden ontstaat er een onderlinge band. Er hebben al 
mooie gebedsverhoringen plaatsgevonden en de moeders ontvangen kracht 
om goed met situaties om te gaan.

Op deze dag zijn alle vrouwen welkom: jong en ouder, moeders/oma’s, 
zowel de fysieke moeders/oma’s als de geestelijke moeders.

Programma
09.30 uur Ontvangst, koffie en thee
10.00 uur Kennismaking met Biddende Moeders 
11.00 uur Gebedsuur: bidden voor onze kinderen, kleinkinderen en 
andere intenties
12.00 uur Lunch: koffie, thee wordt verzorgd. S.v.p. lunchpakket zelf 
meenemen
13.00 uur Middagprogramma met een inleiding 
14.30 uur Eucharistieviering
15.30 uur Einde dag

Voor de onkosten wordt indien mogelijk 5 euro per persoon gevraagd.
Het is 12 minuten lopen vanaf station Roermond.
De bussen 794 en 101 brengen je er in een paar minuten heen.
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S.v.p. aanmelden of informatie 
wiesmom@kuriakon.nl      0475-589135
Wies Mom, regioverantwoordelijke Biddende Moeders Limburg.

Eerste Communie 2025
Op woensdag 9 oktober om 20.00 uur is er in de sacristie in Molenhoek 
een informatieavond voor ouders die overwegen hun kind Eerste 
Communie te laten doen.

Voor deze avond graag van te voren aanmelden bij
Elena Jongen, communie@vommmm.nl of 06 14 54 31 03.
De leerlingen in de groepen 4 van de basisscholen in de VOMMMM-
parochies ontvangen hierover een brief via school.

Aanmelding voor de Communie:
Via het inschrijfformulier dat op de informatieavond wordt uitgedeeld.
Dit kunt u na de informatieavond ook downloaden via 
www.vommmm.nl/Parochie-nodig/Sacramenten/Communie.
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Uitnodiging Sinulogfeest Molenhoek

Op zaterdag 14 september viert de Filipijnse gemeenschap het jaarlijkse 
Sinulogfeest ter ere van het Heilig Kind Jezus (Sr. Sto. Niño).

De viering begint om 14:00 uur met een H. Mis in de kerk Onze Lieve 
Vrouw van Zeven Smarten van Molenhoek. 

Aan het begin van de mis wordt eerst een processie gehouden met het 
beeld van Sto. Niño. Na afloop van de eucharistieviering wordt het feest 
vervolgd in gemeenschapshuis De Wieken met een culturele presentatie van 
Sinulog dance, liedjes en een heerlijke Filipijnse lekkernij/warm buffet.

De toegang is gratis maar koffie/thee/drank in De Wieken is voor 
eigen rekening.
Uiteraard wordt een vrijwillige bijdrage in de kosten zeer op prijs gesteld.

Bijdragen kunnen ook worden overgemaakt op bankrekening 
NL86 RABO 0131 6319 69 ten name van Parochie Molenhoek. Vermeld 
daarbij als kenmerk “Sinulog 2024” dan wordt uw bijdrage aan de 
organisatie doorgegeven.
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Dinsdag 8 Oktober Bedevaart naar Kevelaer

Programma:
10:00u   Kleine Kruisweg Pastoor Miedema  zal 

   hier in voorgaan.
11:00u   Heilige Mis in de Sacramentskapel, 

   Pastoor Snijders en Pastoor Miedema 
   gaan voor in de Eucharistieviering.  

12:00u   Middageten in het Priesterhuis.
   (kosten middageten: € 17,00 p.p.)

Afsluiting: samen naar de genadekapel.

Graag aanmelden  vóór maandag 30 September: 
Bij aanmelding kosten middageten betalen bij Carla Kersten.
chpm.kersten@gmail.com Tel: 06 55925833

Gennep,Heijen,Afferden,Bergen,
Siebengewald/VOMMMM

Met vriendelijke groeten
Carla Kersten

25



Vanuit de parochies

Mothers Prayers
Vanaf woensdag 28 augustus komen de Biddende Moeders weer bij elkaar 
op iedere woensdag in de oneven weken om 10.30 - 11.15 uur in de 
dagkapel van de kerk in Molenhoek (ingang om de hoek, via de sacristie). 

Alle moeders, oma's en vrouwen met een hart voor de 
jeugd zijn welkom. Tijdens de herfstvakantie is er geen 
bijeenkomst.

De data in de komende maanden zijn :
28 aug, 11 sept, 25 sept, 9 okt, 6 nov, 
20 nov, 4 dec.

Jubileum misdienaar Sybren Beurze
Op zondag 18 augustus was het een bijzondere dag. Sybren Beurze was op 
deze datum 10 jaar misdienaar in Molenhoek. Aan het einde van de viering 
werd hij daarvoor bedankt en onderscheiden door pastoor Miedema. 
Na afloop van de mis was er koffie en gebak in de sacristie en werd Sybren 
ook door de parochianen gelukgewenst en bedankt.
Sybren is nog niet van plan om te stoppen. Zolang hij in Molenhoek woont is 
hij van plan om beschikbaar te blijven.

Kerktaxi
De kerktaxi in de parochies MMM brengt mensen naar de eigen kerk of naar 
een buurtkerk. Wilt u rijden of gereden worden, bel dan met de 
contactpersoon in uw eigen dorp:
Middelaar: Annie Braks, 024 696 23 51
Mook: Michiel Bakker, 024 696 19 35
Molenhoek: Marian Hax, 024 358 17 30
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VIERINGEN IN MMM  31 augustus – 8 december 2024

31 aug/1 sept 22e zondag door het jaar
za 19.00 u. Middelaar Mis
zo 11.00 u. Molenhoek Mis

Intenties: Chef Keuls; overleden ouders Keuls-Teeuwisse

di  3 sept Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis

do 5 sept Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  6 sept Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

7/8 sept 23e zondag door het jaar
zo 9.30 u. Mook Mis

di  10 sept Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 12 sept Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  13 sept Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

14/15 sept 24e zondag door het jaar
za 14.00 u. Molenhoek Mis - Sinulogfeest Filippijnse gemeenschap
zo 11.00 u. Molenhoek  Mis - OLV van Smarten

di  17 sept Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 19 sept Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  20 sept Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede; aansl. Aanbidding

21/22 sept 25e zondag door het jaar
za 19.00 u. Middelaar Mis – H. Lambertus
zo   9.30 u. Mook Mis

di  24 sept Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 26 sept Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  27 sept Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede; aansl. Aanbidding

28/29 sept 26e zondag door het jaar
za 19.00 u. Middelaar Mis
zo 11.00 u. Molenhoek Mis

di  1 okt Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
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do 3 okt Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
Middelaar 19.00 u. Mis bij Mariakapel Riethorst

vr  4 okt Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede; aansl. Aanbidding

5/6 okt 27e zondag door het jaar
zo 9.30 u. Mook Mis

di  8 okt Molenhoek 19.00 u. géén Mis
do 10 okt Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  11 okt Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede; aansl. Aanbidding

12/13 okt 28e zondag door het jaar
za 19.00 u. Middelaar Mis
zo 11.00 u. Molenhoek Mis

Intenties: Chef Keuls; overleden ouders van Rens-Janssen;
Overleden ouders Gommers-Könisser en Gerry

di  15 okt Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis

do 17 okt Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  18 okt Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede; aansl. Aanbidding

19/20 okt 29e zondag door het haar
zo 9.30 u. Mook Mis

di  22 okt Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 24 okt Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  25 okt Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede; aansl. Aanbidding

26/27 okt 30e zondag door het jaar
za 19.00 u. Middelaar Mis
zo 11.15 u. Molenhoek Mis; aansluitend zegening van de graven

Middelaar 15.00 u. Allerzielendienst; zegening van de graven

di  29 okt Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis

do 31 okt Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr    1 nov Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede; aansl. Aanbidding
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2/3 nov 31e zondag door het jaar
zo 9.30 u. Mook Mis; aansluitend zegening van de graven

di  5 nov Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis

do 7 nov Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  8 nov Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede; aansl. Aanbidding

9/10 nov 32e zondag door het jaar
za 19.00 u. Middelaar Mis
zo 11.00 u. Molenhoek Mis

Intenties: Chef Keuls; overleden ouders Keuls-Teeuwisse;
Overleden ouders Gommers-Könisser en Gerry

di  12 nov Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis

do 14 nov Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  15 nov Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede; aansl. Aanbidding

16/17 nov 33e zondag door het jaar
zo 9.30 u. Mook Mis

di  19 nov Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis

do 21 nov Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  22 nov Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede; aansl. Aanbidding

23/24 nov Christus Koning
zo 9.30 u. Middelaar Mis
zo 11.00 u. Molenhoek Mis

di  26 nov Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis

do 28 nov Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  29 nov Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede; aansl. Aanbidding
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30 nov/1 dec 1e zondag van de Advent
zo 9.30 u. Mook Mis

di  3 dec Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis

do 5 dec Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  6 dec Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede; aansl. Aanbidding

7/8 dec Christus Koning
za 19.00 u. Middelaar Mis
zo 11.00 u. Molenhoek Mis

Intenties: Chef Keuls; overleden ouders van Rens-Janssen

di  10 dec Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis

do 12 dec Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  13 dec Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede; aansl. Aanbidding

Overzicht Doordeweekse Vieringen

Dinsdag 18.30  Rozenkransgebed
19.00  Eucharistie Molenhoek

Woensdag 9.00  Eucharistie Milsbeek

Donderda
g

9.00  Eucharistie
Aansluitend Aanbidding tot 10.00 uur Molenhoek

Vrijdag 9.00  Eucharistie
Aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans Mook

Openstelling kerk Molenhoek op zondag
Op de zondagen waarop er géén Mis is, is de kerk in Molenhoek van 
11.00-13.00 uur open voor persoonlijk gebed en/of een kaarsje.
Daarnaast is de kerk, zoals altijd, via sacristie, open op de 
woensdagochtenden van 10.00 – 11.30 uur. 
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CONTACT VOMMMM
Sacristie Ottersum, St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum, tel. 06 42988576, 
alleen tijdens openingstijd: dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
Aanmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kunt u 
doorgeven aan de ledenadministratie via administratie@vommmm.nl 
Website: www.vommmm.nl 

PASTOOR VOMMMM
Pastoor Theo Miedema, De Hove 1, 6585 AN Mook
E-mail: pastoor@tmiedema.nl
Tel. 024 6961390 (eerst dit nummer bellen).
Indien dringend contact nodig: 06 48465001
Bij geen gehoor: 06 23766873 (parochietelefoon Vera Dijkman)

KERKBESTUUR VOMMMM  St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum
E-mail: kerkbestuur@vommmm.nl
Voorzitter: pastoor Theo Miedema
Vicevoorzitter: Rob Peperzak
Secretaris: Jacq Thomassen-Mans
Penningmeester: Rob Peperzak
Gebouwen / onroerend goed: Wim Thoonen
Lid: André Kolodziejak
Extra leden: vacatures 

PAROCHIENIEUWS
Redactie: Elena Jongen (red. Mol.) en Hans Derks (red. Mid.)
Volgende uitgave: 7 december 2024
Kopij parochieblad: vóór 21 november  inleveren eljongen@xs4all.nl 
Coördinatie bezorging: Middelaar: Carla Wienhofen, 06 38373223; 
Mook: Michel Voet, 024 6962469/06 45146492; 
Molenhoek: Joop Hax, 024 3581730.
Wilt u geen Parochienieuws ontvangen, geeft u dit dan door aan uw 
coördinator van de bezorging.
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MIDDELAAR – postadres: Dorpsstraat 49, 6587 AW Middelaar (pastorie).
Kerngroep Middelaar: Hans Derks, 024 6961782; Diny Rohrbach, 
06 21357946; Hanny Janssen-Hendriks, 06 49848234,
Carla Wienhofen,06 38373223 .
Misintenties: Lia Leijen, Dorpsstraat 18, 6587 AZ Middelaar, 024 6962888, 
lia.leijen@ziggo.nl 
Contactpersoon uitvaarten: Diny Rohrbach, 06 21357946.
Contactpersoon kosters: Wienand Wienhofen, 06 22306791.
Rek.nr. Parochie Mid.: NL19RABO0131632884; pastoraat en 
kerkgebouw.
Brigidafonds Par. Mid.: NL25RABO0131621815 alleen kerkgebouw.
ANBI-nummer parochie Middelaar: 824110547.

MOOK – postadres: De Hove 1, 6585 AN Mook (pastorie).
Kerngroep Mook: Sjaak Lucassen, 024 6962976; Yvonne van Rooij, 024 
8458029; Wim Thoonen, 06 51452184
Koster: Michel Voet, 024 6962469 / 06 45146492.
Misintenties: tel. 06 23766873.
Contactpersoon uitvaarten: Wil Wijers, Hüsenhof 61, 6561 GC Groesbeek, 
06 24283760
Rek.nr. Parochie Mook: NL51RABO0131614266; t.n.v. Parochie St. 
Antonius Abt, Mook. Pastoraat en kerkgebouw. 
ANBI-nummer parochie Mook: 2575528.

MOLENHOEK – postadres: Stationsstraat 62, 6584 AW Molenhoek.
Kerngroep Molenhoek: Will Theunissen, 024 3584589; Elena Jongen, 024 
3583181.
Koster-contactpersoon: Elena Jongen, 024 3583181.
Misintenties: parochiemolenhoek@vommmm.nl of Elena Jongen 024 
3583181 of woensdagochtend in de sacristie van 10.00 tot 11.30 uur.
Contactpersoon uitvaarten:  Elena Jongen, 024 3583181.
Sacristie open: op woensdagochtend van 10.00 - 11.30 uur.
Rek.nr. Parochie Mol.: NL86RABO0131631969; pastoraat en kerkgebouw. 
Steunfonds Par. Mol.: NL30RABO0131654608; NL41INGB0005240386 
alleen kerkgebouw.
ANBI-nummer parochie Molenhoek: 824114607.
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