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Woord van de pastoor

Een gewetensonderzoek voor de 40 dagentijd

We hebben allemaal onze eigen levenshouding, die bepaalt hoe we
onze tijd gebruiken, hoe we beslissingen nemen en hoe we omgaan
met de mensen om ons heen.

In zijn brief aan de Filippenzen presenteert Paulus een inspirerende
levenshouding.

Mijn beminde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang, mijn
vreugde en mijn kroon, houdt aldus stand in de Heer, mijn geliefden.
Evodia en Syntyche verzoek ik beiden: weest eensgezind in de Heer.
Ook u, mijn trouwe kameraad, vraag ik: wees haar behulpzaam. Want
zif hebben mif bijgestaan in de strijd voor het evangelie, evenals
Clemens en mijn overige medewerkers, wier namen staan in het boek
des levens. Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt
u! Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is
nabij.

Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bif God bekend worden in
gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van
God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten
behoeden in Christus Jezus. Tenslotte, broeders, houdt uw aandacht
gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en
rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en Ilof
verdient. En brengt in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd, en
wat gij van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede
met u zijn. (Willibrord vertaling Filippenzen 4,1-9)
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Paulus spoort ons aan ons te vullen met dingen die heilig, waar en
zuiver zijn. Hij spoort ons aan om vast te houden aan Gods wegen en
alles los te laten wat tegen Hem ingaat. Met andere woorden: Paulus
roept ons op om onze levenshouding op Jezus af te stemmen.

Terwijl u zich in deze Veertigdagentijd voorbereidt op het Sacrament
van Boete en Verzoening doet u er goed aan eens rustig na te denken
over uw levenshouding.

Vraag de Heilige Geest om uw onderzoek te leiden. Als u deze
gebieden in het licht van Christus brengt, zult u meer en meer van
Gods blijvende, volmaakte vrede gaan ervaren.

Wat waar is...

* Ben ik oneerlijk geweest tegen degenen die het dichtst bij me staan?
« Zijn er manieren waarop ik niet eerlijk ben tegenover mezelf en tegen
over de Heer?

* Probeer ik een of andere zonde voor God te verbergen?

* Probeer ik te vermijden om een gebied in mijn leven aan te pakken
dat niet op orde is?

Wat juist is...

* Doe ik wel mijn best om voor armen en ongelukkigen te zorgen?
 Behandel ik andere mensen eerlijk?

» Heb ik ongepaste deals gesloten, op het werk of met mijn vrienden?
» Heb ik me meer gefocust op de gebreken van de mensen om me
heen dan op mijn eigen gebreken?

Wat mooi is

« Zijn er manieren waarop mijn getuigenis van het evangelie wordt
aangetast, hetzij door mijn spraak of door mijn daden?

» Koester ik wrok of afkeer?

* Is er iemand die ik moet vergeven?

Wat eervol is ...

» Gebruik ik mijn gaven en talenten tot eer van God?

» Weerspiegelen mijn doelen in het leven evangelische waarden, of
zijn ze meer gebaseerd op egocentrische, wereldse ambities?

*» Spreek ik met en over andere mensen op een manier die respectvol
en recht door zee is?



Wat puur is ...

*» Heb ik mezelf behoed voor verleidingen tot lust?

» Heb ik onzuiver gehandeld, samen met iemand anders of alleen met
mijzelf?

 Behandel ik mijn man of vrouw met eer en respect?

Wat genadig is ...

« Zijn er mensen in mijn leven die ik moeilijk met respect en aandacht
kan behandelen?

* Ben ik bescheiden in mijn kleding en mijn uiterlijk?

» Ben ik overdreven bezorgd over hoe ik eruitzie?

Bovenstaande overwegingen betreffen het hele menszijn, ook die
elementen die we vaak met niemand delen. Op alle levensviakken
kunnen verwondingen optreden en hebben we genezing en heling
nodig. Jezus genas vaak de hele mens. Tegen een verlamde man zei
hij als eerste ‘uw zonden zij u vergeven’, pas daarna zei Jezus ‘Sta
op, neem u bed en loop’.

Het doel is op Pasen gericht, via lijden en sterven naar de verrijzenis.

pastoor Theo Miedema

Carnaval en de Vastentijd

De parochiefederatie VOMMMM is op 1 januari 2025 overgegaan
naar de fusieparochie Heilige Antonius Abt. Ik heb er de vorige keer
wat over geschreven en kort voor de kerst kwam het decreet van
bisschop Cornelis over de fusie binnen. Het komende jaar trekken we
uit om op administratief alles gereed te krijgen. We zullen u daarover
informeren.

De carnaval staat bij het schrijven van dit stukje op het programma.
En vanuit de gemeenschap krijgt u mee het programma van Carnaval
in onze dorpen. Vanuit de kerk is er met name een programma wat
gaat over de tijd daarna: de vastentijd.



Wat is de Vastentijd?

De Vastentijd staat voor de 40 dagen tussen Carnaval en Pasen.
Deze 40-dagen tijd is bedoeld voor bezinning en om uit te zien naar
de dood en opstanding van Jezus. De Vastentijd begint op
Aswoensdag, het einde van het Carnavalsfeest. Aswoensdag valt op
3 maart.

Vastentijd en carnaval

Daar waar Carnaval uitbundig en feestelijk wordt gevierd, is de
Vastentijd juist een tijd van soberheid. Historisch gezien werd met
Carnaval ook de keuken helemaal leeggeruimd ter voorbereiding om
te gaan vasten. Veel christenen kiezen tijdelijk voor gematigde
levensstijl en beginnen met vasten ter voorbereiding op Goede Vrijdag
(herdenking van het overlijden van Jezus aan het kruis) en Pasen
(viering dat Jezus is opgestaan uit de dood).

Vastentijd: Waarom 40 dagen?

De Vastentijd duurt 40 dagen, zondagen niet meegeteld. Het begint
op Aswoensdag en eindigt op Stille Zaterdag. In de Bijbel wordt er
ook over een vastentijd gesproken: Hoe Jezus zich 40 dagen
afzondert in de wildernis, hoe Satan hem probeert te verleiden en hoe
hij zich voorbereidt op zijn doop en bediening.

Berouw en Vasten

De Vastentijd is een tijd voor berouw, vasten en ter voorbereiding op
Pasen. Een tijd voor bezinning en zelfreflectie. In de vroege kerk werd
deze tijd ook gebruikt om nieuwe bekeerlingen voor te bereiden op
hun doop met Pasen.

Tegenwoordig gebruiken christenen deze tijd als extra focus op hun
relatie met God en kiezen ze ervoor om iets op te geven of om
vrijwilligerswerk te gaan doen en anderen te helpen. Denk aan een
maaltijd overslaan, maar in deze moderne tijden ook bijvoorbeeld
tijdelijk geen sociale media gebruiken.



MINI-PASEN

De zondagen worden niet meegeteld in de 40 dagen. In de kerk wordt
op deze zondagen een soort Mini Pasen gevierd. Een vreugdevolle
vooruitblik op de opstanding van Christus.

Meditatie

Vanuit de christelijke traditie kunt u ook aan de hand van een
Bijbelcitaat een meditatie thuis beleven. In het aansluitende artikeltje
biedt ik u een gewetensonderzoek aan. Het is goed voor een christen
om je te bezinnen, waar je staat in het leven. Ten opzichte van jezelf
en van de gemeenschap van mensen die zich christenen noemen. We
zijn geen los zwevende satellieten maar we zijn verbonden met elkaar
in de kerk die Jezus heeft gesticht. Bij het laatste avondmaal
verzuchtte Jezus: ‘opdat zij allen één zijn’ (Johannes 17,21).

‘Aan de eenheid bouwen’ zal in de kerk zal een bijzonder thema
worden in de maand Mei. De kerk viert dan de 1700ste verjaardag
van het oecumenische concilie van Nicea. Met de orthodoxe kerk
vieren we dit jaar samen Pasen. Hopelijk een opstap om meer
eenheid zoeken in de nabije toekomst.

Van het kerkbestuur

Eén nieuwe parochie in de kop van Noord-
Limburg

De bisschop van Roermond, Mgr. van den Hout, heeft een decreet
uitgevaardigd waarin staat dat de 6 parochies van het z.g. VOMMMM
(Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook en
Molenhoek) ophouden te bestaan en dat er €én nieuwe parochie
wordt gesticht die alle opgeheven parochies omvat. De parochiekerk
van deze nieuwe parochie is de H. Antonius Abt kerk in Mook. Deze
heilige is ook de patroon van de nieuwe parochie.



De vijf parochiekerken en kapel blijven vooralsnog in functie ten
behoeve van de eredienst. Het kerkbestuur van de nieuwe parochie
Kijkt uiteraard wel naar de toekomst waarbij het mogelijk
herbestemmen van kerkgebouwen de aandacht krijgt.

De tekst van het decreet, waarin alle overwegingen van de bisschop
die tot het besluit (decreet) hebben geleid, is te vinden op de website
van de parochiefederatie vommmm.nl. Er bestaat de mogelijkheid om
bij de bisschop een verzoek om verbetering of herziening van dit
decreet in te dienen. Dit kan tot en met 8 januari 2025.

Het huidige kerkbestuur wordt met ingang van 1 januari 2025 het
bestuur van de nieuwe parochie. De huidige pastoor van de 6
parochies Theo Miedema is per 1 januari 2025 benoemd tot pastoor
van de fusieparochie. Op een nog nader te bepalen tijdstip zal hij als
pastoor van de nieuwe parochie worden geinstalleerd.

De 6 parochies zijn al lange tijd aan het samenwerken. In 2015 heeft
dat geleid tot het vormen van een federatie. De parochies zijn hierbij
zelfstandig gebleven. Nu gaan ze dus formeel op in één nieuwe
parochie.

Het afgelopen jaar is er in iedere parochie een hoorzitting geweest
waarbij parochianen de gelegenheid hadden om te zeggen wat men
van de fusieplannen vond. Op 4 november jl. is er een finale
hoorzitting geweest waar tevens een vertegenwoordiging van het
bisdom aanwezig was. Daar is geconstateerd dat er ruim draagvlak is
voor de fusie die nu voltrokken wordt.

Per oude parochie bestaat er een kerngroep van vertegenwoordigers
van parochievrijwilligers. Die kerngroepen blijven bestaan. In de
opbouw van de nieuwe parochie zal de rol van de kerngroepen alleen
maar belangrijker worden.



Pastoor en kerkbestuur spreken de hoop uit om het kerkelijk leven in
al zijn facetten nieuw leven in te blazen. De kerk wil gastvrij zijn voor
iedereen die in de Blijde Boodschap die ze al 2000 jaar verkondigt
bezinning zoekt. Verkondiging, beleving en viering zijn hierbij
uitgangpunten.

Verslag van de Hoorzitting inzake de fusie van
de 6 VOMMMM-parochies tot één
fusieparochie

Pastoor heet iedereen welkom en vertelt het doel van de presentielijst
en de hoorzitting. Het doel van de Hoorzitting is om te kijken of
niemand bezwaren heeft om tot een nieuwe parochie met een nieuwe
naam en 6 kerklocaties te komen.
Rudy de Kruif leidt de avond. Het kerkbestuur is aanwezig. Vicaris-
generaal Harry Quaedvlieg is aanwezig namens het bisdom en
namens de priesterraad is deken Ed Smeets aanwezig.
Rudy neemt met aanwezigen het programma door.

e Terugblik proces tot nu toe

e Stappen op weg naar een fusie

e Slotwoord door Harry Quaedvlieg

Terugblik op het proces tot nu toe

In ieder van de 6 parochies is een parochieavond gehouden met in
totaal 140 aanwezigen. Op iedere avond is de vraag gesteld wat we
met ons geloof willen: doorgaan of begraven. Tijdens de avonden
kwam duidelijk naar voren de bereidheid om samen door te gaan.
De vragen die gesteld zijn tijidens de parochieavonden:

e Wat trekt me aan in onze parochie

e Wat stoot me af in onze parochie

e Wat zou ik kunnen en willen doen voor de nieuwe parochie

Reacties van aanwezigen op de parochieavonden waren:
e Pijn vanuit het verleden



e Kerk als thuisgemeenschap; lukt dat ook voor de grote
parochie

e Pastoor en bestuur op afstand

¢ Rol van de pastoor

e Schandalen in de kerk; ouderwetse denkbeelden

e Trots op eigen kerkgebouw - kerk is beeldbepalend

e Taalgebruik in de kerk - verlangen naar meer toegankelijkheid

e Ontbreken van zichtbare diaconie - ook in de viering

De kerk moet zichtbaar zijn en dienstbaar zijn aan de mensen; dus
binnen en ook buiten het kerkgebouw.

Zaken die door aanwezigen op de Hoorzitting naar voren
gebracht worden:

> De kerk is een gemeenschap. Lukt dat ook met een grote parochie;
gemeenschap zijn? Kun je een gezicht zijn voor alle dorpen? Daar
moet een antwoord op gezocht worden.

> Het is erg belangrijk dat er na elke eucharistieviering een moment
is van gemeenschapsvorming; in de vorm van bijvoorbeeld koffie en
thee na de mis of maandelijkse een verdiepingsavond. Dat zijn
mogelijkheden om het gemeenschapsgevoel (zeker in een grote
parochie) op peil te houden

> Er wordt veel naar het verleden gekeken, maar wat is er nou

eigenlijk gezegd over wat we kunnen en willen doen voor de
toekomstige parochie?

Rudy de Kruif vervolgt:
e Stappen op weg naar een fusie:
Visie nieuwe parochie (catechese, toekomst, pastoraal plan)
Missionaire parochie:
We zijn een missionaire parochie. Vroeger gingen priesters
vanuit Nederland naar het buitenland; nu komen buitenlandse
priesters naar Nederland.



e Liturgie:
Mensen denken bij de kerk al heel snel aan de mis; deze vieren
we 3x per weekend en ook doordeweeks.

e Gemeenschapsopbouw
Gemeenschapsopbouw is erg belangrijk; als wij in goede geest
samenkomen, is Onze Lieve Heer er ook bij.

e (Catechese:
Misschien is het mogelijk in samenwerking met Gennep en
Bergen famieliepastoraat op te zetten.

e Diaconie:
Geloof moet ook zichtbaar zijn buiten het kerkgebouw.

¢ Ontmoeten en nabijheid:
Zoals een spreekuur of kleinschalig vieren met een
koffiemoment; dit moeten we blijven doen; ook als de
eucharistie niet iedere week samen gevierd wordt in de “eigen”
kerk. Dat kost moeite maar het is dan belangrijk om elkaar te
ontmoeten zodat je hoort wat er leeft in het dorp.

Reacties uit de zaal:

> Wie schrijft het pastorale plan?

Rudy geeft aan dat dat samen moet gebeuren; dus ook de
gemeenschap moet een bijdrage kunnen leveren.

Pastoor benoemt eenzaamheid waar we wat aan zouden kunnen
doen. Velen in het maatschappelijk vlak zijn hiermee bezig. Ook de
kerk moet hieraan een bijdrage leveren. Pastoor benoemt dat na de
mis in Milsbeek samen koffie gedronken wordt maar ook dat hij graag
uitgenodigd wil worden. Hij wil langsgaan bij de Huiskamers.

> In het kerkelijk wetboek staat dat de priester op huisbezoek gaat en
dat de deken daarop toeziet. Ik geloof dat je niet moet wachten tot
iemand zegt “ga eens bij mij langs” maar dat de pastoor zelf ook
initiatief neemt.

> Communicatie moet onderdeel zijn van het pastoraal beleidsplan.
Louise wil graag parochieblaadjes rondbrengen. Parochieblaadjes
liggen bij de Plus maar zijn vaak op. Louise wordt graag op de hoogte
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gesteld van de kleine gezamenlijke vieringsmomenten. Deze moeten
in het pastoraal beleidsplan opgenomen worden.

> Hoe zie je dat: gemeenschap vormen via catechese?

Rudy antwoordt dat wat gemeenschappelik is, is dat we rondom het
evangelie en rondom Jezus samenkomen. Dat is goed voor de
saamhorigheid.

> Het verhaal over de catechese is prima. Door het bisdom werd
catechese voorbehouden aan de kerk. Alle scholen zijn verplicht
godsdienstonderwijs te geven en doen dat op hun eigen manier.
Spreker wil een noodsignaal afgeven. Wij zetten met ons allen ons
beste beentje voor, maar we zijn gemiddeld boven de 60. Hoe
brengen we geloof dan over op jongeren? Het is belangrijk dat de
jongeren (onder de 60) bij de kerk betrokken worden.

Groesbeek heeft een pastoraal werker, pastoor en diaken en kan
daarmee veel bieden.

> De eenlingen moeten ook regelmatig bezocht worden. Blijf het
alsjeblieft proberen.

> Het probleem hierbij is dat mensen niet weten wie er eenzaam is
omdat de eenzamen niemand spreken.

> Aanwezige benoemt dat pastoor voor de oudere generatie een
belangrijke functie heeft.

Ze geeft aan dat geloof ook elders gevierd kan worden; thuis. Pastoor
speelde een belangrijke rol bij de uitvaart van haar moeder.

> Een ander zegt dat de nadelen van deze tijd duidelijk zijn; de kerk
krimpt. Maar er zijn ook kansen; mensen kunnen Pasen en Pinksteren
niet onderscheiden maar staan anderzijds ook meer open voor het
geloof; om meer te leren over de kerk.

> Er is gekozen voor een beleidsplan gezien vauit de liturgie en
catechese maar niet vanuit samenzijn. Waarom is er gekozen voor
een missie en was er keuze voor een ander model? Rudy geeft aan
dat er nog niet gekozen is voor een of ander model. Maar dat samen
beleven zeker ook onderdeel is van het beleidsplan. De Bijbel bevat
veel wijsheid en informatie; die kan de mens zoveel bieden. Voor de
gelovige is catechese belangrijk. En alles hoort bij elkaar.
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> Weten de jongeren (onder de 50) wel wat de bijbel en catechese
inhoudt. Rudy geeft aan dat familiepastoraat veel kan brengen. Maar
niet iedereen is geschikt om het familiepastoraat te leiden.

> Communicatie is erg belangrijk; de communicatie over deze avond
verdient geen schoonheidsprijs. Er werd een poster opgehangen maar
die was erg laat. lemand uit Gennep had een appje gestuurd.
Betreffende persoon had het artikel in de Gelderlander gelezen over
de Hoorzitting. De communicatie mag dus zeker beter.

Rudy geeft aan dat het streven was om iedereen duidelijk te
informeren en te bereiken; jammer dat dat niet gelukt is.

> Het communiceren van de Hoorzitting is totaal mislukt. Wanneer
komen we tot de essentie van deze avond? Dadelijk is er geen
discussie meer mogelijk in de diepte over het aangaan van de fusie
want dan is de avond om.

Spreker verwacht te discussieren over eigenheden van de parochies.
Wat gebeurt er met de pachtgronden, financiele middelen, kerkgang,
gebouwen.

> Als we gaan naar 1 parochie met 6 kerklocaties,wat zijn er aan
mogelijkheden binnen het bisdom om pastoor te assisteren bij het
uitvoeren van zijn taken? Al eerder deze avond is benoemd dat voor
een goed functioneren van de kerk, de personeelsbezetting op orde
moet zijn.

= Is er een beslissing genomen over de fusie? leder parochieavond
is de conclusie getrokken dat er geen andere mogelijkheid bestaat
dan een fusie aangaan. De parochies geven aan welke kant het
opgaat, maar de bisschop neemt de uiteindelijke beslissing, vertelt
vicaris-generaal Quaedvlieg. Voor het nemen van het besluit moeten
mensen wel gehoord worden door de bisschop.

> Pastoor Miedema staat als enige vermeld in het pastoraal team. Hij
heeft medelijden met pastoor Miedema.

> Een van de aanwezigen vindt het aantal aanwezige parochianen
onvoldoende om de bisschop te informeren van wat er leeft binnen de
parochies. Beslist de bisschop op basis van het percentage van de
parochianen? Rudy vertelt dat de insteek was om elke parochiaan te
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horen, daarom hebben we gekozen voor 6 hoorzittingen. leder die
wilde, kon aanwezig zijn.

> We zijn bezig met een zeer riskant traject als alleen pastoor
Miedema de 6 karren moet trekken. Rudy geeft aan dat ook binnen
andere parochies in ons bisdom een onderbezetting is en geeft aan
dat de parochie zelf misschien een invulling kan geven. Kan er op
managementniveau geen ondersteuning gegeven worden? Het
fusieproces had al een paar jaar ondersteund moeten worden door
professionals op gebied van communicatie, organisatie enz.

> Aanwezige: Ik heb al eerder een fusie meegemaakt; die kregen van
4 verschillende mensen ondersteuning. Het is heel triest dat de
pastoor dit alleen moet doen. Over de bekendmaking: het is goed
gedaan en is meerdere keren in de kerken benoemd.

> Niemand is tegen de fusie maar een fusie lost gemeenschappelijk
niks op. Wat we moeten oplossen en wat er beter moet, horen we nog
niet. De echte kernvraag is: wat wil je bereiken met een fusie en hoe
wil je dat doen. Wat is de oplossing? Rudy antwoordt: ik hoor dat er
gezegd wordt dat aanvulling gewenst is op het pastoraal team. Dat
hoeven niet alleen maar professionals te zijn, maar het kunnen ook
zeker vrijwiligers zijn. Spreker biedt zich aan als vrijwilliger.

> Spreker stelt voor een groepje op te richten voor communicatie,
sociale media etc.

Rudy de Kruif vervolgt de hoorzitting met het onderwerp van
de keuze van de parochiekerk.

De parochiefederatie heeft 5 kerken en een kapel tot zijn beschikking.
Uit deze gebouwen moet een parochiekerk aangewezen worden. De
overige kerken gaan nog niet dicht, maar hoe lang ze nog open
kunnen blijven is nu nog niet duidelijk.

Criteria om tot de keuze van de parochiekerk te komen zijn: historie,
rijksmonument, kerkbezoek, grootte. Op basis van genoemde criteria
denkt het KB aan Mook als nieuwe parochiekerk.

Rudy geeft aan dat voorstellen of argumenten voor een andere keuze

13



ook op papier ingeleverd mogen worden. Tijdens parochieavonden is
dit punt benoemd; dus men heeft hierover kunnen nadenken. Rudy
geeft aan dat de mogelijkheden tot herbestemming ook een argument
kunnen zijn in deze discusie.

Reacties:

= Wij hebben 6 parochies waarvan de middelste Milsbeek is.
Milsbeek ligt centraal dus waarom niet de kerk van Milsbeek als
nieuwe parochiekerk kiezen.

> Dus bij deze is de nieuwe parochiekerk benoemd?

Andre Kolodziejak, kerkbestuurslid, geeft aan dat het kerkbestuur
verkent; de beslissing is nog niet gevallen. Input door aanwezigen
wordt erg op prijs gesteld.

> Waarom de kerk van Middelaar niet tot de nieuwe parochiekerk
benoemen? Dit is een kleine kerk; heeft een goede parkeerplaats; het
kerkhof ligt rondom de kerk, is daardoor moeilijk her te bestemmen en
is goed te verwarmen.

> De kerk uit Molenhoek is groot maar er komen wel wat mensen. In
de grote sacristie kunnen bijeenkomsten gehouden worden; dat is een
faciliteit die ik in Mook mis.

> De kerk van Molenhoek is ook een voormalig klooster.

Rob Peperzak vanuit kerkbestuur:

Ik hoor allemaal argumenten alsof de rest van de kerken dichtgaat;
maar voorlopig kan de rest van de kerken gewoon open blijven en de
diensten gaan door.

Vanuit de zaal komt de vraag: Maar hoe lang dan nog?

> Aanwezige wil duidelijkheid hebben over de concrete zaken die
voorbij zijn gekomen in het artikel in Maasland en zegt nogmaals dat
de communicatie over de Hoorzitting niet goed was. Rudy vraagt de
aanwezigen wat de juiste communicatiekanalen geweest zouden zijn.
> Spreker mist in de afwegingen voor de keuze van de nieuwe
parochiekerk, het economisch rendement. Wat is het rendement als
een kerkgebouw verkocht of verbouwd wordt. Het kerkbestuur is
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hopelijk zo slim geweest om dit te onderzoeken.

Rob Peperzak (penningmeester) geeft aan dat aanwezigen voor de
fanfare uitlopen. Eerst neemt het KB een besluit over de fusie en
daarna gaat het KB nadenken over de verder te nemen stappen. In
het artikel in Maasland wordt genoemd dat kerken nog 10 jaar open
zijn; dat is uit de lucht gegrepen.

> Spreker: Als wij als gemeenschap het fijn moeten hebben in de
kerk, vind ik dat de kerken van Molenhoek en Milsbeek te groot zijn.

> Aanwezige: Wij moeten vandaag beslissen over een fusie. Het lijkt
alsof de fusie al geregeld is. Ik word duizelig van de manier waarop
we in een hoekje gestopt worden. Rudy antwoord dat het belangrijk is
om de bisschop te laten weten hoe wij over de fusie denken; daarom
zijn we vanavond bij elkaar gekomen. Wat te doen met de andere
gebouwen: daar gebeurt voorlopig niks mee. Op een gegeven
moment zal er iets moeten gebeuren. Wanneer dat precies gaat
gebeuren is nog onbekend.

> Het bisdom heeft geschreven dat kerken voor nevenactiviteiten
gebruikt kunnen worden; misschien kan dat voor inkomsten zorgen.
Het bisdom schrijft ook dat je bijvoorbeeld bijgebouwen kunt verhuren.
Is er iemand die de pastoor daarbij ondersteunt; niet zijnde door een
projectontwikkelaar?

Rudy de Kruyff vervolgt de hoorzitting

Ten aanzien van de naam van de fusieparochie zijn er verschillende
namen genoemd. Er is gekozen voor een historische naam, twee van
onze kerken gebruiken deze naam en de naam wordt nog niet
gebruikt in het bisdom: Antonius Abt.

De suggesties die al eerder genoemd zijn:

H. Familie, Adelbert, Lambertus, Christus Koning. H. Geest parochie,
Drie Eenheid, Norbertus.

Uiteindelijk zal er ook een nieuw logo komen.

De huidige kerkbestuursleden hebben besloten door te gaan als
bestuur van de nieuwe fusieparochie. De aanwezigen geven hun
waardering door te applaudisseren.
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Reacties vanuit de aanwezigen:

> Aanwezige gaat ervan uit dat er een soort van holding gevormd
gaat worden.

Penningmeester geeft aan dat al een aantal jaren 1 jaarrekening
samengesteld wordt voor de gezamenlijke 6 parochies.

> Wat gaat gebeuren met de stichting Welles-ten Haaf?
Penningmeester geeft aan dat deze stichting een eigen identiteit heeft
een daardoor los staat van de fusie. Het Steunfonds Molenhoek staat
ook los van de fusie.

> |Is er goed gekeken naar de financiele toekomst van de nieuwe
parochie? Het kerkbezoek zal dalen en daarmee de inkomsten. Rudy
geeft aan dat er voorlopig niets verandert en dat voorlopig mensen
hun eigen vertrouwde kerk kunnen blijven bezoeken.

> Het is voor iedereen duidelijk dat na de fusie alle kerken nog
minimaal 5 jaar open blijven. Als ik niet meer naar de eigen kerk kan,
geef ik niets meer aan de kerk. De afgelopen jaren is er weinig tijd en
moeite gestoken in Actie Kerkbalans.

> De kerk van Mook wordt de nieuwe parochiekerk. Komt er ook een
nieuw parochiegebouw? Pastoor Miedema geeft aan dat hijin de
pastorie naar boven verhuist en dat de gehele benedenverdieping ter
beschikking is.

> Als alle kerken openblijven hoe gaat dat dan met de koren? Het
antwoord van Rudy is dat het vanavond alleen over de fusie gaat;
over vervolgstappen wordt daarna besloten.

Rudy de Kruif vervolgt: Hoe nu verder?

De bisschop besluit. Er is geen tegengeluid gegeven aan de
voorgenomen fusie. Dus die gaat gewoon door. Het decreet, een
gemotiveerd verzoek aan de bisschop, gaat voorbereid worden met
daarin het pastoraal beleidsplan, de financiéle stukken, de
inventarisatie, de namen van de leden van het pastoraal team, de
namen van de kerkbestuursleden en de nieuwe parochienaam met de
nieuwe parochiekerk.
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Reacties:

> De crux zit in het beleidsplan van de parochie. Ligt het beleidsplan
van tevoren nog ter inzage?

Pastoor Miedema geeft aan dat we een teken van hoop moeten
afgeven. Het beleidsplan moet aanstekelijk zijn. Het oude moeten we
loslaten. De pastoors in Gennep en Siebengewald moeten
samenwerken; we moeten elkaars sterke punten benutten.

Het pastoraal beleidsplan moet uitgevoerd worden. Er zullen fouten
gemaakt worden. Er wordt al van alles gedaan. De bijbel wordt
gelezen. Er zijn filmavonden. Alphacursussen zijn gehouden. Een
aanwezige is blij dat deze zaken benoemd worden en dat dat
gecommuniceerd wordt.

> Aanwezige vraagt:” Wie zit er in de priesterraad?” Vicaris-
Generaal Quaedvlieg geeft aan dat het een afvaardiging is van de
priesters van het bisdom. De taak van de priesterraad ligt nu bij het
kapittel vanwege de nieuwe bisschop. De priesterraad krijgt alle
beschikbare stukken onder ogen. Zij gaan kijken of het proces goed is
verlopen. Daarna zal de priesterraad een besluit nemen.

> Wie zit er in fusiewerkgroep? In de fusiewerkgroep hebben zitting:
Pastoor Miedema, Rob Peperzak, Yvonne de Rooij, Will Theunessen,
Frans Meeuws, Rudy de Kruif en Jacq Thomassen.

> Spreker geeft aan dat als iemand een artikel wil schrijven voor de
regionale krant, mag dat altijd; stuur maar op of geef het haar door. Ze
benoemt: Dorpskrant Middelaar, Maas en Niersbode, Maasburen, de
lokale omroep, huis aan huis verspreiden.

> Aanwezige stelt dat er een gezamenlijk parochieblad moet komen.

> Er is al een website; die functioneert goed. Alle info kan ik daar
vinden.
> De fusiewerkgroep moet communiceren met de kerngroepen.

> De fusiewerkgroep moet versterkt worden met een
communicatiedeskundige.
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Afsluiting door vicaris Harry Quadvlieg

Ik merk heel duidelijk hoezeer de parochies u aan het hart gaan. De
fusie legt een aantal dingen bloot. En een fusie doen we niet uit luxe.
Het zijn niet 6 vitale parochies. Het is ook niet zo dat alles goed zal
gaan als we gefuseerd zijn. We moeten met mildheid kijken naar de
buurtparochies en naar de eigen parochie; kilken naar hoe we elkaar
verder moeten helpen.

We zien hoe kwetsbaar de parochies geworden zijn. Daarom moeten
we elkaar vasthouden. De bisschop richt in feite een nieuwe parochie
op. In de praktijk verandert er niet zoveel.

Het is goed om na te denken hoe we pastoor kunnen helpen. Bij de
meeste parochies is er toch iets van een team maar geld is daarbij
toch een probleem. Uiteindelijk zeg je bij een fusie: wij zijn voortaan 1
gemeenschap op verschillende locaties. Dat is de langere termijn
invioed. Dat is ook een heel christelijk uitgangspunt. Het is een
logische keuze maar je moet er wel wat voor loslaten.

De parochie ziet er heel anders uit dan waar we mee opgegroeid zijn;
het gaat zo niet meer.

Veel vragen gaan over de vraag hoe we in deze tijd een parochie
moeten zijn of christen moeten zijn. De parochie bestaat niet voor
zichzelf, die bestaat om het leven te geven aan de wereld.

Wij afzonderlijk zijn daartoe geroepen. Hoe kan de parochie daarbij
helpen? Dat moeten we onszelf afvragen. Daar ligt nu een mooie
uitdaging. Wat voor rol hebben wij als parochie voor deze wereld? Dat
betekent ook dat we moeten kijken naar hoe iedereen meedoet.
ledereen heeft iets te bieden. We hoeven niet alleen maar te kijken
naar de pastoor. Wat kun je zelf doen in de parochie?

Een van de belangrijke dingen is communicatie maar dat gaat 2
kanten op: zoekend naar de manier om informatie te geven en
informatie zoeken. Er zijn een aantal praktische consequenties. Hoe
de parochie verder gaat, is aan ons allemaal. Dat is niet makkelijk en
toch zie je juist in armoede mooie dingen ontstaan. Af en toe heb ik in
de meest kwetsbare parochies de mooiste initiatieven zien ontstaan.
Houd elkaar vast, laat het groeien naar 1 gemeenschap. We gaan
zien waar Onze Lieve Heer ons naartoe brengt.
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TARIEVEN Parochies VOMMMM 2025

Misstipendia Mis in weekend € 25,00
Misstipendia Mis door de week € 15,00
Doopsel vrije gift  (richtbedrag: € 50,-)
Doopkaars (naar keuze, vanaf) € 12,00
Trouwkaars (naar keuze, vanaf) € 18,00
Eerste communie, ouderbijdrage € 50,00
Vormsel, ouderbijdrage € 50,00

Kerkdiensten:

Jubileumdienst (niet in reguliere weekendmis) € 340,00
Huwelijksdienst™ € 550,00
Uitvaart* € 550,00
Avondwake en Uitvaart * € 740,00
Kosten koor + organist™* € 75,00
Begeleiding naar Crematorium na kerkdienst € 125,00
Begeleiding naar Crematorium zonder kerkdienst* € 550,00
Avondwake zonder uitvaartdienst in de kerk* € 500,00
Grafrechten:
Enkel of dubbel boven elkaar € 920,00 voor 20 jaar
Dubbel naast elkaar: € 1200,00 voor 20 jaar
Kindergraf € 460,00 voor 20 jaar
Nis in urnenmuur € 920,00 voor 20 jaar
Urnengraf € 920,00 voor 20 jaar
Verlenging € 920,00 voor 20 jaar
(of deel hiervan, afh, van het aantal jaar)
Gebruik strooiveld € 125,00

Tijdens de eerste periode van 20 jaar betaalt men de hier genoemde
tarieven. Bij verlenging van de grafrechten, na deze 20 jaar, kan men
zelf aangeven hoeveel jaar verlenging gewenst is. Dit kan elk gewenst
aantal jaren zijn, eventueel ook slechts één jaar.

Men betaalt dan het betreffende deel van het tarief.
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Bijzetting:

Graf: er moet worden bijbetaald. Het bedrag is afhankelijk van hoe
lang de eerste overledene er al begraven ligt.

Voorbeeld: Voor de eerst begravende is voor 20 jaar aan grafrechten
betaald. De tweede persoon (die in hetzelfde graf begraven moet
worden) overlijdt 14 jaar na de eerste overledene. De grafrechten
lopen op dat moment nog 6 jaar. Voor die 6 jaar hoeft voor de tweede
bijzetting niet betaald te worden. Maar de tweede overledene moet
wel 20 jaar grafrust hebben (conform reglement begraafplaats).
Daarom moet er nog 14 jaar voor de grafrechten bijbetaald worden.
2 e urn in urnenmuur: bijbetalen is niet nodig.

Noten:

* Voor de 4 met * aangegeven diensten wordt de kerkbijdrage van de
afgelopen 4 jaar in mindering gebracht op het te betalen bedrag. Er
wordt een maximum van € 550,00 vergoed.

Overigens aadviseert het bisdom als richtlijn een bijdrage van 1% van
het nettoloon van een economische eenheid als bijdrage.
Richtbedrag van het bisdom is van € 140,- per jaar.

** Dit betreft het koor van de parochie. In Mook en Molenhoek kan
men ook kiezen voor het koor Broederschap der Sangers. De kosten
a € 200,- zullen door de Broederschap rechtstreeks in rekening
worden gebracht bif de nabestaanden, dus buiten de parochie om.
Aldus vastgesteld door Kerkbestuur VOMMMM in december 2025
conform de richtlijnen van Bisdom Roermond

Berichten uit de parochies

“Ovverlujje” in Middelaar

“Ge schrikt as 't lujt iefkes n6 twélf uu.r - 't z6velste kruu.ske ien de
kerk an de muu.r”

Z0 begon ooit een stemmig lied van de Middelaarse dialectzangclub ’t
Vermaeck. Veel mensen weten wat het betekent als om kwart over
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twaalf de kerkklokken luiden. Dan is
er een dorpsgenoot overleden.
Ondertussen zijn de gewoontes rond
sterven en afscheid nemen
veranderd en is de gang naar de
kerk niet meer zo vanzelfsprekend.
% Maar dat hoeft niet per se te

[, ® betekenen dat ook wordt afgestapt

# a8 van de traditie om het hele dorp

. door het luiden van de klokken op
de hoogte te brengen van zo’n
verdrietige gebeurtenis. Natuurlijk is
het aan de nabestaanden zelf om te
beslissen of zij hun verlies op deze
wijze met het dorp willen delen.
Maar als zij er prijs op stellen, is het
wel zaak dat het nieuws van het overlijden bij koster Wienand
Wienhofen terechtkomt, want die luidt de klokken. Een telefoontje of
appje naar 06 22306791 is genoeg. Hij ‘overluidt’ dan de overledene
op het eerstvolgende moment, even na twaalf uur.
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Kerk Middelaar staat er na grondig onderhoud weer
keurig bij!

Zoals iedereen heeft kunnen zien, heeft de kerk van
Middelaar in de tweede helft van 2024 regelmatig in de
wismonument - Steigers gestaan in verband met grondige
onderhoudswerkzaamheden. Dit onderhoud komt voort
uit de opvolging van de Monumentenwacht inspecties.
De Middelaarse kerk, een rijiksmonument, krijgt elk jaar
een grondige inspectie van de Monumentenwacht, waarbij de
buitenkant en moeilijk bereikbare plekken, zoals kruipruimtes, de
torenspits, de uithoeken van de kapconstructie, of hoog op de gevel,
grondig worden geinspecteerd. Ook wordt er binnen de kerk gekeken
naar signalen van bouwkundige problemen, zoals vochtplekken,
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scheuren, of sporen van houtaantastende insecten. Ook
karakteristieke elementen, zoals de torentrap, stucplafonds,
tegelvloeren, beelden, drieluiken en historisch meubilair, worden
beoordeeld.

Op basis van het monumentenrapport worden, in overleg met het
VOMMMM kerkbestuur, acties ondernomen ten behoeve van het
behoud van het kerkgebouw. Omdat de kerk van Middelaar een
rijksmonument is, kan dit deels met een instandhoudingssubsidie
(SIM-project), die bestemd is voor onderhoudskosten op basis van
een zesjarig onderhoudsplan, dat loopt van 2020 en met 2025.

In 2024 hebben we de stopverf van alle glas-in-loodramen vervangen,
de schoorsteen opnieuw gevoegd en de dakkapel laten schilderen. Dit
jaar wordt de torentrap aangepakt, waarbij alle door houtworm
aangetaste eikenhouten klossen onder de traptreden worden
vervangen. Dit zijn allemaal flinke uitgaven, om nog niet te spreken
van het reguliere onderhoud
van de stookinstallatie en de
verplichte inspecties van deze
installatie, gasleiding,
gasdetector, elektrische
installatie en
brandblusmiddelen.

Dankzij de uitgevoerde
onderhoudswerkzaamheden
van het SIM-project van de
afgelopen jaren verkeert de
beeldbepalende kerk voor het
dorp Middelaar momenteel in
een goede bouwkundige staat, wat ervoor zorgt dat het gebouw er
niet alleen goed uitziet, maar de komende jaren weer zonder
problemen mee kan.
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Gemeente Gennep 80 Jaar vrijheid

\-*//" =

gemeente Nationaal Comité

GENNEP S 4 enS5mei

Gennep

In 2025 is het 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde.
Voor deze herdenking stellen culturele en erfgoedorganisaties in
Gennep een bijzonder programma samen. We nemen een heel jaar
de tijd om stil te staan bij wat vrijneid voor ons betekent. Activiteiten
als concerten, tentoonstellingen, lezingen en educatie op scholen
organiseren we aan de hand van verschillende thema’s in de
volgende periodes:

Oktober 2024: herdenking van de evacuatie;
Februari 2025: herdenking van de lokale bevrijding;
Mei 2025: de nationale bevrijding.

De activiteiten vinden plaats op verschillende locaties in de gehele
gemeente. Zo werd een tentoonstelling over de bezetting bij de Oude
Pottenbakkerij in oktober al druk bezocht.

Komende activiteiten:

Carrousel 80 jaar bevrijding op 13 februari 2025
Programma voor groepen 7 en 8 De Drie Vijvers

‘Freedom is not free, it has been paid for’, aldus Paul ten Broeke (in:
Tread Softly, my darling sleeps here).

Er zijn door veel soldaten grote offers gebracht tijdens de Tweede
Wereldoorlog. In Milsbeek liggen op Milsbeek War Cemetery (de
Oorlogsbegraafplaats) en op de begraafplaats in Ottersum veel
soldaten begraven, die hier gevochten hebben. Precies op de plek
waar wij nu leven en spelen is 80 jaar geleden stevig gevochten. Veel
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soldaten hebben dat met de dood moeten bekopen. Deze soldaten
hebben hun leven gegeven, zodat wij in vrijheid mogen leven. Dat wij
80 jaar later kunnen zeggen dat wij in vrijheid, vrede en vriendschap
kunnen leven, hebben wij aan hen te danken. Deze dankbaarheid
willen wij tot uitdrukking brengen in het educatief programma dat voor
13 februari 2025 is opgesteld.

80 Jaar geleden is er stevig gevochten in en om Milsbeek. Alle
inwoners van de gehele gemeente Gennep zijn bloot gesteld aan
stevige beproevingen en er vond een grootscheepse evacuatie plaats.
Het is belangrijk dat we deze verhalen blijven vertellen, dat we ons
bewust blijven dat 80 jaar leven in vrijheid, vrede en vriendschap geen
vanzelfsprekendheid is, maar dat we daar samen hard aan zullen
moeten blijven werken. Eenieder van ons, jij én ik kan hieraan een
steentje bijdragen. Vandaar dat we deze verhalen ook een plek geven
in het educatief programma dat voor 13 februari 2025 is opgesteld.

De codrdinatie voor het programma van 13 februari 2025
is in handen van de Jeugd4ingenwerkgroep [
Milsbeek. Onder het motto ‘ontmoetingen tussen jong en
oud’ organiseren zij velerlei activiteiten.

Voor 13 februari 2025 hebben zij de samenwerking
gezocht met velen en is er in gezamenlijkheid een
educatief programma opgesteld voor de leerlingen van
de groepen 7 en 8 van basisschool De Drie Vijvers.

Stenen met namen, Namen met gezichten, Gezichten met
verhalen: 15 februari en 4 mei 2025 op Milsbeek War Cemetery

Elke steen op een begraafplaats is een verhaal. Een verhaal dat gaat
leven wanneer dat gekoppeld wordt aan een gezicht. Dit haalt de
mannen uit de anonimiteit. De opoffering van deze mannen en hun
familie, landt in meer dan een steen: het is een verhaal, een familie,
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een geschiedenis die hiermee levend gemaakt en behouden gaat
worden.

Roel Dekkers en Paul ten Broeke hebben, met steun van velen,
zoveel mogelijk gezichten verzamelen van de soldaten die in de
gemeente Gennep begraven liggen. Door deze hulp, vooral in Groot-
Brittannié, is het internet in alle hoeken bezocht, zijn kranten
doorgespit, kerkregisters bestudeerd en is in jaarboeken van scholen
gesnuffeld. Zo maken wij samen mogelijk dat een steen een gezicht
Krijgt.

Op 15 februari 2025 zullen voor het eerst de foto’s op de
oorlogsgraven in Milsbeek, Ottersum en Heijen te zien zijn. Op 4 mei
2025 zal dit de tweede keer plaatsvinden.

Expositie Milsbekenaren tijdens evacuatie, strijd tegen de Duitsers en
bevrijding op 15 en 16 februari 2025

Stichting Cultuurbehoud Milsbeek wil culturele en historische kennis
en waarden van Milsbeek behouden voor volgende generaties en een
zo breed mogelijk publiek hierover informeren en ervan bewust
maken.

Op zaterdag 15 en zondag 16 februari 2025 organiseert Stichting
Cultuurbehoud Milsbeek een tweede expositie, eveneens in
museum de Oude Pottenbakkerij. Deze expositie behandelt het
verblijf en de lotgevallen van de Milsbekenaren tijdens de
evacuatieperiode.

Hierbij zal onder andere het dagboek van Huub Franken aan bod
komen. Daarnaast vertelt de expositie het verhaal van de strijd van de
Geallieerden tegen de Duitsers in de winter 1944-"45 en de bevrijding
van Milsbeek in februari 1945.

Entree is gratis.

Het volledige programma van activiteiten en actuele informatie over
deze activiteiten is te vinden op www.evenementengennep.nl
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Rooster vieringen VOMMMM

Ven-Z. Otters. Milsb. Midd. Mook Molenh
19.00
1/2 f 9. 11.
/2 febr 30 H. Brigida 00
8/9 febr 19.00 HR 11.00 9.30
do. 13 80 jaar
febr bevrijding
za. 80jr.
19.00 e
15/16 febr N bevrijding | 9 30 HR 11.00
9.30 Cv
22/23 febr 9.30 Cv 19.00 11.11Cv
1/2 mrt 930 | & ;\7/'00 19.00 11.00 Cv
.5mrt 19.30
Wo. omr . 9.00 18.00
aswoe Haringh.
8/9 mrt 19.00 11.00 9.30
15/16 mrt 9.30 19.00 11.00
22/23 mrt 19.00 11.00 9.30
19.00
29/30 mrt 9.30 11.00
CN
5/6 apr 19.00 11.00 9.30

HR = Em-pastoor Harrie Reijnen

KV = Kinderviering

CN = m.m.v. koor Cantica Nova

Cv = Carnavalsmis
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Opbrengst Adventsactie 2024

Voedzame gewassen voor gezonde

families ADVENTSAC IE
Afgelopen december vroeg

. EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE
Adventsactie aandacht

voedselzekerheid voor boerengemeenschappen in Indonesié en
Guatemala, door middel van duurzame landbouw.

In onze parochies kon u hieraan bijdragen door geld te deponeren in
de tonnen in de kerken en/of een bijdrage over te maken naar de
gezamenlijke rekening van de VOMMMM-parochies.

De opbrengst hiervan is:

Ven-Zelderheide € 0,00 (niet meegedaan)
Ottersu € 40,90

Milsbeek € 70,05

Middelaar € 70,10

Mook € 183,-

Molenhoek € 67,

Gezamenlijke rek. € 200,-

Totaal: € 631,05

Diaconie

Kerktaxi

De kerktaxi in de parochies MMM brengt mensen naar de eigen kerk
of naar een buurtkerk. Wilt u rijden of gereden worden, bel dan met de
contactpersoon in uw eigen dorp:

Middelaar: Annie Braks, 024 696 23 51

Mook: Michiel Bakker, 024 696 19 35

Molenhoek: Marian Hax, 024 358 17 30
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VIERINGEN IN MMM 1 februari - 30 maart 2025

1/2 feb

za 19.00 u.
zo 11.00 u.

di 4feb
do 6 feb
vr 7 feb

8/9 feb

zo 9.30u.

di 11feb
do 13 feb
vr 14 feb

15/16 feb

zo 9.30u.

z0 11.00 u.

di 18 feb
do 20 feb
vr 21 feb

22/23 feb

zo 11.11 u.

di 25 feb
do 27 feb
vr 28 feb

4° zondag door het jaar

Middelaar Mis: patroonsfeest H. Brigida

Molenhoek Mis

Intenties: Chef Keuls; overleden ouders Keuls-Teeuwisse;
Familie Peters-van de Ligt

Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis

Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding

Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

5° zondag door het jaar
Mook Mis

Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis

Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding

Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

6° zondag door het jaar

Middelaar Mis
Intentie: Meuvr. Siebers-Welman
Molenhoek Mis

Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis

Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding

Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

7¢ zondag door het jaar

Mook Mis Carnaval

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding

Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede
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1/2 mrt

za 19.00 u.
z0 11.00 u.

di 4 mrt

wo. 5 mrt
do 6 mrt
vr 7 mrt

8/9 mrt

zo 9.30u.

di 11 mrt
do 13 mrt
vr 14 mrt

15/16 mrt

za 19.00 u.
z0 11.00 u.

di 18 mrt
do 20 mrt
vr 21 mrt

22/23 mrt

zo 9.30u.

di 25 mrt
do 27 mrt
vr 28 mrt

29/30 mrt

zo 9.30u.
z0 11.00 u.

di 1apr
do 3 apr
vr 4 apr

8° zondag door het jaar

Middelaar Mis
Molenhoek Mis Carnaval
Intenties: Chef Keuls; overleden ouders van Rens-Jansen

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis

Molenhoek 18.00 u. Mis met askruisje

Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding

Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

1° zondag van de Veertigdagentijd
Mook Mis

Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis

Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding

Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

2° zondag van de Veertigdagentijd

Middelaar Mis
Molenhoek Mis

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis

Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding

Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

3° zondag van de Veertigdagentijd
Mook Mis

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis

Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding

Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

4° zondag van de Veertigdagentijd

Middelaar Mis
Molenhoek Mis

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis

Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding

Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede
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Overzicht Doordeweekse Vieringen

18.30 Rozenkransgebed

Dinsdag 19.00 Eucharistie Molenhoek
Woensdag | 9.00 Eucharistie Milsbeek
Donderdag 9.00 Eucharistie Molenhoek

Aansluitend Aanbidding tot 10.00 uur

Vritda 9.00 Eucharistie Mook
Jdag Aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

Openstelling kerk Molenhoek op zondag

Op de zondagen waarop er géén Mis is, is de kerk in Molenhoek van
11.00-13.00 uur open voor persoonlijk gebed en/of een kaarsje.
Daarnaast is de kerk, zoals altijd, via sacristie, open op de
woensdagochtenden van 10.00 - 11.30 uur.

Mothers Prayers (Biddende Moeders) in
Molenhoek

Al geruime tijd kwamen de Biddende Moeders om de twee weken op
een woensdagochtend bij elkaar om te bidden

+

voor hun kinderen en kleinkinderen. &%%Oi’/@

S // T\\o
Deze bijeenkomsten zijn voortaan op de f [ [~ g 19
maandagochtend. RN Jj | 15
Ook de tijd is veranderd: 9.30 - 10.30 uur. = [ AW

cS«o T \(\?7

2~ 5

Voor de exacte data en de locatie graag contact *JHLY

opnemen met Maria José Kaanders, tel. 024 696 33 00.

30



Algemene VOMMMM-gegevens

CONTACT VOMMMM

Sacristie Ottersum, St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum, tel. 06 42988576,
alleen tijdens openingstijd: dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
Aanmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kunt u
doorgeven aan de ledenadministratie via administratie@vommmm.nl
Website: www.vommmm.nl

PASTOOR VOMMMM

Pastoor Theo Miedema, De Hove 1, 6585 AN Mook

E-mail: pastoor@tmiedema.nl

Tel. 024 6961390 (eerst dit nummer bellen).

Indien dringend contact nodig: 06 48465001

Bij geen gehoor: 06 23766873 (parochietelefoon Vera Dijkman)

KERKBESTUUR VOMMMM St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum
E-mail: kerkbestuur@vommmm.nl

Voorzitter: pastoor Theo Miedema

Vicevoorzitter: Rob Peperzak

Secretaris: Jacq Thomassen-Mans

Penningmeester: Rob Peperzak

Gebouwen / onroerend goed: Wim Thoonen

Lid: André Kolodziejak

Extra leden: vacatures

PAROCHIENIEUWS

Redactie: Elena Jongen (red. Mol.) en Hans Derks (red. Mid.)
Volgende uitgave: 22 maart 2025

Kopij parochieblad: vdéér 6 maart 2025 inleveren eljongen@xs4all.nl
Codrdinatie bezorging: Middelaar: Carla Wienhofen, 06 38373223;
Mook: Michel Voet, 024 6962469/06 45146492;

Molenhoek: Joop Hax, 024 3581730.

Wilt u geen Parochienieuws ontvangen, geeft u dit dan door aan uw
coordinator van de bezorging.
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MIDDELAAR - postadres: Dorpsstraat 49, 6587 AW Middelaar (pastorie).
Kerngroep Middelaar: Hans Derks, 06 53317597; Diny Rohrbach,

06 21357946; Hanny Janssen-Hendriks, 06 49848234,

Carla Wienhofen, 06 38373223 .

Misintenties: Lia Leijen, Dorpsstraat 18, 6587 AZ Middelaar, 024 6962888,
lia.leijen@ziggo.nl

Contactpersoon uitvaarten: Diny Rohrbach, 06 21357946.
Contactpersoon kosters: Wienand Wienhofen, 06 22306791.

Rek.nr. Parochie Mid.: NL19RABO0131632884; pastoraat en
kerkgebouw.

Brigidafonds Par. Mid.: NL25RABO0131621815 alleen kerkgebouw.
ANBI-nummer parochie Middelaar: 824110547.

MOOK - postadres: De Hove 1, 6585 AN Mook (pastorie).

Kerngroep Mook: Sjaak Lucassen, 024 6962976; Yvonne van Rooij, 024
8458029; Wim Thoonen, 06 51452184

Koster: Michel Voet, 024 6962469 / 06 45146492.

Misintenties: tel. 06 23766873.

Contactpersoon uitvaarten: Michel Voet, tel. 024 6962469; 06 45146492
Rek.nr. Parochie Mook: NL51RABO0131614266; t.n.v. Parochie St.
Antonius Abt, Mook. Pastoraat en kerkgebouw.

ANBI-nummer parochie Mook: 2575528.

MOLENHOEK - postadres: Stationsstraat 62, 6584 AW Molenhoek.
Kerngroep Molenhoek: Will Theunissen, 024 3584589; Elena Jongen, 024
3583181.

Koster-contactpersoon: Elena Jongen, 024 3583181.

Misintenties: parochiemolenhoek@vommmm.nl of Elena Jongen 024
3583181 of woensdagochtend in de sacristie van 10.00 tot 11.30 uur.
Contactpersoon uitvaarten: Elena Jongen, 024 3583181.

Sacristie open: op woensdagochtend van 10.00 - 11.30 uur.

Rek.nr. Parochie Mol.: NL86RABO0131631969; pastoraat en kerkgebouw.
Steunfonds Par. Mol.: NL30RABO0131654608; NL41INGB0005240386
alleen kerkgebouw.

ANBI-nummer parochie Molenhoek: 824114607 .
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