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VAN DE REDACTIE 

 
Beste parochianen, 
 
Het laatste Parochie Nieuws van 2022 ligt weer voor U.  
Dit is alweer het zesde Parochie Nieuws van 2022 dat Reg Cartledge, door 
aangeleverde artikelen met zorg voor U samenstelt. 
Berichten vanuit parochie Ottersum, maar ook van de parochies uit Ven-
Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook en Molenhoek, vind u 
hierin, kort aangegeven als het VOMMMM. 
 
Hier en daar is er al buiten kerstverlichting ontstoken wat de naderende 
kerstdagen aankondigt. Het is niet vanzelfsprekend om in een warm versierd 
huis kerst te vieren nu de energiekosten enorm hoog zijn, zelfs de kerk heeft 
de verwarming op een laag pitje gezet, kleed je warm aan als u naar een 
advent of kerstviering komt. We hebben geluk dat we (tot nog toe) in een 
vredig land wonen. 
 
Wat is geluk: 
 

Geluk is een handje in de jouwe                                                                                                               
Geluk is iemand hebben die je kunt vertrouwen                                                                                                             
Geluk is niet te kijken naar wat een ander meer heeft                                                                                      
Geluk is beseffen wat elke dag je voor moois geeft                                                                                            
Geluk zit in een klein gebaar, de dingen om je heen                                                                                                          
Sta open voor dat geluk, dan voel je je nooit alleen. 
 
Mooie Kerstdagen, een gelukkig 2023 en blijf gezond! 
 
 

De redactie wenst u  
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BERICHTEN VANUIT  

DE PAROCHIEFEDERATIE VOMMMM 

 
 
             
 
 
 

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek 
 

Website: www.vommmm.nl 

WOORD VAN PASTOOR - ADVENT 

 
Advent moet een tijd worden 

 die onrustig maakt: 
het durven zien van zoveel uitsluiting. 

Het moet een oproep worden 
om grondig iets te veranderen bij onszelf, 

bij onze eigen groep en in de grote samenleving. 
 

Advent moet een tijd worden 
om te leren 

ongeziene mensen zien.  
Je laten raken door het zwijgen 

dat over hun bestaan hangt 
en het je aantrekken. 

 
Kerstmis moet een begin worden 
van een nieuwe manier van leven, 

waarbij “Ik zal er zijn voor u” 
in mensen zichtbaar wordt. 

Een nieuw begin van een lange weg 
van ommekeer en solidariteit, 

van gerechtigheid, 
van hoop en vertrouwen, 
van er zijn voor anderen. 

Zo wordt God mens! 
                                                                                             (naar C. Desoete) 

Pastoraal verantwoordelijke: 
Pastoor Theo Miedema   

http://www.vommmm.nl/
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Het mooie gedicht van Desoete verwijst naar iets, wat we vaak en 
gemakkelijk kunnen herkennen in onze wereld: uitsluiting. 
Uitsluiting is iets van alle tijden, van alle volkeren en culturen. Waarom sluit 
men uit? De motivatie is vaak angst. 
Angst om er niet meer bij te horen. Ben ik wel hip genoeg? Ben ik wel eigen 
genoeg? Spreek ik de juiste omgangstaal? Ik bevestig het denkbeeld in mijn 
groep maar eigenlijk sta ik er niet achter. 
Zie ik er wel jong genoeg uit? Wat zullen de buren wel niet zeggen? Ik durf 
het niet te zeggen maar ik heb hulp nodig. Ik doe maar mee want ik wil niet 
alleen blijven staan. 
 
In de bijbel wordt uitsluiting ook beschreven: het volk Gods projecteert alle 
zonden op de zondenbok. Het arme dier wordt van de kudde uitgestoten en 
krijgt (figuurlijk) alle schulden op zich gelaten en blijft achter in de woestijn. 
Zo hoopte het volk zichzelf vrij te pleiten. 
We vinden het ook in het nieuw Testament, waar een vrouw is betrapt op 
overspel. Ze werd weggesleept door een meute om gestenigd te worden 
(waar is de overspelige man?) Gestenigd net als de zondenbok en men 
bracht haar voor Jezus. ‘Als Jezus haar niet veroordeelt, dan weten we zeker 
dat hij breekt met de wetten en onze voorouders’.  
Ook Jezus wil men apart zetten en tot nieuwe zondenbok maken. Uiteindelijk 
zal hij als zondenbok sterven. 
Jezus zei tot haar: ‘Ik veroordeel u niet, ga heen en zondig niet meer’. Jezus 
breekt met ‘uitsluiten en zoeken naar een zondebok’. 
Hij verandert daarmee ook de gewoonte, zoals men die eigen was 
(benoemen en veroordelen). Hij veroordeelt de zonde maar niet de mens die 
de zonde heeft begaan. 
Een ervaring uit het toenmalige gewone leven 2000 jaar geleden. Nu is men 
het christendom bijna vergeten, de gebouwen staan er weliswaar nog maar 
de velen kennen Jezus niet meer. 
‘Het uitsluiten’ is in die 20 eeuwen niet uitgebannen, de angst voor de ander 
ook niet. Ze zijn nog steeds aanwezig. Waar is Jezus? 
 
Hij wil in deze advent 2022 weer opnieuw komen in de harten van u en mij. 
Hij wil de angst wegnemen voor de ander.  
Het is goed de boodschap van Jezus met elkaar te delen. Hij heeft ons leven 
gedeeld en ons een weg tot harmonie gewezen. Kiezen wij voor zijn weg?  
Het is aan ons te werken aan verbinding en de compassie te laten groeien. 
 
Ik wens u een goede advents- en Kersttijd toe. 
 

Pastoor Theo Miedema 
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ANTONIUS ABT-KAPEL VEN-ZELDERHEIDE 

 

Er zijn vorderingen in de oude kapel aan de Vensestraat. De steenhouwer 
heeft een marmerenblad uit de oude kerk op maat gezaagd voor de uit-
sparing in de achterwand. Daarop is het vertrouwde tabernakel geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kleinere beelden van Antonius Abt en Lambertus zijn in de hoge nissen 
geplaatst en de grotere beelden van de Heilige Rochus én een grotere versie 
van Antonius Abt staan links en rechts aan de wand op het priesterkoor. 
Deze beelden behoren tot de kerncollectie van de oude kerk. 
 

De prachtige doopvont heeft ook hier een mooie plaats gevonden. 
De lage kinderbankjes zijn verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor klap-
stoelen ten behoeve van het koor. Daardoor oogt de kapel lichter doordat de 
donkere kleuren van de banken weg zijn. 
De Godslamp is gepoetst en de oude sacristiebel is geplaatst. Het oogt fraai.  
 

Dank aan de vrijwilligers onder leiding van koster Theo Stoffele. 
We zijn er nog niet helemaal. Over enkele details denken we nog na.  
Een oude foto uit 1928 geeft een authentieke richtlijn hoe de kapel in te 
richten.  
 
We houden u graag op de hoogte. 
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GASKOSTEN 

 

De afgelopen maanden is er al veel gezegd over de kosten die dreigen voor 
vele huisbewoners, bedrijven en kerken. Ook onze kerken krijgen te maken 
met veel hogere gas- en stroomkosten. 
De gasleverancier schreef in oktober rekening te houden met een 
prijsstijging van 400%. 
Dit heeft ook voor de kerkbezoeker consequenties. De kerken proberen de 
kosten beheersbaar te houden, door te kiezen voor een lagere temperatuur 
tijdens de diensten. Waarschijnlijk 10 à 12 graden Celsius als maximum-
temperatuur. Dat betekent dat u warmer gekleed dient te zijn, om het niet 
te koud te krijgen. 
 
Het is niet anders. Dit ongerief dienen we als hele maatschappij te dragen. 
Hopelijk komt de oorlog in Ukraine snel tot stilstand en de wereldpolitiek weer 
in balans. 
We bidden er maar voor, dat de harten zacht worden en de communicatie 
redelijk.  
Dat zal uiteindelijk weer de economie geruststellen want anders gaan de 
zorgen en het ongemak door naar de volgende winter 2023-2024. 
 

COLLECTE EN KAARSENGELD (GIVT APP) 

 
Nu parochianen in meerdere kerken de heilige Mis vieren,  
hebben meerderen gezien, dat kaarsen in lengten verschillen  
en ook in prijs. Dat willen we gelijktrekken in alle kerken. 
Bij de kaarsen kunt u contant met muntgeld betalen, maar ook door de QR-
code te scannen met de GIVT-app op uw smartphone. Wellicht kent u deze 
app nog niet. In de kerk zijn er vrijwilligers, die u advies willen geven.  
Voor de installatie van de app moet u uw naamgegevens en bankrekening-
nummer doorgeven, anders is betaling met de GIVT-app niet mogelijk.  
U kunt misschien ook thuis een vertrouwd familielid vragen deze app te 
installeren. Zie ook Parochie Nieuws nummer 2 van dit jaar. 
Op internet is hierover ook voldoende informatie te vinden,  
 

Achterin de kerk liggen ook foldertjes met een uitleg over de app. 
Voor de penningmeester is het dan gemakkelijker de inkomsten van kaarsen 
te verwerken. Zo kunt u ook contactloos geld overmaken in het komende 
verkoudheid-seizoen. 

 https://givtapp.net. 
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INTERNE ONTWIKKELINGEN IN HET KERKBESTUUR 

 
Zoals u heeft kunnen lezen in het septembernummer van dit blad, hebben 
Ellis Wiendels en Rob Peperzak medio augustus 2022 hun ontslag uit het 
kerkbestuur ingediend. Het kerkbestuur vond dit erg jammer, omdat beide 
bestuursleden zich met hart en ziel hebben ingezet voor kerk en gemeen-
schap. 
 
Inmiddels heeft Rob Peperzak op het verzoek van pastoor Miedema zijn 
besluit om op te stappen heroverwogen. Hij zal al zijn functies blijven 
uitvoeren. Kortgeleden heeft het bisdom pastoor laten weten dat de ontslag-
aanvraag van Rob Peperzak geannuleerd is. De ontslagaanvraag was nog 
niet in behandeling genomen door het bisdom. Daarom ook heeft Rob de 
afgelopen tijd zijn oude taak als penningmeester nog steeds formeel 
uitgevoerd. Rob zal dat dus de komende tijd ook blijven doen. 
Het kerkbestuur is blij dat Rob zich wil blijven inzetten voor de belangen van 
onze parochies op een moment dat kerkbestuur en parochies met veel 
dringende zaken geconfronteerd worden. 
 

OPROEP VOOR NIEUWE KERKBESTUURSLEDEN 
 

De functie van kerkbestuurslid voor Middelaar is nog steeds vacant.  
Ook de parochie Ven-Zelderheide is niet vertegenwoordigd in het kerk-
bestuur. Daarom doen we een oproep aan de parochianen van beide dorpen 
om zich aan te melden als kerkbestuurslid. We willen graag als voltallig 
kerkbestuur kunnen functioneren. 
Deze oproep geldt ook voor de parochies Milsbeek en Molenhoek. De 
vertegenwoordigers hiervan hebben immers resp. de functie penning-
meester en secretaris. Volgens de statuten mogen parochies die de 
penningmeester of secretaris leveren twee mensen afvaardigen voor het 
kerkbestuur. 
Voelt u zich geroepen om het kerkbestuur te komen versterken en zo uw 
talenten in te zetten voor een goed reilen en zeilen van allerlei zaken binnen 
de zes parochies, meld u aan! 
U kunt daarvoor contact opnemen met pastoor Theo Miedema, Elena 
Jongen of een mail sturen naar kerkbestuur@vommmm.nl 
Van harte welkom! 
 

Namens het kerkbestuur,  
Elena Jongen, secretaris 

mailto:kerkbestuur@vommmm.nl
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ADVENTSBOODSCHAP 2022 VAN ONZE BISSCHOP 

Broeders en zusters in Christus, 
 

Uit onderzoek is gebleken dat een mens ruim 600 dagen van zijn leven 
bezig is met wachten. In de rij bij de bakker en de slager, voor het rode 
verkeerslicht, in de wachtkamer van de dokter, wachten tot de telefoon 
wordt opgenomen, wachten op de bus, op de trein, op mensen die altijd te 
laat zijn. We wachten bijna 15 duizend uur.  
 

Wachten kan een eeuwigheid duren. Soms verlangen we zo naar iets of 
iemand dat elke seconde ons te lang duurt. Dat is het hoopvolle wachten 
op iets moois dat te gebeuren staat. Zoals een kind niet kan wachten tot 
het eindelijk pakjesavond is. Maar er bestaat ook zoiets als uitzichtloos 
wachten. Zoals asielzoekers ervaren, die op de stoep van een aanmeld-
centrum staan en geen idee hebben wanneer hun verzoek in behandeling 
wordt genomen. Of de vele slachtoffers van de toeslagenaffaire, die nog 
altijd wachten op compensatie voor geleden schade. Dan is wachten 
moeilijk.   
 

Het tegenovergestelde van wachten, is altijd maar doorgaan. Nooit eens 
even afremmen, maar steeds doordenderen. De samenleving staat nooit 
stil, maar draait vierentwintig uur per dag door. Je hoort mensen tegen-
woordig ook wel eens klagen dat ze “altijd aanstaan”. Ze bedoelen dan 
dat ze nooit een moment rust hebben, nooit eens de kans krijgen om tot 
bezinning te komen. Wat goed dat er dan nog spoorwegbomen en 
verkeerslichten zijn, die ons af en toe dwingen om even stil te staan. En 
was het, naast alle leed die corona berokkend heeft, ook niet weldadig dat 
het leven tijdens de pandemie noodgedwongen wat langzamer ging? Dat 
we gedwongen werden om het wat rustiger aan te doen en wat meer stil 
te staan bij de dingen in het leven die echt belangrijk zijn?  
 

In de Kerk kennen we ook een periode waarin wachten belangrijk is: de 
Advent. We verwachten de komst van Christus. We weten dat we zijn 
geboorte met Kerstmis gaan vieren, maar toch is het niet meteen 
Kerstmis. Het is eerst vier weken Advent. Een tijd van geduldig wachten, 
verwachten en ons voorbereiden op wat komen gaat. Een tijd om tot 
bezinning en inkeer te komen. Een tijd ook om alert te zijn. Waakzaam, 
zoals het evangelie van de eerste zondag van de Advent zegt. Jezus 
maakt daarin een opmerkelijke vergelijking. Hij verwijst naar de tijd van 
Noach, toen de mensen in de dagen vóór de zondvloed niet in de gaten 
hadden wat hen te wachten stond en doorgingen met eten en drinken, 
met huwen en ten huwelijk geven. 
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Een onheilspellende boodschap, waarvoor ook heel makkelijk voorbeel-
den uit onze tijd te bedenken zijn: zelfs toen ons land al getroffen werd 
door de coronapandemie hadden we nog niet in de gaten hoe groot het 
probleem eigenlijk was. Al jaren wordt er gewaarschuwd voor klimaat-
verandering en toch is het heel moeilijk om ons gedrag te veranderen. En 
wie had vorig jaar rond deze tijd kunnen denken dat er nu zo dichtbij huis 
een oorlog zou woeden? Letten we wel op? Zijn we wel waakzaam? 
 

De Advent is een tijd om gas terug te nemen. Om niet vierentwintig uur 
per dag áán te staan, maar om onszelf ook eens even uit te zetten; de 
knop om te draaien en tijd te nemen om na te denken over wat echt 
belangrijk is, dingen die de moeite waard zijn om op te wachten. Dát zijn 
de lichtpuntjes in ons leven, waarvan het eerste kaarsje op de advents-
krans een symbool is. Als we daar eens even de tijd voor nemen, dan 
mogen we ontdekken dat Advent niet iets is van vier weken per jaar. Ook 
niet van 600 dagen of 15 duizend uur. Maar Advent – wachten op de 
ontmoeting met Christus – duurt een mensenleven lang. 
 

Waar het nu om gaat, is dat wij die tijd goed besteden. Niet door voort-
durend achter onszelf aan te rennen. Ook niet door ons op te sluiten in 
onze binnenkamer en te doen alsof de rest van de wereld niet bestaat. 
Nee, Advent vraagt van ons een vorm van actief wachten. Dat wil zeggen: 
ons voorbereiden op de komst van Christus, want we weten niet wanneer 
we Hem mogen ontmoeten. Vast en zeker aan het einde van ons leven, 
wanneer dat ook zal zijn. Maar Advent en Kerstmis leren ons nog iets 
anders: God is mens geworden. Sinds dat eerste Kerstfeest in Bethlehem 
is Hij onder ons aanwezig. We kunnen Hem elke dag tegenkomen. Op 
straat, in de bus, in de wachtkamer van de dokter. In elke medemens die 
we ontmoeten, kunnen we ook God ontmoeten. Hij komt naar ons toe op 
een moment waarop wij Hem niet verwachten. Dan mogen we niet aan 
Hem voorbij hollen. Daarom kunnen we ons maar voorbereiden en goed 
zijn voor elke mens die we tegenkomen of die aan onze deur klopt. Het 
kan Onze-Lieve-Heer zelf zijn. 
 

Advent betekent letterlijk ‘komst’. We wachten op God die naar ons 
toekomt en steeds opnieuw komt. Advent is daarom ook: blijven uitzien 
naar de Komende, naar God die mens wordt en onder ons aanwezig wil 
zijn. Wie al die uren en dagen wachten en verwachten invult vanuit de 
hoop God te ontmoeten leeft niet uitzichtloos, maar wandelt in het licht 
van de Heer, zoals de profeet Jesaia het noemt. Dat is het licht dat in de 
Advent steeds feller gaat schijnen, tot God uiteindelijk stralend naar ons 
toekomt. Hij is de moeite van het wachten waard.  
Ik wens u een verwachtingsvolle Advent en een Zalig Kerstfeest.  

 Harrie Smeets, bisschop van Roermond 
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ROOSTER VIERINGEN VOMMMM  

 
CN = koor Cantica Nova     Kinderv. = Kinderviering    CV = Carnavalsmis 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Ven-Z. Ottersum Milsbeek Middelaar Mook Molenh 

10/11 dec  19.00 11.00  9.30  

17/18 dec 19.00 9.30  

Za.18.00 

Lichtjes-

tocht 

 11.00 

Za. 24 dec  

19.00 

Met CN & 

Herenkoor 

18.00 

Kerstspel 
 21.30  

Zo. 25 dec   11.00 

& fanfare 
9.30   

Ma 26 dec. 9.30     11.00 

31 dec 19.00      

1 jan   11.00  9.30  

7/8 jan  9.30  19.00  11.00 

14/15 jan 
Za. 10.00 

St.Tunnis 
 11.00  

19.00 

& Gilde 
 

21/22 jan 19.00  
17.00 

Kinderv. 

9.30 

& Gilde 
 11.00 

28/29 jan  
19.00 

met CN 
11.00  9.30  

4/5 febr   9.30 Cv 19.00  11.00 

http://www.google.nl/imgres?q=kerstman&hl=nl&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4GGHP_nlNL433NL433&biw=1680&bih=769&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=zO4cj-6n51_YmM:&imgrefurl=http://www.cafesonneveld.nl/index.php%3Fpagina%3Dkerstbr&docid=t1U1jiIOk7gybM&imgurl=http://www.cafesonneveld.nl/userfiles/images/les201820kerstman2026220x20300.gif&w=262&h=300&ei=e57jTryMDYKdOq6n4MYE&zoom=1
http://www.google.nl/imgres?q=kerstman&hl=nl&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4GGHP_nlNL433NL433&biw=1680&bih=769&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=zO4cj-6n51_YmM:&imgrefurl=http://www.cafesonneveld.nl/index.php%3Fpagina%3Dkerstbr&docid=t1U1jiIOk7gybM&imgurl=http://www.cafesonneveld.nl/userfiles/images/les201820kerstman2026220x20300.gif&w=262&h=300&ei=e57jTryMDYKdOq6n4MYE&zoom=1
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EERSTE COMMUNIE 2023 

 
De voorbereiding op de Eerste Communie is 
inmiddels gestart. De kinderen hebben drie van 
de veertien lessen al gehad. Tijdens de lessen, 
ongeveer om de twee weken op de pastorie in 
Mook, doen ze enthousiast mee. 
In de zes VOMMMM-parochies zijn er in totaal 
zes communicanten: drie uit Ven-Zelderheide, 
een uit Milsbeek en twee uit Molenhoek.  
 

De viering van de Eerste Communie is op zondag 14 mei om 11.00 uur in 
Molenhoek. 
 
 
 
 

GELOOFSAVONDEN ROND DE BRON 

 

Geloofsverdieping met bijbel en gebed voor ons dagelijks leven. 
 
De komende maanden zijn de geloofsavonden op de volgende dinsdagen:  
Data: 27 december (o.v.), 31 januari, 28 februari, 28 maart. 
Tijd: 20.00 – 21.45 uur; 

vanaf 19.45 ontvangst met koffie of thee 
 
Locatie en actuele informatie betreffende de data: 
zie www.vommmm.nl/agenda/verdieping-inspiratie 
 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 
 
  

Meer informatie of aanmelding: 
Parochietelefoon (Vera Dijkman): 06 23 76 68 73; 
E-mail: dhansenvera@gmail.com  

 
 

http://www.vommmm.nl/agenda/verdieping-inspiratie
mailto:dhansenvera@gmail.com
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BISDOM ROERMOND ZOEKT KANDIDATEN VOOR 

DIOCESANE PASTORALE RAAD 

 
Elk bisdom hoort een Diocesane Pastorale Raad (DPR) te hebben. Dit is een 
adviesraad die samengesteld is uit gelovigen van het bisdom. De afgelopen 
jaren kende het bisdom Roermond geen DPR. Bisschop Harrie Smeets wil 
deze nu weer in het leven roepen. Anders dan voorheen wordt deze raad 
niet meer samengesteld uit afgevaardigden van dekenaten of maat-
schappelijke organisaties, maar kan iedereen die geïnteresseerd is zichzelf 
aanmelden. 
Het belangrijkste doel van de Diocesane Pastorale Raad is om samen met 
de bisschop en zijn staf na te denken over de plaats en de opdracht van de 
katholieke Kerk in de huidige Limburgse samenleving en over de vraag hoe 
het geloof kan worden doorgegeven aan toekomstige generaties. De Kerk 
wordt gevormd door alle gelovigen – leken, priesters, diakens en religieuzen 
– die samen het volk Gods vormen en ook samen staan voor de beleving, 
de viering en het uitdragen van het geloof. Het lidmaatschap van de DPR 
biedt gelovigen een mogelijkheid om actief invulling hieraan te geven. Dit 
past ook geheel in het synodale proces dat paus Franciscus in gang heeft 
gezet. 
 
Profiel kandidaten 
Voor de nieuwe Diocesane Pastorale Raad in het bisdom Roermond worden 
30 leden gezocht, onder wie twee priesters en twee diakens. Bij de selectie 
zal gelet worden op een evenwichtige en representatieve afspiegeling van 
de katholieke Kerk in Limburg. Van geïnteresseerde kandidaten wordt 
verwacht dat zij rooms-katholiek zijn, kerkelijk geëngageerd en een brede 
maatschappelijke interesse hebben. Belangstellenden kunnen zich in een 
sollicitatiebrief kort voorstellen aan de hand van een persoonlijke situatie-
schets, de maatschappelijke en kerkelijke omgeving waarin zij actief zijn en 
een motivatie waarom ze graag lid willen zijn van deze raad en welke 
bijdrage ze daaraan denken te kunnen leveren. Ook wordt van belang-
stellenden gevraagd om een of meer namen op te geven van mensen bij wie 
de voordracht commissie desgewenst achtergrondinformatie kan opvragen. 
Het lidmaatschap van de DPR is onbezoldigd. 
 
Lees meer over de taken en bevoegdheden van een DPR op www.bisdom-
roermond.nl. 

 

http://www.bisdom-roermond.nl/
http://www.bisdom-roermond.nl/
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Aanmelden 

Aanmeldingen dienen uiterlijk 10 december 2022 bij het bisdom binnen te 
zijn. Een voordracht commissie maakt een selectie en legt deze ter 
benoeming voor aan de bisschop. De benoeming geldt in principe voor een 
zittingsperiode van de raad van vier jaar. 
De bedoeling is dat de nieuwe Diocesane Pastorale Raad met ingang van 
het nieuwe jaar zijn werkzaamheden kan beginnen. 

Geïnteresseerd? 

Stuur uw sollicitatiebrief met motivatie naar: Bisdom Roermond, t.a.v. 
Voordrachtscommissie DPR, Postbus 470, 6040 AL in Roermond of per  
e-mail naar info@bisdom-roermond.nl  
 

WANDELGROEP 

 
Zoals gemeld in het vorige nummer van dit blad, heeft het initiatief 
‘Wandelen met de pastoor’ vanaf september een vervolg gekregen. 
 
Op de laatste zaterdag van de maand wordt ’s ochtends van 10.00 tot 
circa 12.00 uur gewandeld door een groepje inwoners van de zes 
VOMMMM-parochies. Iedereen die dat wil kan aansluiten. De pastoor 
wandelt mee, als zijn agenda dat toelaat. 
 
• Zaterdag 31 december: start vanaf Eethuis de Diepen aan de 

Zwarteweg in Milsbeek. 
• Zaterdag 29 januari: start vanaf de kerk in Ottersum. 

 
De startpunten vanaf eind februari worden t.z.t. bekendgemaakt. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@bisdom-roermond.nl
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Laat hen voor altijd in Gods liefde geborgen zijn. 

ONZE DIERBARE OVERLEDENEN 

Allerzielen 2021 tot Allerzielen 2022 OTTERSUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelly van Alphen-Vullings  04-12-2021   90 jaar 

 
Liesje Vermeulen-Coopmans 15-01-2022   87 jaar 
 
Ineke Kamps-Gossens  18-04-2022   70 jaar 
 
Koos ten Haaf    11-05-2022   89 jaar 
 
Lucie Cöp-van Boxtel   25-05-2022   82 jaar 
 
Els Verhulsdonk   07-06-2022   81 jaar 
 
Marja Roelofs-Hoeksema  08-07-2022   75 jaar 
 
Nelly Goossens-Stoffele  27-08-2022   79 jaar 
 
Wiel Janssen    24-09-2022   89 jaar 

 

 

 

 

Onze gedachten zijn bij hen die in 

droefheid zijn achtergebleven. 
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PAROCHIEBERICHTEN 

 
Overleden 

 
 

 

Wiel Janssen, weduwnaar van Marietje Janssen-
Stoffelen. Geboren te Ottersum op 06 februari 1933 en 
overleden te Gennep op 24 september 2022. De 
uitvaardienst heeft plaatsgevonden in Ottersum op 29 
september 2022, waarna crematie in Venray. 
 

 
 

 

Lia Aanhaanen. Geboren te Katwijk op 28 maart 1928 
en overleden te Nijmegen op 04 november 2022. De 
uitvaart en begrafenis hebben plaatsgevonden in 
Milsbeek op 09 november 2022. 
 

 
 
 
Nelly Knops-Eggels, weduwe van Jo Knops. Geboren 
te Buggenum op 8 juni 1930 en overleden te Boxmeer 
op 23 november 2022. De uitvaartdienst met aan-
sluitend begrafenis op ons parochiekerkhof heeft 
plaatsgevonden op 30 november 2022. 
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Doopsel 
Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de 
derde zondag van de maand. Voorafgaande wordt er in overleg met het 
pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken. 
 
Openstelling dagkapel 
In de wintermaanden november tot en met februari zal de dagkapel gesloten 
zijn. Vanaf 1 maart 2023 is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. 
 
Dienstenschema VOM 
Vanaf 01-04-2020 is er een nieuw dienstenschema ingevoerd in de 6 
parochies van het VOMMMM; in principe is er om de 2 weken in elke 
parochie een Eucharistieviering op dezelfde dag en tijdstip. Voor Ottersum 
zijn de diensten vanaf de zomervakantie weer om de 2 weken op 
zondagmorgen om 9.30 uur. Na de zomervakantie zijn er een aantal 
vieringen met Cantica Nova, deze vinden op zaterdagavond om 19.00 uur 
plaats. 
Het schema van diensten in de VOM-parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt 
in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommmm.nl 
 

Banknummers: 

 

Kerkbestuur:  NL35RABO0140602089 
 

Kerkbijdrage: NL70RABO0140602429  
 

SCHEMA DIENSTEN VOM 

 
Week 3-9 december: 2e Zondag van de Advent 
Zondag 4 december 9.30 uur:  kapel Ven-Zelderheide 
Woensdag 7 december 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Week 10-16 december: 3e Zondag van de Advent 
Zaterdag 10 december 19.00 uur:  kerk Ottersum 
      Eucharistie Herenkoor 
      Misdienaar: Nick 
Intenties: ouders Leonardus Verhülsdonk en Maria Konings, Trees de 
Ruyter-Verhülsdonk, Frans Giesbers, Gerry Verhülsdonk en Alfred 
Smeur.  
Woensdag 14 december 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 

http://www.vommmm.nl/
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Week 17-23 december: 4e Zondag van de Advent 
Zondag 18 december 9.30 uur:  kerk Ottersum 
      Eucharistie Herenkoor 
      Misdienaar: Nick/Feline 
Intenties: Carla Weijers-Fransen; Harry Krebbers. 
Woensdag 21 december 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Week 24-30 december: Kersttijd 
Zaterdag 24 december 19.00 uur:  kerk Ottersum 

Kerstviering met Herenkoor 
en Cantica Nova 
Misdienaar: Nick/Feline 

Intenties: leden en overleden leden van de KBO; Bertus en Paula 
Könings-Lamers, Bertje en Mia; overleden familieleden Könings-
Lamers; Ouders Jacob Koenen en Nellie Koenen-Herpers, Jeannie en 
Dianne Koenen; Ton en Marijke van Haren-Hermse en oma Hermse; 
Marie Akkers en Dora Akkers; Willy Derks en Martha Derks-Janssen; 
Frans en Berthe Wientjens-Verhofstad en familie; Ouders Burgers-
Vullings en overleden familie; Leo Freij; Wiel Janssen en Marietje 
Janssen-Stoffelen; Henk Peters en Mia Peters-Schoenmakers; Jacob 
Blenkers, Dientje Blenkers-Hoesen en overleden familie Blenkers-
Hoesen; 
Zondag 25 december 11.00 uur:  kerk Milsbeek,  

Eucharistieviering met fanfare. 
Maandag 26 december 9.30 uur:  kapel Ven-Zelderheide  
Woensdag 28 december 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Week 31 december-6 januari: Octaaf van Kerstmis 
Zaterdag 31 december 19.00 uur:  kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 1 januari 2023 11.00 uur:  kerk Milsbeek 
Woensdag 4 januari 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Week 7-13 januari: Openbaring van de Heer/Driekoningen 
Zondag 8 januari 9.30 uur:   kerk Ottersum 
      Eucharistie Herenkoor 
      Misdienaar Nick/Feline 
Intenties: Herman Janssen en Theresie Janssen-van Bergen; Willy 
Derks en Martha Derks-Janssen; Jrd. Peter Cöp; Bertus Janssen en 
Willemien Janssen-Geurts, Anja Cartledge-Snijders. 
Woensdag 11 januari 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
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Week 14-20 januari: 2e Zondag door het jaar 
Zaterdag 14 januari 10.00 uur:  kapel Ven-Zelderheide 
      St. Tunnisviering 
Zondag 15 januari 11.00 uur:   kerk Milsbeek 
Woensdag 18 januari 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Week 21-27 januari: 3e Zondag door het jaar 
Zaterdag 21 januari 17.00 uur  kinderviering Milsbeek 
Zaterdag 21 januari 19.00 uur:  kapel Ven-Zelderheide 
 
Week 28 januari-3 februari: 4e Zondag door het jaar 
Zaterdag 28 januari 19.00 uur:  kerk Ottersum 
      Eucharistie Cantica 
      Nova 
      Misdienaar; Nick 
Intenties: Marie Akkers en Dora Akkers; Jrd. Jan Hopman, Trina 
Hopman-Koks en Wim Koks. 
Woensdag 1 februari 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Week 4-10 februari : 5e Zondag door het jaar  
Zondag 5 februari 9.30 uur:   kerk Milsbeek 
Woensdag 8 februari 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Week 11-17 februari: 6e Zondag door het jaar 
Zondag 12 februari 11.00 uur:  kerk Ottersum 
      Eucharistie Herenkoor 
      Misdienaar: Nick/Feline 
Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen. 
Woensdag 15 februari 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Week 18-24 februari: 7e Zondag door het jaar, Aswoensdag 
Zondag 19 februari 9.30 uur:   kapel Ven-Zelderheide 
Woensdag 22 februari 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
Woensdag 22 februari 19.30 uur:  kapel Ven-Zelderheide, viering  

Aswoensdag met aansluitend 
haring happen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_JraFBfprVSdMM&tbnid=SUsoMuXG1cpQdM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.graveerwebshop.nl%2Fkerst-raam-muurstickers%2Fkerststicker-fijne-feestdagen-sterren-p-235.html&ei=HdmhUomPHrC00QXF0IGIBQ&bvm=bv.57752919,d.d2k&psig=AFQjCNEHLjAklNOnblAq153miXFIheObCw&ust=1386424865776587
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KERKELIJK GREGORIAANS ZANGKOOR ST.CAECILIA 

 
Tijdens de Eucharistieviering van 9 oktober jl. had het kerkelijk mannenkoor 
de eer om een 4-tal jubilarissen, met name Herman van Bergen, Cor Bindels, 
Henk Ebbers en Willy Hopman te mogen huldigen met hun 60-jarig zang-
jubileum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Ottersumse gemeenschap heeft zich niet onbetuigd gelaten deze dag. 
Het was een mooie, drukbezochte viering, met als voorganger pastoor Theo 
Miedema. 
  
Tijdens de Eucharistieviering werden de jubilarissen door pastoor Miedema 
toegesproken en sprak hij zijn waardering uit voor deze bijzondere prestatie.  
 
Daarna werd door pastoor Miedema de versierselen van de NSVG 
(Nederlandse-Sint-Gregorius-Vereniging), opgespeld en de daarbij 
bijbehorende oorkonde overhandigd.  
 
De onderscheiding opgespeld door pastoor Miedema is een blijk van waar-
dering voor wat Herman, Cor, Henk en Willy hebben gedaan binnen het koor 
en nog steeds doen.  
 
Na afloop van de dienst werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld 
om de jubilarissen te feliciteren, waarvan velen gebruik hebben gemaakt. 
 
Namens het kerkelijk Gregoriaans zangkoor St. Caecilia, 
Reg 
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KERKBALANS 2022 
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WIE – WAT - WAAR 

 
Contactadressen: 
 

Website VOMMMM-parochies: www.vommmm.nl 
Mailadres VOMMMM-parochies:  administratie@vommmm.nl 
Mailadres administratie Ottersum:  parochieottersum@vommmm.nl 
 

Pastoor Theo Miedema   024-6961390 of 06-48465001 
 

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met mobiel secretariaat van 
het VOMMMM:    06-23766873. 
Het secretariaat in de sacristie is bereikbaar op dinsdagmiddag van  
13.30 - 16.00 uur op    06- 42988576 
 
Eucharistie: zie dienstenschema VOMMMM-parochies 
 
Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, 
ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via 
pastoor.  
Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend. 
Zie ook parochieberichten. 
 
Huwelijk: aanvragen via pastoor. 
 
Uitvaart, avondwake: contact opnemen met pastoor. 
 
Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden: 
Nu de dienst op donderdagmorgen is vervallen: indien u de Heilige 
Communie wilt ontvangen neem dan contact op met de pastoor. 
 
Huisbezoek: u kunt hiervoor met pastoor een afspraak maken. U kunt ook 
contact opnemen met het secretariaat hiervoor. 
 
Misintenties: aanvragen telefonisch op 06-42988576, tijdens openingstijd 
secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur, of via de mail: 
parochieottersum@vommmm.nl.  
Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 17,50. 
Betaling contant tijdens opening van het secretariaat, in een envelop 
in de brievenbus rechts naast de hoofdingang van de kerk of op 
rekeningnummer van het kerkbestuur: NL35 RABO 01406 02089 onder 
vermelding van intentie voor …. op …. (datum intentie). 

mailto:administratie@vommmm.nl
mailto:parochieottersum@vommmm.nl
mailto:parochieottersum@vommmm.nl
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Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inlever-
datum kopij) op pagina1. 
 
Spreekuur begraafplaats:  
Voor vragen kunt u voortaan terecht tijdens openingstijden van het 
secretariaat of via telefoon/e-mail van het secretariaat in Ottersum 
 
Openstelling kerk:  
Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 
tot 17.00 uur. In de wintermaanden november tot en met februari is de 
dagkapel gesloten 
 
Banknummers:  
Kerkbijdrage: NL70 RABO 01406 02429  
 

 
Adressen en telefoonnummers: 
Parochie:  Heilige Johannes de Doper 
Adres:   St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum 
Telefoon:  06-42988576                                            
VOMMMM-telefoon:  06-23766873 
E-mail parochie: parochieottersum@vommmm.nl 
Internet:  www.vommmm.nl 
Secretariaat:   dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur 
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