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BERICHTEN EN MEDEDELINGEN VANUIT  

DE PAROCHIEFEDERATIE VOMMMM 

 
 
             
 
 
 

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek 
 

Website: www.vommmm.nl 

 

TER INSPIRATIE 

 
Men heeft lang beweerd dat deze tekst in 1692 werd gevonden in de St.-
Pauluskerk in Baltimore (Verenigde Staten van Amerika). Het is echter een 
veel recentere tekst die in 1927 geschreven werd door Max Ehrmann. 
‘Desiderata’ is een Latijns woord dat betekent: ‘dingen waar het verlangen 
naar uitgaat’. 

Desiderata 
 
Wees rustig te midden van het lawaai en de haast en bedenk welke vrede 

er in de stilte kan zijn. 
Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf te verloochenen. 

Spreek kalm en duidelijk jouw waarheid en luister naar anderen, 
ook naar hen die dom en onwetend zijn want ook zij hebben hun verhaal. 

 
Vermijd luidruchtige en agressieve mensen, zij zijn een kwelling voor de 
geest. Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, kan je ijdel of verbitterd 

worden er zullen immers altijd mensen zijn die groter of kleiner zijn dan je 
zelf bent. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. 

 
Blijf geïnteresseerd in je eigen werk, hoe eenvoudig dat ook moge zijn 

want in de wisselvalligheden van de tijd, is dat een werkelijk bezit. 
Wees voorzichtig bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. 

Maar laat dit je niet verblinden voor de deugd die er wel is, 
veel mensen streven immers hoge idealen na en het leven is vol 

heldenmoed. 

Pastoraal verantwoordelijke: 
Pastoor Theo Miedema   

http://www.vommmm.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Max_Ehrmann
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Wees jezelf. 
Veins vooral geen genegenheid. 

Wees ook niet cynisch over de liefde, 
want bij alle dorheid en ontgoocheling is zij eeuwig als het gras. 

 
Aanvaard blijmoedig de wijsheid der jaren, 

doe met gratie afstand van de dingen van je jeugd. 
Bouw aan je mentale veerkracht om je bij onverwachte tegenslag te 

beschermen. 
Kwel jezelf niet met spookbeelden. 

Vele angsten worden geboren uit vermoeidheid of eenzaamheid. 
Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij vriendelijk voor 

jezelf. 
 

Je bent een kind van het universum, 
niets minder dan de bomen en de sterren. 

Je hebt het recht om hier te zijn. 
En of je het nu begrijpt of niet, toch zal het universum zich ontvouwen zoals 

het zich ontvouwt en zo is het goed. 
 

Leef daarom in vrede met God, welk beeld je ook van Hem hebt. 
En wat je werk en streven ook moge zijn, 

bewaar in de luidruchtige maalstroom van het leven de vrede met je ziel. 
 

Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen blijft dit toch een 
mooie wereld. 
Blijf opgewekt. 

Streef naar geluk en tevredenheid. 
 
(Bron: www.leendevos.com/desiderata) 

 
 

 MOTHERS PRAYERS SCHOOLVAKANTIE 

 
In verband met de vakantie zal er geen Mothers Prayers zijn in de Kerk van 
Molenhoek op 19 juli, 2 aug, 16 aug, 30 aug. 
We beginnen weer op woensdag 13 september. 
Vanaf dan komen de Biddende Moeders weer bij elkaar op iedere woensdag 
in de oneven weken om 10.30 - 11.15 uur. 
 
Alle moeders, oma's en vrouwen met een hart voor de jeugd zijn welkom. 
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ROOSTER VIERINGEN VOMMMM 
 
 

 Ven-Zelder Ottersum Milsbeek Middelaar Mook Molenhoek 

1/2 juli 9.30  19.00   11.00 

8/9 juli  9.30  19.00  11.00 

15/16 juli 19.00  11.00  9.30  

22/23 juli  9.30  19.00  11.00 

29/30 juli 19.00  11.00  9.30  

5/6 aug  9.30  19.00  11.00 

12/13 aug 19.00  11.00  9.30  

di. 15 aug 
Maria ten H 

   
19.00 

Eindweg 
  

19/20 aug  9.30  19.00  11.00 

26/27 aug 19.00  11.00  9.30  

2/3 sept      11.00 

9/10 sept 19.00  
11.00 

ziekendag 
 9.30  

za. 16 sept      
14.00 

Sinulog 

16/17 sept  9.30  19.00  
11.00 

OLV Smrt 

 
Eindweg = Mariakapel aan de Eindweg in Middelaar 
Sinulog = Sinulogfeest Filipijnen 
OLV Smrt = Patroonsfeest OLV van Smarten 
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WANDEL VERDER MET PASTOOR MIEDEMA  

 
Het wandelen met parochianen bevalt pastoor Theo Miedema en zijn hond 
Duco nog steeds goed. Daarom wil pastoor dit blijven doen en houdt hij 
hiervoor ruimte in zijn agenda vrij. De wandelingen bieden een mooie 
gelegenheid om met hem de omgeving te verkennen en een praatje te 
maken. Door te wandelen met Duco komt pastoor Miedema op plekken in 
de VOMMMM-parochies waar hij anders nooit zou komen en spreekt hij 
parochianen die hij anders nooit zou spreken. “Ik zag laatst een ijsvogel”, 
zegt hij. “Zo mooi, het is iedere keer weer verrassing wat je onderweg ziet”.  
 
Vertrekpunten  
 

De wandelingen zijn op de laatste zaterdag van de maand. Het vertrek is 
steeds om 10.00 uur. Rond 12.00 uur zijn pastoor en Duco weer terug op 
de plaats van vertrek. De start van de wandeling is steeds in een andere 
parochie van het parochiecluster VOMMMM.  
 
Veel mensen gaan in juli of augustus op vakantie; daarom wordt er in die 
maanden niet gewandeld.  
Op zaterdag 30 september start de wandeling voor de kerk van Ottersum. 
Op zaterdag 28 oktober vertrekt pastoor vanaf de kapel in Ven-Zelderheide. 
Op zaterdag 25 november is de kerk van Molenhoek het startpunt.  
Op zaterdag 30 december is de start bij de kerk in Mook.  
 
De pastoor wandelt mee als zijn agenda dat toelaat. Heeft hij een uitvaart 
of een andere belangrijke gebeurtenis, dan loopt hij uiteraard niet mee. De 
wandeling gaat altijd door.  
Voor meer info, kunt U bellen naar 06 10 14 04 68. 
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PAROCHIEBERICHTEN 
 

Overleden 

 

 
 

Henk Wevers, echtgenoot van José Wevers-Coopmans. 
Geboren te Gennep op 02 maart 1939 en overleden te 
Veghel op 23 juni 2023. De uitvaartdienst en begrafenis 
hebben plaatsgevonden in Ottersum op 29 juni 2023. 
 

 

Doopsel 
Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de 

derde zondag van de maand. Voorafgaande wordt er in overleg met het 

pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken. 
 

Openstelling dagkapel 
Vanaf 1 maart tot en met 31 oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. 
 

Dienstenschema VOM 

Vanaf 01-04-2020 is er een nieuw dienstenschema ingevoerd in de 6 
parochies van het VOMMMM; in principe is er om de 2 weken in elke 
parochie een Eucharistieviering op dezelfde dag en tijdstip. Voor Ottersum 
zijn de diensten om de 2 weken op zondagmorgen om 9.30 uur.  
De vieringen van Cantica Nova vinden plaats op de zaterdagavond.  
Het schema van diensten in de VOM-parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt 
in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommmm.nl 
 

SCHEMA DIENSTEN VOM 

 

Week 1-7 juli: 13e Zondag door het jaar 
Zaterdag 1 juli 19.00 uur: kerk Milsbeek 
Zondag 2 juli 9.30 uur: kapel Ven-Zelderheide 
Woensdag 5 juli 9.00 uur: sacristie Milsbeek 

http://www.vommmm.nl/
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Week 8-14 juli: 14e Zondag door het jaar 
Zondag 9 juli 9.30 uur: kerk Ottersum 
 Eucharistie Herenkoor 

Misdienaar: Nick/Kai 
Intenties: Jrd. Alfred Smits, Toos Smits-van de Loo, Gerrie, Maria, 
Karin, Peter, Netta, May en Theo; Mia Giesbers-Kamps (als herdenking 
dat zij 100 jaar zou zijn geworden), Hen Giesbers en Harrie Giesbers; 
overleden familie Hopman-Lamers en in het bijzonder Wim Hopman. 
Woensdag 12 juli 9.00 uur:   sacristie Milsbeek 
 

Week 15-21 juli: 15e Zondag door het jaar 
Zaterdag 15 juli 19.00 uur:   kapel Ven-Zelderheide Zondag 
Zondag 16 juli 11.00 uur:   kerk Milsbeek 
Woensdag 19 juli 9.00 uur:   sacristie Milsbeek  
 

Week 22-28 juli: 16e Zondag door het jaar  
Zondag 23 juli 9.30 uur: kerk Ottersum 
 Eucharistie Herenkoor 
 Misdienaar: Nick-Kai 
Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Harrie Giesbers, 
ouders Giesbers-Hopman en ouders Hopman-Hopmans. 
 

Zondag 23 juli 13.30 uur Doopviering van Merah Ercan 
Woensdag 26 juli 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 

Week 29 juli-4 augustus: 17e Zondag door het jaar 
Zaterdag 29 juli 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 30 juli 11.00 uur: kerk Milsbeek 
Woensdag 2 augustus 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 

Week 5-11 augustus: 18e Zondag door het jaar 
Zondag 6 augustus 9.30 uur: kerk Ottersum 
 Eucharistie Herenkoor 
 Misdienaar Nick-Kai 
Intenties: Jan Coopmans; 
Woensdag 9 augustus 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 

Week 12- 18 augustus: 19e Zondag door het jaar 
Zaterdag 12 augustus19.00 uur; kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 13 augustus 11.00 uur: kerk Milsbeek 
Dinsdag 15 augustus 19.00 uur: kapel Eindweg Middelaar 
 Maria-viering 
Woensdag 16 augustus 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
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Week 19-25 augustus: 20ste Zondag door het jaar 
Zondag 20 augustus 9.30 uur: kerk Ottersum 
 Eucharistie Herenkoor 
 Misdienaar: Nick-Kai 
Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Leonardus  
Verhülsdonk en Maria Konings, Trees, Gerry, Frans en Alfred. 
Woensdag 23 augustus 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
Week 26 augustus-1 september: 21ste Zondag door het jaar 
Zaterdag 26 augustus 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 27 augustus 11.00 uur: kerk Milsbeek 
Woensdag 30 augustus 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 

Onderstaande diensten zijn nog onder voorbehoud: 
 
Week 2-8 september: 22ste Zondag door het jaar 
Zondag 3 september 9.30 uur: kerk Ottersum 
 Eucharistie Herenkoor 
 Misdienaar: Nick-Kai 
Woensdag 6 september 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 
Week 9-15 september: 23ste Zondag door het jaar 
Zaterdag 9 september 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 10 september 11.00 uur: kerk Milsbeek 
Woensdag 13 september 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 
Week 16-22 september: 24ste Zondag door het jaar 
Zondag 17 september 9.30 uur: kerk Ottersum 
 Eucharistie Herenkoor 
  Misdienaar: Nick-Kai 
Woensdag 20 september 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 
Week 23-29 september: 25ste Zondag door het jaar 
Zaterdag 23 september 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 24 september 11.00 uur:  kerk Milsbeek 
Woensdag 27 september 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 
Week 30 september-6 oktober: 26ste Zondag door het jaar 
Zaterdag 30 september 19.00 uur: kerk Ottersum 
 Eucharistie Cantica Nova 
 Misdienaar: Nick/Kai 
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DAG VOOR GROOTOUDERS 

 

We kennen allemaal Vaderdag en Moederdag. Dat zijn geen kerkelijke 
feesten, hoewel er op die dagen in de kerk wel vaak voor alle vaders en 
moeders wordt gebeden. Wat sinds twee jaar wel een kerkelijke feestdag 
is: is de Dag voor Grootouders. 
 
Paus Franciscus heeft deze vastgesteld op de vierde zondag van juli. Dit 
jaar is dat op 23 juli. Deze dag is niet toevallig gekozen, want het is de 
zondag vóór de feestdag van de Heiligen Anna en Joachim, de opa en oma 
van Jezus. 
 
Het is een mooie gelegenheid om midden in de zomervakantie even stil te 
staan bij al die grootouders, die soms misschien een beetje vergeten 
worden of het tijdens de vakantie wekenlang zonder bezoek van hun 
kinderen en kleinkinderen moeten stellen. Het is goed om dankbaar te zijn 
voor wat zij voor ons gedaan hebben. 
 

HOE ST. CHRISTOFFEL PATROONHEILIGE  

VAN DE REIZIGERS WERD 

 
Je moet het maar weten 
 
Sint-Christoffel staat bekend als patroonheilige van de 
reizigers. Veel mensen hebben een afbeelding van 
Christoffel in hun auto of aan een sleutelhanger. Maar 
waarom net hij? 

De meest gangbare versie vertelt het verhaal van een reus die in de 
derde eeuw in Klein-Azië (Turkije) leefde en daar reizigers op zijn 
schouders over een wilde rivier zette, in de hoop daarmee in dienst te 
kunnen treden bij de machtigste koning ter wereld. Toen hij op een dag 
een kind wilde overzetten, werd dat tijdens de tocht steeds zwaarder. 
Toen hij opkeek zag Christoffel dat hij Jezus op zijn schouders droeg. 
Christoffel begreep dat hij de grootste koning nu gevonden had. Hij liet 
zich dopen en trok de rest van zijn leven als prediker rond. De Latijnse 
naam Christoforus betekent ook letterlijk ‘Christus-drager’. 



11 

 

Het tafereel van Christoffel die het Christuskind op zijn schouders draagt, 
is talloze keren in beelden, schilderijen, glas-in-loodramen, medailles en 
sleutelhangers afgebeeld. Het is wel goed om te bedenken dat de ‘Grote 
Vriendelijke Reus’ de westerse interpretatie van Christoffel is. Die staat in 
contrast met de meer oostelijke voorstelling van Christoffel als een 
‘kynokephalos’. Dat is een reusachtige wezen met een hondenkop. Deze 
zou door priesters of monniken zijn gedoopt en kon daardoor spreken met 
een menselijke tong. Hij predikte, verrichte wonderen en zou zelfs de 
Romeinse keizer Decius hebben bekeerd, alvorens de marteldood te 
sterven. Op oosterse afbeeldingen is de heilige Christoffel dan ook met 
een hondenkop te zien. 

Hoewel de feestdag van Sint-Christoffel sinds de vernieuwing van de 
liturgie in 1969 niet meer officieel op de liturgische kalender staat, is hij 
onverminderd populair als beschermheilige van reizigers. In Limburg 
kennen we ‘Sjtuf’’ natuurlijk ook als patroonheilige van de kathedraal en 
van de bisschopsstad Roermond.  

CONCERT ZANGVERENIGING CAECILIA 

 

In de kapel van het klooster Sint Agatha. 
 
Al is de zomer nog maar net begonnen en lijkt september heel ver weg, toch 
vast een notitie voor uw agenda. 
 
Zangvereniging Caecilia uit Ottersum geeft op zondag 24 september om 14 
uur een concert in de kapel van het klooster Sint Agatha. 
Het zal een bijzonder optreden worden, met niet alleen het koor, maar ook 
een soliste en een bijzondere ‘spreekstalmeester’, Joep Stapel, die u veel 
wetenswaardigs over de muziek zal vertellen. 
Hoofdmoot van het programma is de muziek van Mozart, onder andere de 
‘Missa Brevis’.  
 
Daarnaast ook wat hedendaagse muziek, want dat is 
Caecilia: een breed genre aan muziekstijlen. 
 
Als dat u aanspreekt; kom eens meedoen. Begin 
oktober van dit jaar start een gastzangers project 
waarin wordt toegewerkt naar een top 2000 concert in 
Middelaar, eind december 2023. 
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CONCERTEN OP HET OTTERSUMSE ORGEL 

 
Het Ottersumse orgelcomité heeft weer twee concerten op het programma 
staan. Het is nu 15 jaar geleden dat het orgel in de Ottersumse kerk gere-
noveerd werd en naar het beneden balkon werd verplaatst. Het orgel werd 
opnieuw ingewijd op zondag 7 september 2008. Vervolgens is er een 
concertpraktijk ontstaan waarbij jaarlijks meerdere organisten van naam in 
Ottersum kwamen spelen. En ook in 2023 gaan we hiermee door. Het grote 
pijporgel met ruim 1800 pijpen is in april volledig gestemd. Het klinkt weer 
geweldig. Graag nodigt het orgelcomité u uit voor de navolgende concerten. 
 
Op zondag 20 augustus a.s. is Jos Maters weer te gast. Hij brengt dit jaar 
een zanger-solist mee: Jasper Dijkstra. Jos Maters is al enige jaren vaste 
organist in de basiliek van de H. Nicolaas in Amsterdam. Jasper Dijkstra is 
tenor in de schola die wekelijks in de basiliek zingt maar hij treedt ook 
regelmatig op in concerten in het land.  Het concert begint om 20.00 uur. 
 
Op zondagmiddag 11 september a.s. organiseert de stichting cultureel 
Ottersum waar het orgelcomité deel van uit maakt bij gelegenheid van de 
open monumentendagen 2023 een middag in de kerk waarbij divers 
rondleidingen worden verzorgd. Speciale aandacht is er dan voor het 
eeuwenoude houtsnijwerk “Johannes-in-disco” dat onlangs is gerestaureerd. 
Het is zeer fraai geworden. 
 
Om 16.00 uur sluiten we de middag af met een concert met Frans Meeuws 
op het orgel en Pie van Kan op dwarsfluit. 
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WIE – WAT - WAAR 

 
Contactadressen: 
 

Website VOMMMM-parochies: www.vommmm.nl 
Mailadres VOMMMM-parochies:  administratie@vommmm.nl 
Mailadres administratie Ottersum:  parochieottersum@vommmm.nl 
 

Pastoor Theo Miedema   024-6961390 of 06-48465001 
 

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met mobiel secretariaat van 
het VOMMMM:    06-23766873. 
Het secretariaat in de sacristie is bereikbaar op dinsdagmiddag van  
13.30 - 16.00 uur op    06- 42988576 
 
Eucharistie: zie dienstenschema VOMMMM-parochies 
 
Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, 
ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via 
pastoor.  
Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend. 
Zie ook parochieberichten. 
 
Huwelijk: aanvragen via pastoor. 
 
Uitvaart, avondwake: contact opnemen met pastoor. 
 
Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden: 
Nu de dienst op donderdagmorgen is vervallen: indien u de Heilige 
Communie wilt ontvangen neem dan contact op met de pastoor. 
 
Huisbezoek: u kunt hiervoor met pastoor een afspraak maken. U kunt ook 
contact opnemen met het secretariaat hiervoor. 
 
Misintenties: aanvragen telefonisch op 06-42988576, tijdens openingstijd 
secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur, of via de mail: 
parochieottersum@vommmm.nl.  
Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 20,00. 
Betaling contant tijdens opening van het secretariaat, in een envelop 
in de brievenbus rechts naast de hoofdingang van de kerk of op 
rekeningnummer van het kerkbestuur onder vermelding van intentie voor 
…. op …. (datum intentie). 

mailto:administratie@vommmm.nl
mailto:parochieottersum@vommmm.nl
mailto:parochieottersum@vommmm.nl
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Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inlever-
datum kopij) op pagina1. 
 
Spreekuur begraafplaats:  
Voor vragen kunt u voortaan terecht tijdens openingstijden van het 
secretariaat of via telefoon/e-mail van het secretariaat in Ottersum. 
 
Openstelling kerk:  
Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 
tot 17.00 uur. In de wintermaanden november tot en met februari is de 
dagkapel gesloten. 
 
Bankrekeningen Kerk en Parochie: 
NL 35 RABO 0140602089 voor kerkgebouw – pastoraat – misintenties 
NL 70 RABO 0140602429 voor kerkbijdragen 
 
Adressen en telefoonnummers: 
Parochie:  Heilige Johannes de Doper 
Adres:   St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum 
Telefoon:  06-42988576                                            
VOMMMM-telefoon:  06-23766873 
E-mail parochie: parochieottersum@vommmm.nl 
Internet:  www.vommmm.nl 
Secretariaat:   dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur 
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