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BERICHTEN EN MEDEDELINGEN VANUIT  

DE PAROCHIEFEDERATIE VOMMMM 

 
 
             
 
 
 

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek 
 

Website: www.vommmm.nl 
 
 

PAROCHIEFUSIE, EEN TERUGBLIK 

 
Afgelopen weken heeft een werkgroep in elke VOMMMM-parochie een 
avond voor parochianen en andere geïnteresseerden georganiseerd om te 
praten over de toekomst van onze parochies. Gemiddeld genomen 
bezochten 30 personen de bijeenkomst, in totaal dus ongeveer 180 
bezoekers. De fusiewerkgroep dankt alle deelnemers voor hun interesse en 
inbreng. 
 
Tijdens deze avonden werd teruggekeken op het verleden: hoe het Rijke 
Roomse Verleden er in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw eruit-
zag en hoe alles in een hoog tempo veranderde tot waar wij nu staan. De 
aanwezigen konden op drie vragen antwoorden schrijven over waar ze in 
hun parochie trots op en dankbaar voor zijn maar ook kon men aangeven 
waar men teleurgesteld in was geworden en wat pijn deed.  En ook kon men 
aangeven of men zich voor de Kerk, in het bijzonder voor de fusieparochie 
die er gaat komen op wat voor manier dan ook wil inzetten. 
 
Vervolgens spraken de parochianen met elkaar over dit soort zaken. U zult 
begrijpen dat er heel wat zaken naar voren zijn gekomen en dat betekent 
veel stof tot nadenken. Daar gaat de werkgroep met pastoor Miedema mee 
aan de slag. Er komt hiervan t.z.t. een verslag. Het gaat enerzijds over de 
nieuwe parochie die er gaat komen, waar alle bestaande parochies van het 
VOMMMM in op zullen gaan. Dat is vooral een administratief bestuurlijk 
traject waar de meeste parochianen niet veel van zullen merken. De 
uitdagingen zitten echter in de opbouw van de nieuwe parochie, hoe blijven 
we de parochianen hierbij betrekken.  

Pastoraal verantwoordelijke: 
Pastoor Theo Miedema   

http://www.vommmm.nl/
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Heeft het parochieleven zoals we dat in de VOMMMM-federatie toekomst en 
hoe moet die eruit gaan zien of moeten we gaan spreken van een soort 
sterfhuisconstructie waarbij de laatste kerkganger de spreekwoordelijke 
stekker eruit zal trekken? Tijdens de parochieavonden voelden pastoor, 
inleider en overige werkgroepsleden dat de meeste parochianen het niet 
willen opgeven maar ook nog geen duidelijk beeld van de toekomst hebben. 
Daar gaat de werkgroep mee aan de gang. Wij willen de parochianen, de 
lokale kerkgemeenschap er graag bij blijven betrekken. U hoort zeker weer 
van ons. 
 

Namens pastoor en de fusie werkgroep,  
Frans Meeuws 
 

SUGGESTIE NIEUWE NAAM VAN DE FUSIEPAROCHIE 

 

Beste Parochianen, 
 

Enkele weken geleden is een huis-aan-huis brief verspreid om de inwoners 
van onze zes dorpen attent te maken op de komende fusievorming van onze 
kerken. We gaan van zes parochies naar één parochie (met 6 kerklocaties). 
Bij de fusievorming hoort een nieuwe naam voor de toekomstige nieuwe 
parochie. Het bisdom adviseerde een nieuwe naam te kiezen in plaats van 
één van de oude namen. 
 

Zelf dacht ik aan ‘De Heilige Familie’ als naam voor de nieuwe parochie. De 
zes kerkdorpen maken allen deel uit van één kerkfamilie/gezin. 
Bij de bijeenkomst in Ottersum werd de ‘Lambertusparochie’ voorgesteld. Dit 
is een historisch gekozen naam. Vanuit de geschiedenis ligt altijd naast een 
Martinuskerk, een Lambertuskerk. In onze regio heeft Gennep een Martinus-
parochie. Ottersum heeft vroeger de naam gehad van Lambertuskerk 
(voordat het Johannes de Doperkerk werd). 
 

In Mook werd de naam ‘Heilige Adalbert’ tijdens de fusievergadering 
genoemd als naam voor de nieuwe parochie.  
Deze naam heeft de parochiekerk in Mook al eens gedragen en de basis-
school in Mook heeft net die oude schoolnaam ‘Adalbert’ ingeruild voor ‘De 
Maaskei’. 
 

Zo zijn er allerlei mogelijkheden, weet u een goede naam? 
U kunt uw suggestie met een kleine toelichting bij de pastoor in de 
brievenbus doen (de Hove 1 te Mook) 
 

Pastoor Theo Miedema 
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MOTHERS PRAYERS SCHOOLVAKANTIE 

 

Voor de zomervakantie is er Mothers Prayers in de kerk van Molenhoek op 
woensdag 3 juli om 10.30 uur (ingang via sacristie). 
 
Tijdens de vakantie is er geen Mothers Prayers.  
We beginnen weer op woensdag 28 augustus.  
 
Vanaf dan komen de Biddende Moeders weer bij elkaar  
op iedere woensdag in de oneven weken om 10.30 - 11.15 uur. 
 

 
 

PASTOOR MIEDEMA STOPT MET WANDELEN 

 
Pastoor Miedema en Duco hebben de afgelopen 2 jaar met veel plezier 
gewandeld. Diverse parochianen hebben de kans aangegrepen om tijdens 
de wandelingen met pastoor over van alles en nog wat van gedachten te 
wisselen genietend van de mooie omgeving. 
 
Pastoor heeft echter weinig tijd meer voor de wandelingen; zijn agenda raakt 
steeds voller. Duco wordt een dagje ouder en het wandelen lukt niet meer zo 
goed. Ook de belangstelling voor de wandelingen is niet altijd even groot. 
 
Daarom stopt pastoor met de wandelingen op de laatste zaterdag van de 
maand. Hij bedankt iedereen die eens de moeite genomen heeft om mee te 
wandelen. 
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MGR. RON VAN DEN HOUT  

NIEUWE BISSCHOP VAN ROERMOND 

 

Mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout wordt de nieuwe 
bisschop van het bisdom Roermond. Mgr. Van den Hout 
is nu nog bisschop van Groningen-Leeuwarden. Paus 
Franciscus heeft hem met ingang van 21 juni 2024 
benoemd tot opvolger van de eind vorig jaar overleden 
Mgr. Harrie Smeets en tot 25e bisschop op de zetel van 
Roermond. 
Omdat Mgr. Van den Hout al bisschop is, hoeft er geen 
bisschopswijding meer plaats te vinden. Wel zal hij 
tijdens een pontificale viering op 24 augustus in de Sint-
Christoffelkathedraal in Roermond de bisschopszetel in bezit nemen. Vanaf 
dat moment neemt hij officieel het bestuur van het bisdom Roermond over. 
 

Afkomst 
Mgr. Cornelis Franciscus Maria (Ron) van den Hout is op 11 november 
1964 geboren in Tilburg als oudste in een Brabants gezin van drie kinderen. 
Hij groeide op in Diessen, een dorp in de huidige gemeente Hilvarenbeek 
ten zuiden van Tilburg. Afkomstig uit een familie met een agrarische 
achtergrond koos Mgr. Van den Hout aanvankelijk voor een studie aan de 
Hogere Tuinbouwschool in ’s-Hertogenbosch. Na het afronden van deze 
opleiding besloot hij een andere weg in te slaan en gehoor te geven aan 
zijn priesterroeping. Van 1987 tot 1993 volgde hij de priesteropleiding aan 
het Sint-Janscentrum in ‘s-Hertogenbosch. Op 5 juni 1993 werd hij tot 
priester gewijd. Daarna werkte hij nog een jaar als kapelaan in zijn 
stageparochie in Helmond. 
 

Studie 
Van 1994 tot 1997 studeerde Mgr. Van den Hout Bijbelse Theologie aan 
de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome en behaalde hij een 
licentiaat in het Oude Testament. 
Terug in het bisdom van ’s-Hertogenbosch werkte hij als pastoor van 
Drunen-Elshout en de Bommelerwaard, als deken van het dekenaat 
Heusden-Waalwijk-Zaltbommel (2009-2012). Tegelijkertijd werkte hij aan 
een dissertatie die in 2009 aan de Radboud Universiteit Nijmegen werd 
verdedigd. Vanaf 2012 tot 2017 was Mgr. Van den Hout vicaris-generaal 
van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. 
Ook gaf hij les aan diverse priesteropleidingen, waaronder het groot-
seminarie Rolduc in Kerkrade, waar hij zes jaar docent Oude Testament 
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was. Op 1 april 2017 werd Mgr. Van den Hout benoemd tot bisschop van 
Groningen-Leeuwarden. Hij koos toen voor de wapenspreuk ‘In exilio spes’ 
(In ballingschap is er hoop). 
 

Welkom 
Diocesaan administrator Mgr. René Maessen en hulpbisschop Mgr. 
Everard de Jong zijn zeer verheugd met de benoeming van Mgr. Van den 
Hout en heten hem mede namens het kathedraal kapittel en de 
medewerkers van het bisdom Roermond van harte welkom in Limburg. Zij 
zijn ervan overtuigd dat hij een waardige opvolger zal zijn van de helaas 
veel te vroeg overleden Mgr. Smeets. 

KEVELAERTOCHT 6 SEPTEMBER 2024 

 

Op vrijdag 6 september lopen wij vanaf Gennep een contemplatieve 
wandeling naar Kevelaer. De tocht, die ieder jaar een ander thema heeft, 
gaat over velden, langs boerenweggetjes en bos. 
 

We beginnen deze dag om 7 uur met een kopje koffie of thee en een 
openingsbijeenkomst omlijst met muziek. 
 

De gehele lengte is 28 kilometer, maar er zijn onderweg voldoende 
rustpunten. Zoals rond half elf een stop in een lommerrijke tuin met koffie en 
cake. 
 

Een lunch rond een uur, waarvoor je wel zelf een lunchpakketje moet 
meenemen, voor koffie, thee en fris wordt gezorgd. 
 

Dan nog een korte stop in het Zwijnenbos, en aan het einde van de 
wandeling een bijeenkomst in de Hubertuskapel in Keylaer. Waarna 
iedereen op eigen gelegenheid naar Kevelaer loopt, waar een diner op ons 
wacht in Restaurant Alt Derp. 
 

Rond 20.00 uur brengt een bus  
ons weer terug naar Gennep. 
 

Kosten € 40,00 per persoon. 
 

Voor meer info: 
ingeborgscheepers@gmail.com 
tel.nr. 06 203 01 205 

mailto:ingeborgscheepers@gmail.com
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ROOSTER VIERINGEN VOMMMM 
 

 

Dankvier. = Dankviering Communicanten                       Ew = Mariakapel aan de Eindweg 
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PAROCHIEBERICHTEN 
 

Doopsel 
Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de 
derde zondag van de maand. Voorafgaande wordt er in overleg met het 
pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken. 
 
Op zondag 12 mei is Milano Sanders in onze parochiekerk gedoopt. 
Ouders, familie en Milano: van harte proficiat!  
 

Op zondag 2 juni is Merah Ercan in onze parochiekerk gedoopt.  
Ouders, familie en Merah: van harte proficiat. 
 

Eerste Heilige Communie  

Op zondag 25 mei heeft Naomi Hubers uit Ottersum haar  

Eerste Heilige Communie ontvangen tijdens een feestelijke  

mis in de kerk van Milsbeek.  

Van harte proficiat namens de parochie Naomi! 

 

Openstelling dagkapel 
Vanaf 1 maart tot en met 31 oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. 
 

Dienstenschema VOM 

Vanaf 01-04-2020 is er een nieuw dienstenschema ingevoerd in de 6 
parochies van het VOMMMM; in principe is er om de 2 weken in elke 
parochie een Eucharistieviering op dezelfde dag en tijdstip. Voor Ottersum 
zijn de diensten om de 2 weken op zondagmorgen om 9.30 uur.  
De vieringen van Cantica Nova vinden plaats op de zaterdagavond.  
Het schema van diensten in de VOM-parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt 
in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommmm.nl 
 

SCHEMA DIENSTEN VOM 
 
 

Week 29 juni-5 juli: 13e Zondag door het jaar 
Zaterdag 29 juni 19.00 uur:   kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 30 juni 11.00 uur:   kerk Milsbeek 
Woensdag 3 juli 9.00 uur:   sacristie Milsbeek 
 

http://www.vommmm.nl/
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Week 6-12 juli: 14e Zondag door het jaar   
Zondag 7 juli 9.30 uur:   kerk Ottersum 
      Eucharistie Herenkoor 
      Misdienaar: Nick/Kai 
Intenties: Alfred Smits en Toos Smits-van de Loo, Gerrie, Maria, Karin, 
Peter, Netta, May, Theo, Barry en Bram. 
Woensdag 10 juli 9.00 uur:   sacristie Milsbeek 
 

Week 13-19 juli: 15e Zondag door het jaar 
Zaterdag 13 juli 19.00 uur:   kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 14 juli 11.00 uur:   kerk Milsbeek 
Woensdag 17 juli 9.00 uur:   sacristie Milsbeek 
 

Week 20-26 juli: 16e Zondag door het jaar 
Zondag 21 juli 9.30 uur:   kerk Ottersum 
      Eucharistie Herenkoor  
Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Harrie Giesbers, 
ouders Giesbers-Hopman en ouders Hopman-Hopmans. 
Woensdag 24 juli 9.00 uur:   sacristie Milsbeek 
 

Week 27 juli-2 augustus: 17e Zondag door het jaar 
Zaterdag 27 juli 19.00 uur:   kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 28 juli 11.00 uur:   kerk Milsbeek 
Woensdag 31 juli 9.00 uur:   sacristie Milsbeek  
 

Week 3-9 augustus: 18e Zondag door het jaar 
Zondag 4 augustus 9.30 uur:  kerk Ottersum 
      Eucharistie Herenkoor 
Intenties: Jan Coopmans (Jan de Mulder);  
Woensdag 7 augustus 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 

Week 10-16 augustus: 19e Zondag door het jaar 
Zaterdag 10 augustus 19.00 uur:  kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 11 augustus 11.00 uur:  kerk Milsbeek 
Woensdag 14 augustus 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
Donderdag 15 augustus 19.00 uur:  kapel Riethorst Middelaar 
 

Week 17-23 augustus: 20ste Zondag door het jaar 
Zondag 18 augustus 9.30 uur:  kerk Ottersum 
      Eucharistie herenkoor 
      Misdienaar: Nick/Kai 
Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; 
Woensdag 21 augustus 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
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Week 24-30 augustus: 21ste Zondag door het jaar 
Zaterdag 24 augustus 19.00 uur:  kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 25 augustus 11.00 uur:  kerk Milsbeek 
Woensdag 28 augustus 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 

Week 31 augustus-6 september: 22ste Zondag door het jaar 
Zondag 1 september 9.30 uur:  kerk Ottersum 
      Eucharistie Herenkoor 
      Misdienaar: Nick/Kai 
Woensdag 4 september 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Het dienstenrooster van de 6 VOMMMM parochies voor het najaar is ter perse 
gaan van het parochienieuws nog niet bekend. 

ORGELNIEUWS 
 
 

In onze Ottersumse parochiekerk staat een prachtig orgel. Het is met haar 
rijke klanken haast een symfonieorkest. Sinds 2008, het jaar waarin het 
orgel grondig werd gerenoveerd, worden er jaarlijks concerten op 
georganiseerd door het orgelcomité. Soms is het alleen een organist maar 
regelmatig is er ook een solist te gast, iemand die een instrument bespeelt 
of een zanger. De vaste bezoekers weten waar we het over hebben.  
 
Op 4 augustus a.s. organiseren we weer een concert. Jos Maters, organist 
van de H. Nicolaasbasiliek in Amsterdam komt weer concerteren. Jos is al 
vele jaren te gast in Ottersum, al vanaf de tijd dat hij als tiener met zijn 
ouders hier in de buurt kampeerde. Hij brengt een solist mee, de tenor 
Jasper Dijkstra. Vorig jaar gaven zij ook al een concert in onze kerk dat bij 
de bezoekers zeer gewaardeerd werd. Reden voor ons om hen nogmaals 
uit te nodigen. 
 
Op 4 augustus komen beide mannen naar Ottersum. Het concert begint om 
20.00 uur. Zoals gebruikelijk zal er weer een videoscherm in de kerk staat 
waarop de musici te zien zijn. Het concert is entree vrij. Een vrije gave na 
afloop wordt zeer gewaardeerd. 
 
Namens het orgelcomité 
Frans Meeuws 
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KERKELIJK GREGORIAANS ZANGKOOR ST. CAECILIA 

VAN KNAPENKOOR TOT DIRIGENT 

 
Op 1 september a.s. hopen wij het 60-jarig 
koorjubileum te mogen vieren van Geert Pubben. 
60 Jaar lidmaatschap bij ons geliefd kerkkoor. 
Het is een moment van vreugde en 
dankbaarheid, maar ook van diepe bewondering 
voor de onschatbare bijdrage die Geert heeft 
geleverd aan onze gemeenschap door de jaren 
heen. 
 
Hier het verhaal over de 60-jarige carrière van 
een kerkkoorknaap die uiteindelijk dirigent werd. 

 
Geert geboren in 1946 was al vroeg betrokken bij het kerkelijk gebeuren. Zijn 
vader Gerrit was sinds 1932 koster van de Parochie Ottersum. De taken van 
een kerk koster waren vroeger zeer veelzijdig en van groot belang voor het 
dagelijks functioneren van de kerk. Eén van de taken van de koster was om 
elke morgen om 7.00 uur de klokken te luiden, het Angelus. Geert kon nog 
maar net lopen toen hij zijn vader al mee ging helpen om de kerkklokken te 
luiden. 
De koster was vroeger ook verantwoordelijk voor het zingen van het requiem 
om 7 uur ’s ochtends in de kerk. Toen Geert op de lagere school zat ging hij 
met zijn vader mee naar de kerk en kwam zo in aanraking met de kerkelijke 
liederen. 
In de jaren 50 was er in Ottersum een knapenkoor en vanaf de 5e klas van 
de lagere school mocht Geert daaraan deelnemen. Ook was Geert lid van 
het koor op het internaat in Nijmegen. 
 
De parochie Ottersum had in de zestiger jaren een Herenkoor met een groot 
aantal leden, toen 43, die in de kerk de Gregoriaanse gezangen ten gehore 
brachten. De köster, Gerrit Pubben, was ook lid van het koor en speelde 
daarbij het orgel. Ottersum een agrarisch gebied en als je 10 koeien had of 
goed kon zingen was je welkom bij het herenkoor. In 1964 werd Geert lid van 
dit koor. 
 
Naast het zingen deed Geert ook koster werkzaamheden als zijn vader was 
verhinderd. Hiervoor behaalde Geert op 21-jarige leeftijd zijn kosterdiploma.  
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In de jaren 60 was het de gewoonte dat de koster met de pastoor een 
overledene thuis afhaalde. Op weg naar de kerk werd er gezongen.  
Dit werd regelmatig door Geert verzorgd tezamen met de toenmalig 
priester in Ottersum Huub Dings.  
 
Gregoriaanse zang is heel oud, maar de zanger die de eerste hindernissen 
genomen heeft, komt in levend contact met een fascinerende muzikale 
traditie. Geert was zo’n zanger. De inzet van Geert en zijn overgave aan het 
Gregoriaans met zijn prachtige stem is indrukwekkend. Hij was ook 
voorzanger samen met Huub Coopmans, oud dirigent. Ook heeft Geert 
regelmatig tijdens trouw- en rouwdiensten solo het Ave Maria en Panis 
caelicus gezongen. 
 
Toen zijn vader Gerrit Pubben na 55 jaar stopte als organist bij het 
Gregoriaans koor, nam Geert het stokje over en werd toen organist van het 
koor maar bleef ook voorzanger daarbij. 
Tijdens het afscheid van onze oud organist Gerrit Pubben, zei onze 
toenmalige dirigent Huub Coopmans, dat Gerrit de begeleiding van het 
Gregoriaans op unieke wijze uitvoerde en dat het moeilijk zou zijn, dan wel 
onmogelijk, om het op zo’n wijze voort te zetten.  
Maar we weten allemaal dat Geert 
in de voetsporen van zijn pa is 
getreden en zijn begeleiding meer 
dan voortreffelijk was.  
In 2014 hebben wij het 25-jarig 
jubileum van Geert als organist 
gevierd en zijn 50-jarig jubileum 
van het koor.  
Geert is als organist doorgegaan 
totdat Huub Coopmans in januari 
2017, onze dirigent toentertijd, om 
gezondheidsredenen zijn taak als 
dirigent moest beëindigen en deze toen heeft overgedragen aan Geert. 
Zo kreeg Geert bij het Gregoriaans koor er weer een andere taak bij, wat hij 
vol overtuiging doet. 
Een goede dirigent met een ijzeren wil, grote stressbestendigheid, over-
redingskracht en een goede dirigeerslag. Dit alles naar volle tevredenheid 
van de koorzangers. 
 

Dit is het indrukwekkende verhaal van volharding en toewijding. Hoe slaagde 
Geert erin om maar liefst 60 jaar actief te blijven in de kerk, waarbij hij 
opstoomde van eenvoudige koorknaap tot gerespecteerd dirigent? 
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De jonge koorknaap Geert die al vroeg een bijzondere muzikale aanleg 
heeft laten zien, zoals een goed gehoor, gevoel voor ritme en een mooie 
zangstem. 
Vergeet daarbij niet alle uren die daarbij horen, repetities op de 
vrijdagavond, de H. Missen op zondag en de uitvaartdiensten. Tel maar uit 
60 jaar lang! 
 
Geert is niet alleen een kerkmusicus, maar ook betrokken bij het parochie-
leven en is daar op alle mogelijke wijzen dienstbaar. Hij is voor ons dorp en 
de parochiegemeenschap van zeer grote waarde. 
 
Geert, hartelijk bedankt voor wat jij allemaal doet voor koor en kerk. 
Namens alle parochianen hartelijk gefeliciteerd met jouw 60-jarig jubileum 
en dank voor je inzet. 
 
Reg Cartledge 
Voorzitter kerkelijk Gregoriaans zangkoor St. Caecilia 
 
 
 

VAKANTIETIJD 

 

Tijd van ontspanning 
en herbronning. 

Tijd van aandacht voor elkaar. 

Tijd misschien ook voor aandacht 
voor waar we zo weinig aan toekomen… 

Een moment van rustig gebed 
in een dorpskerk waar we toevallig langskomen. 

Een kaarsje voor degenen 
die noodgedwongen niet op vakantie kunnen. 

Vakantietijd: tijd voor elkaar en tijd voor God… 

Gezegende vakantietijd!  
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MIJN EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

 

Hallo ik ben Naomi Hubers, en ik ben 7 jaar. 
 
Ik heb op zondag 26 mei mijn eerste heilige communie gedaan.  
In november 2023 zijn we begonnen met de voorbereidingen op de 
communie. We gingen om de week naar Mook toe voor de les, thuis bij de 
pastoor. Hier deden we verschillende dingen zoals: uit de kinderbijbel 
lezen, opdrachten maken, oefen van de liedjes met de gitaar. Ook zijn we 
in de kerk geweest voor: de verzoeningsweg, een speurtocht en op 
zaterdag 25 mei een generale repetitie. Eindelijk was het zondag 26 mei en 
was de dag dat ik mijn eerste heilige communie mocht doen. We begonnen 
de dag met de kapper die mijn haren deed. Daarna trok ik mijn communie 
jurk aan. Toen was het tijd om naar de kerk te gaan. Daar werden eerst 
foto’s gemaakt van mij en mijn gezin. Daarna nog groepfoto’s. Toen begon 
de mis, we werden door de man met de gitaar voorop de kerk binnen 
begeleid. In de mis heb ik nog stukjes voorgelezen, en hebben we samen 
met de ander communiekantjes liedjes gezongen. Er werd gelezen in de 
bijbel, en ik kreeg voor de eerste keer de hostie. Toen de mis afgelopen 
was stond de fanfare buiten muziek te spelen. Daarna thuis aangekomen 
kreeg ik cadeautjes, en heb ik er samen met mijn familie en vriendinnen 
een mooi feest van gemaakt.  
 
Liefs Naomi. 

 



15 

 

DIT VERDIENT EEN LINTJE 

 
Op zondag 2 juni 2024 reikte burgemeester Hans 
Teunissen tijdens het Ossebraadfeest, georganiseerd 
door de jubilerende carnavalsvereniging de Maskotters, 
een koninklijke onderscheiding uit aan Pieter 
Coopmans.   
Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
Sinds 2006 is Pieter Coopmans vrijwilliger en secretaris 
bij carnavalsvereniging De Maskotters. Deze vereniging 
bestaat dit jaar 66 jaar en Pieter is momenteel prins 
carnaval. Hij organiseert de jaarlijkse zittingsavond, coacht artiesten en 
ondersteunt jong talent. Ook is hij actief betrokken bij het jaarlijkse 
Ossebraadfeest. 
 
Daarnaast is Pieter sinds 2004 vrijwilliger bij jeugdcarnavalsvereniging De 
Niersotters en sinds 2006 bij Stichting Mé.rtzitting Gennep. Zijn inzet voor 
deze verenigingen heeft een grote impact op de lokale gemeenschap. 
 
Pieter is sinds 2014 ook vrijwilliger bij Stichting Revue Gennep e.o., waar 
hij meewerkt aan grote theaterproducties. Deze voorstellingen worden 
gemaakt door en voor inwoners, wat zorgt voor betrokkenheid en entertain-
ment in de regio. 
 
Van 2011 tot 2019 was Pieter spreker bij survivalrunwedstrijden van de 
Stichting Sport- en Speelstraat de Brink. Zijn enthousiasme en inzet droegen 
bij aan het succes van deze evenementen. 
 
De benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau is een welverdiende 
erkenning voor Pieter Coopmans. Zijn tomeloze inzet en passie voor 
vrijwilligerswerk maken hem een inspirerend voorbeeld voor velen in de 
gemeenschap. 
 
Pieter Coopmans is een ware duizendpoot met een hart voor Ottersum en 
de regio Gennep. Zijn bijdragen aan verschillende organisaties en 
evenementen hebben een blijvende impact op de gemeenschap. Het lintje 
dat hij ontving, is meer dan verdiend!                                        (Tekst kliknieuws) 

Pieter van harte gefeliciteerd namens de Parochie Ottersum. 

https://revuegennep.nl/
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EEN PELGRIM IS ONDERWEG LANGS AKKERS 

 
Je moet het maar weten 
 
In deze vakantiemaanden trekken veel mensen erop uit. In vroeger eeuwen 
was vakantievieren niet gebruikelijk. Wie op reis ging deed dat niet voor z’n 
plezier, maar met een duidelijk doel: als handelaar, als soldaat of als pelgrim. 
 
Het woord ‘pelgrim’ kennen wij in de betekenis 
van een bedevaartganger. Het woord komt uit 
het Latijn en wordt daar peregrinus genoemd. 
Letterlijk betekent dit: iemand die door of langs 
de akkers trekt. In het Middelnederlands werd 
een pelgrim ook wel peregrijmen of pellegrijm 
genoemd. Van dit laatste is ons woord pelgrim 
afgeleid. Een pelgrim is dus heel letterlijk 
iemand die op pad gaat en langs velden en 
akkers trekt, op weg naar een religieuze 
bestemming. 
 
Pelgrimeren – het op pelgrimstocht gaan – is al zo oud als er godsdiensten 
bestaan. Reizen naar heilige plaatsen geeft gelovigen het gevoel dichter bij 
het goddelijke te komen. In veel gevallen is de reis er naartoe – het onderweg 
zijn – vaak zelfs belangrijker dan de aankomst op de plaats van bestemming. 
 
Het Latijn kent ook het woord peregrinatio. Dit woord heeft meer 
betekenissen die wel allemaal verband met elkaar houden. Zo wordt met 
peregrinatio de pelgrimstocht zelf bedoeld, maar het werd in de middel-
eeuwen ook gebruikt voor de keuze van monniken om bij wijze van 
boetedoening vrijwillig in ballingschap te gaan. Daarnaast komt het woord 
ook voor als aanduiding voor het reisverslag van een pelgrimstocht. Veel 
hedendaagse pelgrims voelen nog steeds de behoefte om de belevenissen 
en ervaringen die ze onderweg langs de akkers opdoen op papier te zetten. 
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WIE – WAT - WAAR 

 
Contactadressen: 
 

Website VOMMMM-parochies: www.vommmm.nl 
Mailadres VOMMMM-parochies:  administratie@vommmm.nl 
Mailadres administratie Ottersum:  parochieottersum@vommmm.nl 
 

Pastoor Theo Miedema   024-6961390 of 06-48465001 
 

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met mobiel secretariaat van 
het VOMMMM:    06-23766873. 
Het secretariaat in de sacristie is bereikbaar op dinsdagmiddag van  
13.30 - 16.00 uur op    06- 42988576 
 
Eucharistie: zie dienstenschema VOMMMM-parochies 
 
Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, 
ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via 
pastoor.  
Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend. 
Zie ook parochieberichten. 
 
Huwelijk: aanvragen via pastoor. 
 
Uitvaart, avondwake: contact opnemen met pastoor. 
 
Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden: 
Indien u de Heilige Communie wilt ontvangen neem dan contact op met de 
pastoor. 
 
Huisbezoek: u kunt hiervoor met pastoor een afspraak maken. U kunt ook 
contact opnemen met het secretariaat hiervoor. 
 
Misintenties: aanvragen telefonisch op 06-42988576, tijdens openingstijd 
secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur, of via de mail: 
parochieottersum@vommmm.nl.  
Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 20,00. 
Betaling contant tijdens opening van het secretariaat, in een envelop 
in de brievenbus rechts naast de hoofdingang van de kerk of op 
rekeningnummer van het kerkbestuur onder vermelding van intentie 
voor …. op …. (datum intentie). 

mailto:administratie@vommmm.nl
mailto:parochieottersum@vommmm.nl
mailto:parochieottersum@vommmm.nl
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Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inlever-
datum kopij) op pagina 1. 
 
Spreekuur begraafplaats:  
Voor vragen kunt u voortaan terecht tijdens openingstijden van het 
secretariaat of via telefoon/e-mail van het secretariaat in Ottersum. 
 
Openstelling kerk:  
Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 
tot 17.00 uur. In de wintermaanden november tot en met februari is de 
dagkapel gesloten. 
 
Bankrekeningen Kerk en Parochie: 
NL 35 RABO 0140602089 voor kerkgebouw – pastoraat – misintenties 
NL 70 RABO 0140602429 voor kerkbijdragen 
 
Adressen en telefoonnummers: 
Parochie:  Heilige Johannes de Doper 
Adres:   St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum 
Telefoon:  06-42988576                                            
VOMMMM-telefoon:  06-23766873 
E-mail parochie: parochieottersum@vommmm.nl 
Internet:  www.vommmm.nl 
Secretariaat:   dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur 
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