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BERICHTEN EN MEDEDELINGEN VANUIT  

DE PAROCHIEFEDERATIE VOMMMM 

 
 
             
 
 
 

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek 
 

Website: www.vommmm.nl 

 

TOON VAN DIJK, OM NIET TE VERGETEN 

 
Met groot genoegen schrijf ik over herinneringen aan Toon 
van Dijk, als mens, als pastoor. 
 
Mook, Molenhoek en Middelaar herinneren zich Pastoor 
Toon van Dijk, Toon, als een bijzonder plezierig mens. Toon 
was zeker een religieus mens, hij was priester uit overtuiging. 
De priester was een herder, die over zijn schaapjes in de 
parochies waakte. 
Geboren in Nederweert. Hij was een intelligente boerenzoon. 
Zo’n slimmerik moest een goede opleiding krijgen, maar veel geld had het 
boertje in Nederweert helaas niet. Dus in die tijd gingen die vaardige jongens 
naar het seminarie, om goed geschoold te worden. Dat was niet duur, en wel 
veilig. 
 
Met groot genoegen vertelde Toon over zijn werk als kapelaan in Blerick en 
Afferden. Met sommige parochianen had hij tot op late leeftijd contact.  
In Mook werd Toon een echte pastoor. Hij wist vele vrijwilligers om zich heen 
te verzamelen. Uit een liturgiegroep is zelfs een fanclub ontstaan, Toons 
Fenklup. Welke pastoor doet hem dat na? Toon zorgde dat zijn schaapjes 
het nu goed hadden. Zijn parochies floreerden. 
 
Toon was elke week op de basisschool te vinden, voor de kinderen, en voor 
het bakje koffie in de docentenkamer. Er zijn zeker kinderen die de eerste 
communie deden, omdat Toon zo aardig was. Toon stond midden in de 
maatschappij. 

Pastoraal verantwoordelijke: 
Pastoor Theo Miedema   

http://www.vommmm.nl/
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Toon zorgde hier voor het nu, zoals hij het zelf graag zei. Andere parochies 
praten meer over hel en hemel, over later. Weinigen hebben daar echter veel 
voeling mee. Vanuit zijn geloofsbeleving heeft Toon velen daadwerkelijk 
bijgestaan. 
 
Toon tenniste bij de Mookse Tennis Vereniging, als gewoon mens. Toon 
fietste met vrienden naar Rome. Eenmaal met emeritaat had hij tijd om bij de 
Broederschap mee te zingen, niet als groot zanger, niet als solist, maar wel 
als geliefd mens. 
Om zijn priesterjubileum te vieren, had Toon als cadeauwens het restaureren 
van het kruisbeeld op de begraafplaats. Wat een mooie wens! Dat is met 
groot genoegen, en resultaat, voor hem geregeld. 
 
Thuis zat Toon veel achter zijn laptop, 
voor contact met de wereld, en 
overwegingen vast te leggen. Toon kon 
het zo mooi onder woorden brengen. 
Hij bleek nog steeds het slimme 
jongetje uit Nederweert te zijn. 
 
Dit jaar nog, op 21 juni werd Toon 
graag in zijn rolstoel rondgereden door het Midzomernachtevenement in 
Mook, om bij zijn mensen te zijn. Het leek bijna op een afscheidsrondje. 
 
Toon, een bijzondere priester, een bijzonder geliefd mens, die als pastoor 
zijn zaakje heel goed op orde had. 
Mocht er een hemel zijn, dan zal Toon daar zeker heel gelukkig zijn. Dat 
gunnen wij hem van harte. 

Hans Stiekema 

 

 MOTHERS PRAYERS  

 
Vanaf woensdag 13 september komen de Biddende 
Moeders weer bij elkaar op iedere woensdag in de 
oneven weken om 10.30 - 11.15 uur in de dagkapel van 
de kerk in Molenhoek (ingang om de hoek, via de 
sacristie).  
 
Alle moeders, oma's en vrouwen met een hart voor de 
jeugd zijn welkom. 
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ROOSTER VIERINGEN VOMMMM 

 Ven-Zeld. Ottersum Milsbeek Middela. Mook Molenhoek 

16/17 sept  9.30  19.00  
11.00 

OLV Smrt 

23/24 sept 19.00  11.00  9.30  

30 sept/1okt  19.00 CN  9.30  11.00 

do. 5 okt.    
19.00 

Riethorst 
  

7/8 okt 19.00  11.00  9.30  

14/15 okt  9.30 za. 17.00 KV 11.00  19.00 

21/22 okt 19.00  
11.00 

aansl. graven 
 

9.30 
aansl. graven 

 

28/29 okt  
9.30 

aansl. graven 
 19.00  

11.00 
aansl. graven 

zo. 29 okt 
16.00 

Allerzielen 
  

15.00 
Allerzielen 

  

4/5 nov 19.00  11.00  9.30  

vr. 10 nov   
18.00 

St. Maarten 
   

11/12 nov  9.30  19.00  11.00 

18/19 nov 19.00  11.00  9.30  

25/26 nov  19.00 CN  9.30  11.00 

vr. 1 dec   18.00 Adv    

2/3 dec 19.00  11.00  9.30  

9/10 dec  9.30 za. 17.00 KV 19.00  11.00 
 

CN = m.m.v. koor Cantica Nova                  OLV Smrt = Pastroonsfeest OLV van Smarten 
KV = Kinderviering                                       Riethorst = Maria kapel aan de Riethorsterweg 
St. Mrt. = Sint Maarten 
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FEEST VAN MARIA TEN HEMELOPNEMIMG IN 

MIDDELAAR BUITEN GEVIERD 

 
Een zomeravond, de zon zakt achter de boom-
toppen, de kleine kapel aan de Eindweg is net 
in de schaduw. 
Geroezemoes van pratende mensen, een kind 
dat nog even in de tuin speelt voor het slapen-
gaan, zacht koerende duiven. 
Voor de kapel worden stoelen klaargezet op 
straat, het kleine cantor-koor stelt zich op, de 
organist zet zijn piano op de standaard. 
 
Het is 15 augustus, het feest van Maria ten hemelopneming en traditie-
getrouw, al sinds vele jaren wordt dat in Middelaar buiten gevierd, bij de 
kapel. Een bijzonder gebeuren, waar mensen graag even komen meevieren. 
Ook dit jaar weer een mooie opkomst, zo’n 60 mensen. 
 
Pastoor Rick Blom, die invalt voor pastoor Miedema, weet in zijn overweging 
de sfeer goed op te pakken. In aansluiting op het verhaal van de ontmoeting 
tussen de zwangere vrouwen Maria en haar nicht Elisabeth (Lukas 1, 39-56) 
geeft hij ons mee hoe belangrijk het is elkaar echt te ontmoeten. Niet een 
vluchtig ‘hallo, hoe gaat het?’ en weer door, maar even stilstaan met 
aandacht voor de ander. 
 
Het geeft de stille zomeravond extra diepgang. 
Fijn om zo, verbonden met Maria en elkaar samen te zijn. 
 

GELOOFSAVONDEN ROND DE BRON 

 

Geloofsverdieping met bijbel en gebed voor ons dagelijks leven. 
 

Let op: De komende maanden zijn de geloofsavonden niet op 

dinsdagavond, zoals tot nu toe gebruikelijk, maar op maandagavond. 

 

Data:   maandag 25 september, 30 oktober, 27 november 

Tijd: 20.00 – 21.45 uur; 
vanaf 19.45 ontvangst met koffie of thee 
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Plaats: sacristie Molenhoek (zij-ingang aan Kloostertuin) 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 

  

Meer informatie of aanmelding: 

Parochietelefoon (Vera Dijkman): 06 23 76 68 73; 

E-mail: dhansenvera@gmail.com  
 
 
 
 
 

GERARDUS KALENDER 2024 

 
Elke dag een beetje spirit.  
Kosten: € 9,75 
 
De Gerarduskalender is een scheurkalender. 
 
Op de voorkant: elke dag een spreuk om de dag goed 
mee te beginnen. 
 
Op de achterkant: moppen, gedichten, bezinnings-
teksten, puzzels, informatie. 
 
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die 
vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. (www.kloosterwittem.nl). 
 
Verkoop adressen: 

 
- Mevr. Kersten Fazantstraat 33 Gennep Tel: 06-55925833 
  Mailadres: chpm.kersten@gmail.com  
 
- Mevr. Lamers Ketelhuis 90 Gennep Tel: 0485-511195 
 
- Dhr. R. van Bergen, Kerstenberg 5, 6596 CE Milsbeek 
  Tel: (0485) 515667 / 06-13143900 
 
 
 

mailto:dhansenvera@gmail.com
http://www.kloosterwittem.nl/
mailto:chpm.kersten@gmail.com
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EERSTE COMMUNIE 2024 

 
Op woensdag 11 oktober om 20.00 uur 
is er in de sacristie in Molenhoek een 
informatieavond voor ouders die 
overwegen hun kind Eerste Communie te 
laten doen. 
 
Voor deze avond graag van tevoren 
aanmelden bij Elena Jongen, 
communie@vommmm.nl of 06 14 54 31 03. 

 
De leerlingen in de groepen 4 van de basisscholen in de VOMMMM-
parochies ontvangen hierover een brief via school. 
 
Aanmelding voor de Communie: 
Via het inschrijfformulier dat op de informatieavond wordt uitgedeeld. 
Dit kunt u na de informatieavond ook downloaden via 
www.vommmm.nl/Parochie-nodig/Sacramenten/Communie. 
 

VORMSEL 2024 

 
Op woensdag 4 oktober om 19.30 uur Is er een 
informatieavond over het Vormsel. 
Deze avond is in de parochiezaal van de pastorie 
(ingang tegenover de Aldi). 

 
Het Vormsel is op vrijdag 24 mei 2024 om 19.00 
uur in de H. Martinuskerk te Gennep, voor deel-

nemers uit Gennep/Heijen en uit de VOMMMM-parochies gezamenlijk.  
De voorbereidingslessen zullen daarom ook gezamenlijk zijn. 
 
Zowel de ouderavond als de lessen worden verzorgd door pastoor Guido 
Kessels van Parochiefederatie Gennep/Heijen. De eerste Vormsel les zal 
zijn op 8 november. 
De infoavond is in principe bedoeld voor de ouders die hun kind al hebben 
aangemeld. Na de definitieve start op 8 november kan er geen aanmelding 
meer plaatsvinden. 

mailto:communie@vommmm.nl
http://www.vommmm.nl/
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De leerlingen in de groepen 8 van de basisscholen in de VOMMMM-
parochies ontvangen hierover een brief via school. 
 
Aanmelding voor het Vormsel: hiervoor kunt u contact opnemen met 
pastoor Kessels via info@parochie-martinus-gennep.nl  
Ook kunt u de brief en het aanmeldingsformulier downloaden via 
www.vommmm.nl/Parochie-nodig/Sacramenten/Vormsel 
 
 

KATHOLIEKE JONGERENDAG ZATERDAG 4 NOVEMBER 

 
Thema: ‘Welkom thuis’ 
Locatie: Congrescentrum De Grote 
Pekken in Veenendaal. 
Op zaterdag 4 november 2023 wordt 
onder de vlag van JongKatholiek, de 
jongeren-afdeling van de Rooms-
Katholieke Kerk in Nederland, een 

Katholieke Jongerendag (KJD) gehouden met als thema ‘Welkom thuis’. 
Deze dag wordt georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers in 
samenspraak met Mgr. Mutsaerts, bisschopreferent voor Jeugd en Jongeren 
namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie. 
 
‘Vanuit heel het land zijn deze dag jongeren tussen 16 en 30 jaar welkom in 
Congrescentrum De Grote Pekken in Veenendaal om hun geloof te beleven 
en andere jongeren te ontmoeten. Met het thema ´Welkom thuis´ willen wij 
de katholieke jongeren laten ervaren dat de kerk in Nederland leeft! We 
mogen thuis zijn bij elkaar en bij de Vader, in gemeenschap leven en als 
jongeren onze plek binnen de Katholieke Kerk innemen’, zeggen de 
organisatoren. 
Ook tieners tussen 12 en 15 jaar zijn met een tiener- of vormselgroep van 
harte welkom om aan te sluiten bij het programma deze dag. 
 
Programma 
De organisatie wil deelnemers gelegenheid  
bieden om te bouwen aan een persoonlijke  
relatie met God. Het programma bevat onder 
andere sprekers, muziek, de Heilige mis,  
workshops en ruimte voor ontmoeting en  
ontspanning. 
 

mailto:info@parochie-martinus-gennep.nl
http://www.vommmm.nl/Parochie-nodig/Sacramenten/Vormsel
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CONCERT ZANGVERENIGING CAECILIA 

 
Al 83 jaar oud is Caecilia, maar nog altijd 
springlevend en vol energie!    
Graag willen we u daarvan laten 
meegenieten, onder het motto ‘Caecilia 
meets Mozart.’ Het wordt een bijzonder 
optreden en wel op zondag 24 september 
om 14.00 uur in de kapel van het klooster 
Sint Agatha. 
 
Onder leiding van dirigent Peter Broekmans en met begeleiding van pianist 
Alex van de Zand is de hoofdmoot van het concert de ‘Missa Brevis', van 
Mozart, KV 259. De sopraan Heleen Meijer zingt hierin mee, evenals in 
Mozarts Laudate Dominum. Een heuse spreekstalmeester, Joep Stapel, zal 
u veel wetenswaardigs over deze muziek vertellen. Behalve Mozart zingen 
we ook enkele hedendaagse nummers, want dat is Caecilia: we brengen een 
breed scala aan muziekstijlen. 
 
We hopen u te zien op 24 september. 
 
Voor meer informatie zie onze website zangverenigingcaeciliaottersum.nl. 
Kaarten voor dit concert á €12,50 kunt u per mail reserveren op 
zangverenigingcaecilia@hotmail.com 
 
En, als dit alles u aanspreekt, kom eens meezingen. Om het u gemakkelijk 
te maken: begin november van dit jaar start er een gastzangers-project 
waarin wordt toegewerkt naar een top 2000 concert in Middelaar, op 29 en 
30 december. 
 
U kunt binnenlopen tijdens een repetitie in ‘t Swaantje in Ottersum op 
woensdag van 20 – 22 uur, of contact leggen via de website. 
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PAROCHIEBERICHTEN 
 

 

 

 

Overleden 

 

 
 
Lies Janssen-Scherders, weduwe van Loed Janssen. 
Geboren te Bergen (L) op 14-06-1934 en overleden te 
Gennep op 09-07-2023. De uitvaartdienst en begrafenis 
hebben plaatsgevonden op 14-07-2023 in Ottersum. 
 

 
 
 
Tilly Nas-Botden, weduwe van Jan Nas. Geboren te 
Sambeek op 16-11-1932 en overleden te Ottersum op 27-
07-2023. De uitvaartdienst en begrafenis hebben 
plaatsgevonden op 02-08-2023 in Ottersum. 
 

 
 
 

 
 
 
Rika ten Haaf-van Tol, weduwe van Koos ten Haaf. 
Geboren te Aarlanderveen op 22-09-1932 en overleden 
te Thorn op 30-08-2023. 
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden in Ottersum op 
07-09-2023 waarna de begrafenis in Gennep. 
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Doopsel 
Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de 

derde zondag van de maand. Voorafgaande wordt er in overleg met het 

pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken. 
 

Openstelling dagkapel 
Vanaf 1 maart tot en met 31 oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. 
 

Dienstenschema VOM 

Vanaf 01-04-2020 is er een nieuw dienstenschema ingevoerd in de 6 
parochies van het VOMMMM; in principe is er om de 2 weken in elke 
parochie een Eucharistieviering op dezelfde dag en tijdstip. Voor Ottersum 
zijn de diensten om de 2 weken op zondagmorgen om 9.30 uur.  
De vieringen van Cantica Nova vinden plaats op de zaterdagavond.  
Het schema van diensten in de VOM-parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt 
in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommmm.nl 
 

SCHEMA DIENSTEN VOM 

 

Week 16-22 september: 24ste Zondag door het jaar 
Zondag 17 september 9.30 uur: kerk Ottersum 
 Eucharistie Herenkoor 
  Misdienaar: Nick-Kai 
Intenties: Fien van Bergen-Sloot. 
Woensdag 20 september 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 
Week 23-29 september: 25ste Zondag door het jaar 
Zaterdag 23 september 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 24 september 11.00 uur:  kerk Milsbeek 
Woensdag 27 september 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 
Week 30 september-6 oktober: 26ste Zondag door het jaar 
Zaterdag 30 september 19.00 uur: kerk Ottersum 
 Eucharistie Cantica Nova 
 Misdienaar: Nick/Kai 
Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen. 
Woensdag 4 oktober 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
Donderdag 5 oktober 19.00 uur: Riethorstkapel 
 

http://www.vommmm.nl/
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Week 7-13 oktober: 27ste Zondag door het jaar 
Zaterdag 7 oktober 19.00 uur;  kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 8 oktober 11.00 uur: kerk Milsbeek 
Woensdag 11 oktober 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 
Week 14-20 oktober: 28ste Zondag door het jaar 
Zondag 15 oktober 9.30 uur: kerk Ottersum 
 Eucharistie Herenkoor 
 Misdienaar: Nick/Kai 
Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; 
Zondag 15 oktober 13.00 uur: Doopviering Merah Ercan 
Woensdag 18 oktober 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 
Week 21- 27 oktober: 29ste Zondag door het jaar 
Zaterdag 21 oktober 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 22 oktober 11.00 uur: kerk Milsbeek 
Woensdag 25 oktober 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 
Week 28 oktober-3 november: 30ste Zondag / Allerzielenviering 
Zondag 29 oktober 9.30 uur: kerk Ottersum 
 Eucharistie Herenkoor 
Allerzielenviering met aansluitend zegening van de graven 
Intenties: Lambert Hopman en Maria Hopman-van Bergen; Huub  
Coopmans; Harrie Giesbers, ouders Hopman-Hopmans en  
ouders Giesbers-Hopman; familie van Bergen-Vullings; leden  
en overleden leden van de KBO. 
Woensdag 1 november 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 
Week 4-10 november: 31ste Zondag door het jaar 
Zaterdag 4 november 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 5 november 11.00 uur: kerk Milsbeek 
Woensdag 8 november 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 
Week 11-17 november: 32ste Zondag door het jaar 
Zondag 12 november 9.30 uur: kerk Ottersum 
 Eucharistie Herenkoor 
 Misdienaar Nick/Kai 
Woensdag15 november 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 
Week 18-24 november: 33ste Zondag door het jaar 
Zaterdag 18 november 19.00 uur; kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 19 november 11.00 uur: kerk Milsbeek 
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Woensdag 22 november 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Week 25 november-1 december: Hoogfeest Christus Koning 
Zaterdag 25 november 19.00 uur:  kerk Ottersum 
      Eucharistie Cantica 
      Nova 
      Misdienaar: Nick 
Intenties: Francisca Maria Huisman-van de Berg en overleden familie; 
Willy Derks en Martha Derks-Janssen, voor leden en overleden leden 
van buurtvereniging “De Panovensche Hei”. 
Woensdag 29 november 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Week 2- 8 december: 1ste Zondag van de Advent 
Zaterdag 2 december 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 3 december 11.00 uur:  kerk Milsbeek 
Woensdag 6 december 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 
Week 9-15 december: 2de Zondag van de Advent 
Zondag 10 december 9.30 uur: kerk Ottersum 
     Eucharistie Herenkoor 
     Misdienaar: Nick/Kai 
Intenties: Leonardus Verhülsdonk en Maria Konings, Trees, Gerry, 
Frans en Alfred; Carla Weijers-Fransen. 
Woensdag 13 december 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 
Week 16-22 december: 3de Zondag van de Advent 
Zaterdag 16 december 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 17 december 11.00 uur: kerk Milsbeek 
Woensdag 20 december 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 
Week 23-29 december: 4de Zondag van de Advent/ Kersttijd 
Zondag 24 december 19.00 uur: kerk Ottersum 
     Kerstviering 
     Misdienaar: Nick/Kai 
Intenties: Familie Hopman-Lamers en in het bijzonder Wim Hopman; 
Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Jacob Blenkers, Dientje 
Blenkers-Hoesen en overleden familie; 
Maandag 25 december 9.30 uur: kapel Ven-Zelderheide 
Dinsdag 26 december 11.00 uur: kerk Milsbeek 
Woensdag 27 december 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
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WERELD JONGEREN DAGEN 

 
Begin augustus waren de Wereld Jongeren 
Dagen. De WJD is een evenement voor 
katholieke jongeren van over de hele wereld. 
Ze worden eens in de 3 á 4 jaar georganiseerd 
ergens ter wereld. 
 
In 2019 heeft de paus iedereen uitgenodigd om 
samen te komen in Lissabon met als thema: 
Maria stond op en ging met spoed (Lucas 
1:39). Hierop hebben 45 jongeren, priesters en 
zusters uit Limburg ja gezegd. Een van die 
jongeren was ik. Ik heb lang uitgekeken naar 
deze dagen en ze waren fantastisch. 
 
Met onze groep zijn we 17 dagen met elkaar 
op pad geweest waar we via: Lourdes, Burgos en Fatima onderweg samen 
konden bidden, luisteren, spreken, stil zijn en de mis vieren. Met als einddoel 
in Lissabon samen met 1,6 miljoen andere jongeren samen te komen en het 
geloof te vieren met de paus.  
 
De WJD waren voor mij een ervaring die ik voor het leven zal meenemen. 
De reis heeft mij gesterkt in het geloof en meer zekerheid heeft gegeven voor 
de toekomst. Het katholieke geloof zal altijd belangrijk voor mij blijven.  
 
Wat op mij persoonlijk de meeste indruk heeft gemaakt tijdens de reis was 
de aanbidding met 1,6 miljoen mensen. Toen het Allerheiligste in ons midden 
kwam, was iedereen stil en bad. Voor mij gaf dit een gevoel van verbinding. 
Na dit moment begreep ik pas echt wat er werd bedoeld met: dat de 
Katholieke kerk een wereldkerk is.  
De paus heeft in een van zijn toespraken gezegd dat we niet bang hoeven 
te zijn, niet bang hoeven te zijn om het geloof te verkondigen. Voor mij is dit 
een eerste stap daartoe, met u mijn ervaringen te delen in de kerk maar ook 
middels mijn verhaal in dit parochieblad.  
Dat u ook mag weten dat onze kerk een mooie toekomst tegemoet gaat en 
altijd toekomst zal blijven hebben. 
 
Nick Thomassen 
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WIE – WAT - WAAR 

 
Contactadressen: 
 

Website VOMMMM-parochies: www.vommmm.nl 
Mailadres VOMMMM-parochies:  administratie@vommmm.nl 
Mailadres administratie Ottersum:  parochieottersum@vommmm.nl 
 

Pastoor Theo Miedema   024-6961390 of 06-48465001 
 

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met mobiel secretariaat van 
het VOMMMM:    06-23766873. 
Het secretariaat in de sacristie is bereikbaar op dinsdagmiddag van  
13.30 - 16.00 uur op    06- 42988576 
 
Eucharistie: zie dienstenschema VOMMMM-parochies 
 
Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, 
ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via 
pastoor.  
Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend. 
Zie ook parochieberichten. 
 
Huwelijk: aanvragen via pastoor. 
 
Uitvaart, avondwake: contact opnemen met pastoor. 
 
Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden: 
indien u de Heilige Communie wilt ontvangen neem dan contact op met de 
pastoor. 
 
Huisbezoek: u kunt hiervoor met pastoor een afspraak maken. U kunt ook 
contact opnemen met het secretariaat hiervoor. 
 
Misintenties: aanvragen telefonisch op 06-42988576, tijdens openingstijd 
secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur, of via de mail: 
parochieottersum@vommmm.nl.  
Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 20,00. 
Betaling contant tijdens opening van het secretariaat, in een envelop 
in de brievenbus rechts naast de hoofdingang van de kerk of op 
rekeningnummer van het kerkbestuur onder vermelding van intentie voor 
…. op …. (datum intentie). 

mailto:administratie@vommmm.nl
mailto:parochieottersum@vommmm.nl
mailto:parochieottersum@vommmm.nl
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Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inlever-
datum kopij) op pagina1. 
 
Spreekuur begraafplaats:  
Voor vragen kunt u voortaan terecht tijdens openingstijden van het 
secretariaat of via telefoon/e-mail van het secretariaat in Ottersum. 
 
Openstelling kerk:  
Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 
tot 17.00 uur. In de wintermaanden november tot en met februari is de 
dagkapel gesloten. 
 
Bankrekeningen Kerk en Parochie: 
NL 35 RABO 0140602089 voor kerkgebouw – pastoraat – misintenties 
NL 70 RABO 0140602429 voor kerkbijdragen 
 
Adressen en telefoonnummers: 
Parochie:  Heilige Johannes de Doper 
Adres:   St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum 
Telefoon:  06-42988576                                            
VOMMMM-telefoon:  06-23766873 
E-mail parochie: parochieottersum@vommmm.nl 
Internet:  www.vommmm.nl 
Secretariaat:   dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


