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VAN DE REDACTIE 

 
Beste parochianen, 
 
 
Via deze weg een dank je wel aan al de bezorgers, die in de corona 
periode trouw bij al de parochianen het Parochie Nieuws in de bus hebben 
gedaan! 
 
De langste dag van het jaar, ook wel bekend als de zomerzonnewende en 
dus ook de kortste nacht hebben we alweer achter de rug. De (school) 
vakantie staat weer voor de deur.  
 
De schoolexamens zijn achter de rug, hier en daar nog een her, voor 
sommige een vakantiebaantje om wat geld te sparen en dan kan de 
vakantie beginnen. 
Proficiat voor de geslaagden en succes met de eventuele herkansing! 
De redactie wenst iedereen een fijne vakantie, thuis, in de omgeving of ver 
weg. 
 
Geniet van het leven, zoals van een mooi gesprek, de omgeving of ben 
gewoon tevreden met jezelf! 
 
Een mooie zomer en blijf gezond! 
 
De redactie 
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BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT  

IN DE VOMMMM-PAROCHIES 

 
 
             
 
 
 

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek 
 

Website: www.vommmm.nl 
 

WOORD VAN PASTOOR - ZOMERTIJD 

 

De zomertijd gaat beginnen. 
 

De eersten gaan al op vakantie en de anderen volgen nog. In onze kerken 
kunnen we dankbaar terugkijken naar de eerste communie en ook de dank-
viering. In de voorbeden baden de kinderen voor het welzijn van andere 
kinderen, voor de mensen om hen heen en ook voor de komende vakantie. 
 

Beste mensen, wat voor een zomer gaan we krijgen?  
Wie de seizoenen bekijkt, herkent ook iets van die wisseling der tijden in 
het eigen leven. Sommige mensen lijken heel hun leven een lentekind, 
anderen herkennen ook perioden van geduchte stormen. 
 

Aan het begin van ons leven kregen we bij de doop een belofte mee, dat 
we Gods kinderen zijn. We hebben allemaal een band met God. Hij gaat 
met ons mee door het leven. 
 

EER, U doorgrondt mij en kent mij, 
U kent mijn zitten en opstaan,  
al van verre doorziet U mijn gedachten. 
Van mijn gaan en komen kent U de maat,  

           U bent vertrouwd met al mijn gangen. (Psalm 139,1-3) 
 
Als jaren voorbijsnellen en Gods belofte vruchteloos lijkt, dan kan het leven 
erg verwarrend en ingewikkeld worden.  
Zijn we dan alleen en verweesd?  
We kijken naar gemiste kansen en denken: Waarom?  

H 

Pastoraal team:  
Pastoor Theo Miedema   

http://www.vommmm.nl/
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Doch God heeft ons beloofd ‘dat wij Zijn volk zijn en dat Hij bij ons zal 
wonen (Zach. 2,11)’.  
 
In een Engelse christelijke boekwinkel hing eens een poster van een man 
met zijn armen over elkaar en een berustende blik op zijn gezicht. Op zijn 
T-shirt stond de bekentenis: “Ik heb het opgegeven”. En onderaan de 
poster stond nauwelijks zichtbaar, een tekening van een heuvel met een 
nog kleiner kruis erop. Eronder stonden de woorden afgedrukt: ‘Ik niet’.  
 
Degene die alle obstakels en moeilijkheden heeft overwonnen, strekt zijn 
handen naar jou uit.  
Grijp zijn hand, en als Hij je geen ander plan toont – probeer het dan nog 
eens.  
 
“Goede God, toon mij als ik het opnieuw moet proberen, om het in Uw 
kracht te doen en niet met mijn eigen kracht.  
Dat vraag ik u in Jezus naam. Amen”. 
 
Pastoor Miedema 

 

JE MOET HET MAAR WETEN 

 

Waarom de feestdag van een heilige vaak z’n sterfdag is. 
 
Elke heilige heeft z’n eigen feestdag op de kerkelijke kalender. Zodra 
iemand zalig of heilig verklaard wordt, wordt die datum door ‘Rome’ 
vastgesteld. De liturgische feestdag van een heilige is een vrolijke dag, 
zeker voor de mensen die een speciale verering voor die betreffende 
heilige hebben. Naast de viering in de kerk worden er soms ook meer 
wereldse feesten aan gekoppeld. Dat klinkt allemaal heel feestelijk. Maar 
wie dan de levensgeschiedenis erbij pakt, zal ontdekken dat de feestdag 
van de heilige meestal zijn of haar sterfdag is. Dat zou je opmerkelijk 
kunnen noemen. Wij zijn gewend om feest te vieren op iemands 
geboortedag of op een dag die om de een of andere reden bijzonder is in 
iemands leven en niet op z’n sterfdag. Toch ligt dat bij de feestdag van 
een heilige net even iets anders. De dag waarop iemand op aarde sterft, 
wordt gezien als het moment waarop hij of zij geboren wordt in de hemel. 
Zeker bij heiligen mogen we daarvan uitgaan. We vieren dus wel degelijk 
een verjaardag: die van de aankomst van deze heilige op z’n definitieve 
bestemming: bij God. 
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VAN HET KERKBESTUUR 

 

Veel waardevolle meningen van parochianen 
 

De afgelopen maanden hebben parochianen gesprekken gevoerd met 
pastoor Miedema en andere leden van het kerkbestuur. Voor een deel 
waren deze gesprekken bedoeld als input voor het synodaal proces.  
Deze synodale gesprekken vonden plaats op uitnodiging van paus 
Franciscus. Op weg naar de internationale bisschoppensynode in Rome in 
oktober 2023 heeft hij alle bisdommen over de hele wereld uitgenodigd om 
dit voorjaar hun oor te luisteren te leggen bij gelovigen en anders- of niet-
gelovigen.  
Het bisdom Roermond heeft eind december alle parochiefederaties in 
Limburg gevraagd om bijeenkomsten te organiseren en parochianen te 
laten vertellen hoe zij tegen de toekomst van de Kerk aankijken.  
In algemene zin kan gezegd worden dat de Limburgse katholieken een 
open en uitnodigende Kerk willen, die authentiek is, bezield spreekt, 
niemand uitsluit en een luisterend oor biedt. Ook vragen gelovigen van de 
Kerk om enerzijds meer naar buiten te treden en anderzijds te zorgen voor 
plekken van bezinning en gebed. 
 

Hieronder volgt een samenvatting van de opmerkingen die hierover in de 
VOMMMM-parochies zijn gemaakt. Deze samenvatting is naar het bisdom 
gestuurd.   
Een uitgebreide samenvatting wordt nog geplaatst op www.vommmm.nl. 
 

Gemeenschap 
- Kerk is een gemeenschap die samenkomt rond de verrezen Heer. Je hebt 
God lief, je hebt elkaar lief. De vraag ‘Wat is Kerk-zijn’ hangt samen met de 
vraag ‘Wat is geloof’. Dat is een groeiproces, een proces van heiliging. 
- Eerst moet je een goede gemeenschap hebben met wie er al is, een 
gemeenschap die zelf bezield is, die een relatie met Jezus heeft. 
- Elkaar helpen en getuigen, veel met elkaar delen en om elkaar geven. 
- We moeten ons best doen om het saamhorigheidsgevoel terug te 
brengen. Mensen moeten na een H. Mis met een blij gevoel thuiskomen. 
- Een praatje maken, met elkaar in gesprek gaan, zoals bij de koffie na de 
Mis. (2x)  
- Mensen moeten gezien zijn. Bij de kerkdeur de mensen begroeten die 
binnenkomen. En wanneer iemand voor het eerst komt: “Fijn dat u er bent!” 
De anonimiteit doorbreken. 

http://www.vommmm.nl/
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- Oog hebben voor de misdienaars. Geef hun iets voor Sinterklaas. 
- Aandacht voor eenzame ouderen, mensen in een flat die niemand 
spreken, bijv. bij iemand op de koffie gaan, goedemorgen zeggen op straat, 
even contact maken en zo de wereld van de ander even openbreken. 
- Samen met mensen door een moeilijke tijd heen te gaan. Blijf bij iemand 
in de laatste levensfase, zodat hij gerust kan overgaan. Mensen hebben nu 
behoefte aan de begrijpende kant van de Kerk. 
 

Muziek 
- Er moet muziek zijn voor kinderen, jongeren, ouderen. 
- Betrek het volk bij de zang, nodig mensen uit om mee te zingen. Koren 
moeten ondersteunend, dienstverlenend zijn. 
 

Identiteit 
- Als Kerk moeten we beseffen wat onze identiteit is: Wie ben ik? Wat heb 
ik te bieden? Wat is Eucharistie? Wat is een uitvaart? 
- We moeten in alle lagen van de bevolking meedoen, onze identiteit laten 
zien, laten zien waar we voor staan, laten blijken dat geloven je goed doet. 
- Meer getuigenis geven. 
- Gezinnen ondersteunen in hun katholieke identiteit. 
 

Vieringen 
- Met Kerstmis en Pasen zijn de kerken vol. Regelmatig vieringen 
aanbieden met een thema, waar mensen enthousiast aan deelnemen. 
- Laagdrempelige gebedsvieringen, met liederen van Emmanuel, Taizé, De 
Kommel. 
 

Preken 
- In de preek moeten beide aspecten er zijn: horizontaal én verticaal. Er 
moet verdieping en verbreding zijn. 
- Het Evangelie vertalen naar de dagelijkse realiteit. Taal gebruiken die 
aanspreekt. Vertel een menselijk verhaal, maak het toegankelijk. 
 

Centralisatie 
- Eén centrale parochiekerk waar alle parochianen naar toe komen, met 
crèche voor de allerkleinsten, kinderwoorddienst voor de wat grotere 
kinderen (3x) 
 

Catechese 
- Catechese voor kinderen, jongeren, volwassenen, jonge ouders. Wij 
hebben te taak om de waarden die Christus ons heeft geleerd door te 
geven. 
- Alpha-cursus is waardevol. Het is de basis en moet voortgezet worden. 
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Communicatie 
- Het parochieblad aantrekkelijker maken, met verslagjes van wat er is 
geweest, over de Tienergroep. Geef goede uitleg over de betekenis van 
kerkelijke feestdagen. 
- Vertel wat de waarde van de Eucharistie en de overige sacramenten is. 
- Eén parochieblad voor heel VOMMMM. 
- Meer benadrukken wat de Kerk te bieden heeft, communiceren wie we 
zijn, wat we geloven, hoe je Christen kunt zijn. De kerk heeft wat te bieden! 
- Het leven is niet makkelijk. We moeten mensen in die worsteling bijstaan. 
De Kerk heeft te melden wat ertoe doet en waar je van kunt leren. Dat 
vraagt de bereidheid te luisteren. En je moet de goede woorden gebruiken, 
veel uitleggen. 
- Veel mensen hebben moeite met de wereld om hen heen. Er is een 
bepaalde nood. We kunnen de mensen zeggen “God heeft je lief, Hij heeft 
jou gewild, met je talenten en gaven. Hij heeft een plan, je moet het alleen 
nog ontdekken.” Dat geeft hoop. 
- Geloof kan kracht geven. Het zou mooi zijn als veel mensen dat gevoel 
hebben en terug kunnen vallen op hun geloof. 
 

Vervolg van gesprekken 
 

Tijdens de parochiebijeenkomsten is er ook over andere dingen binnen het 
VOMMMM gepraat, onder meer over toekomst van de parochies. Ook hier 
zijn waardevolle uitspraken gedaan.  
Als kerkbestuur beschouwen we deze gesprekken als een eerste aanzet, 
we geven er beslist een vervolg aan. Daarover hoort/leest u binnenkort 
meer! 
 

Vrijwilligers, bedankt! 
Tot slot nog even dit. Er zijn al enige tijd geen vrijwilligersbijeenkomsten 
meer georganiseerd. Dit had te maken met hierboven genoemde bijeen-
komsten in het kader van het synodaal proces. Daarnaast ook vrijwilligers-
bijeenkomsten houden zou te veel worden, zowel voor de vrijwilligers zelf 
als voor de kerkbestuursleden. 
Maar het is zeker de bedoeling de dankjewel-bijeenkomsten voor de 
vrijwilligers over een paar maanden weer aan te bieden! De inzet en 
betrokkenheid van onze vele vrijwilligers worden immers zeer gewaar-
deerd! In het volgende nummer van de parochiebladen zal vermeld worden 
wanneer de vrijwilligersbijeenkomsten plaatsvinden. 
Laat intussen onze boodschap heel duidelijk zijn: alle mensen die zich 
belangeloos inzetten voor hun medeparochianen en hun kerk zijn goud 
waard! Dank jullie wel! 
 

Ellis van de Locht en Elena Jongen namens het kerkbestuur. 
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ROOSTER VIERINGEN VOMMMM juli-sept 2022 
 

 Ven-Zeld. Ottersum Milsbeek Middelaar Mook Molenhoek 

2/3 juli 19.00  11.00  9.30  

9/10 juli  9.30  19.00  11.00 

16/17 juli 19.00  11.00  9.30  

23/24 juli  9.30  19.00  11.00 

30/31 juli 19.00  11.00  9.30  

6/7 aug  9.30  19.00  11.00 

13/14 aug 
Zo. 12.00 

bij molen 
 19.00  9.30  

Ma. 

15 aug 
   

19.00 

Eindweg 
  

20/21 aug  9.30  19.00  11.00 

27/28 aug 19.00  9.30  
11.00 

Kermis 
 

3/4 sept  9.30  19.00  11.00 

10/11 sept  
11.00 

Ziekendag 
    

17/18 sept 19.00  11.00  9.30 

Za.14.00 

Sinulog 

& OLV Sm. 

Bijzonderheden en afkortingen. 
 

Zo. 14 aug. Ven-Zelderheide: bij de Molen aan de Kleefseweg 59a 
 

Ma. 15 aug Middelaar: Maria ten Hemelopneming bij de kapel aan de Eindweg 
 

10/11 sept:  In dit weekend is er maar één Mis in heel VOMMMM i.v.m. de 
afwezigheid van pastoor Miedema. 

Za. 17 sept Molenhoek: Sinulogfeest van de Filipijnse gemeenschap  
   OLV Sm. = Patroonsfeest OLV van Smarten 
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TIENERGROEP PAROCHIES NOORD-LIMBURG 

 

Katholieke tieners zamelen 384 euro in voor Oekraïne  
 

De Tienergroep parochies Noord-Limburg heeft een kleine vierhonderd 
euro ingezameld voor Oekraïne. Dat deden de jongeren door rond de 
paastijd beschilderde eieren en zelfgemaakte vogeltjes en gelukspoppetjes 
te verkopen aan kerkgangers in Molenhoek en Gennep. Ook werden 
wafels, cup cakes en bloemstukjes verkocht.  
Op 7 mei overhandigden Nadine en haar 
zoon Thijs Stokkermans het bedrag van 
384 euro aan diaken Gerrits. Voor het 
geld worden pijnstillers en multivitaminen 
gekocht die een inwoner van Gennep 
persoonlijk naar Oekraïne zal brengen. 
De Tienergroep parochies Noord-Limburg 
is een groep tieners in de leeftijd van 11 
tot 18 jaar met een katholieke achter-
grond die een keer in de maand samen 
komen. De meeste tieners komen uit de 
parochieclusters Gennep en VOMMMM. 
Maar ook tieners elders uit Noord-
Limburg en Gelderland sluiten aan.  
 

Thema 
De groep komt meestal samen op de laatste vrijdag van de maand van 
18.00 tot 20.45 uur in de parochiezaal van Gennep. Eerst wordt dan 
gezamenlijk gegeten. Daarna is het tijd voor een lezing of uitleg van het 
thema van de avond. Dit seizoen is het thema: Geloof, hoop en liefde. 
Tijdens elke bijeenkomst avond staat een spreuk of citaat uit de Bijbel 
centraal.  
Na de lezing of uitleg bespreken de tieners in kleine groepjes het thema en 
diepen het uit. Vaak wordt afgesloten met een supergezellig actief spel. 
Tenslotte wordt God gedankt voor de fijne samenkomst. 
Spreekt dit alles je aan en wil je graag eens kennismaken met de 
Tienergroep, dan ben je van harte welkom! Voor aanmelding of meer 
informatie kun je contact opnemen met: info@parochie-martinus-gennep.nl 
 
 
 

 

mailto:info@parochie-martinus-gennep.nl
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MARIALINT VERBINDT 110 LIMBURGSE 

KAPELLETJES MET ELKAAR 

Een aantal bedevaartsoorden in Limburg heeft de handen ineengeslagen 
en een lint van fietsroutes langs 110 Mariakapelletjes uitgezet. Dit Marialint 
is dit jaar opengesteld. De routes zijn op papier en online beschikbaar. 

Verspreid door het Limburgse land zijn tal van grotere en kleinere 
Mariakapellen te vinden. Elke kapel, elke bedevaartplek heeft z’n eigen 
verhaal. Het Marialint verbindt die verhalen met elkaar en laat de fietser 
kennis maken met bekende en ook veel onbekende plekken waar Maria 
wordt vereerd. “Ik kan geen kapelletje langsfietsen, zonder Maria even te 
groeten,” zegt Nan Paffen, een van de initiatiefnemers van het Marialint. 
“Zelfs zonder afstappen, kun je even in gedachten gedag zeggen. Maria is 
voor mij gewoon een 'magnifieke' vrouw.”  

De routes hebben verschillende lengtes. De meeste zijn als een rondtocht 
te fietsen, maar onderweg zijn er ook verbindingen met de volgende route 
te leggen, waardoor er een heel lint aan routes ontstaat en iedereen naar 
eigen inzicht kan kiezen hoeveel kilometers hij of zij fietst.  
Voor de routes is gebruik gemaakt van de fietsknoop- 
puntenroute van de ANWB. De routes zijn bij de verschillende  
kapellen als folder verkrijgbaar, maar ook van diverse sites  
te downloaden: 

• Tienray www.kleinlourdes.nl 
• Venlo www.rkvenlo.nl 
• Roermond www.kapelinhetzand.nl 
• Sittard www.rk-kerken-sittard.nl 
• Maastricht www.sterre-der-zee.nl 
• Wittem www.kloosterwittem.nl 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.kleinlourdes.nl/
http://www.rkvenlo.nl/
http://www.kapelinhetzand.nl/
http://www.rk-kerken-sittard.nl/
http://www.sterre-der-zee.nl/
http://www.kloosterwittem.nl/
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PAROCHIEBERICHTEN 

 

Overleden 

 
 
Koos ten Haaf, echtgenoot van Riek ten Haaf-van Tol. 
Geboren te Ottersum op 15 december 1932 en 
overleden te Ottersum op 11 mei 2022.  
Na de uitvaartdienst in Ottersum op 18 mei 2022 heeft 
de begrafenis plaatsgevonden op het kerkhof bij de 
Martinustoren te Gennep. 

 
 
 
 
 
 
Lucie Cöp-van Boxtel, echtgenote van Jean Cöp. 
Geboren te Uden op 01 september1939 en overleden 
te Gennep op 25 mei 2022.  
De uitvaartdienst met aansluitend begrafenis heeft 
plaatsgevonden in Ottersum op 31 mei 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Els Verhulsdonk, geboren te Gennep op 16 februari 
1941 en overleden te Gennep op 07 juni 2022. 
De uitvaartdienst en begrafenis heeft plaatsgevonden 

in Ottersum op 11 juni 2022. 
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Doopsel 
Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op 

de derde zondag van de maand. Voorafgaande wordt er in overleg met het 

pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken. 
 

Openstelling dagkapel 
Vanaf 1 maart tot en met 31 oktober 2022 is de dagkapel dagelijks 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 
 

Dienstenschema VOM 

Vanaf 01-04-2020 is er een nieuw dienstenschema ingevoerd in de 6 
parochies van het VOMMMM; in principe is er om de 2 weken in elke 
parochie een Eucharistieviering op dezelfde dag en tijdstip. Voor Ottersum 
zijn de diensten vanaf de zomervakantie weer om de 2 weken op 
zondagmorgen om 9.30 uur. Na de zomervakantie zijn er een aantal 
vieringen met Cantica Nova, deze vinden op zaterdagavond om 19.00 uur 
plaats. 

Het schema van diensten in de VOM-parochies wordt tijdig kenbaar 
gemaakt in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommmm.nl 
 

INFORMATIE VAN HET BISDOM OVER HJET 

SCHRAPPEN VAN DE CORONAMAATREGELEN 

 

Corona update per 17 juni: alleen nog de basisadviezen 
De Rooms-Katholieke bisschoppen hebben besloten om ook de laatste 
maatregelen, die in verband met corona voor de vieringen van de liturgie 
nog golden, met ingang van 17 juni te schrappen. 

• Collecteren door het van hand tot hand doorgeven van de 
collecteschaal is weer mogelijk. 

• Elkaar een hand geven bij de vredeswens mag weer. 
Overigens is de manier van vrede wensen, door een lichte buiging 
naar elkaar te maken, inmiddels bij menigeen vertrouwd geworden. 
De bisschoppen kunnen zich goed voorstellen dat deze ingetogen 
wijze van het geven van de vredeswens gehandhaafd blijft. 

 

De bisschoppen vragen om de algemene basisadviezen tegen corona in 
acht te blijven nemen, zoals handen wassen, hoesten en niezen in de 
elleboog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, 
enzovoort. 

Bron: www.bisdom-roermond.nl  

http://www.vommmm.nl/
http://www.bisdom-roermond.nl/
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SCHEMA DIENSTEN VOM 

 
Week 2-8 juli: 14e Zondag door het jaar:   
Zaterdag 2 juli 19.00 uur:  kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 3 juli 11.00 uur:  kerk Milsbeek 
Woensdag 6 juli 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Week 9-15 juli: 15e Zondag door het jaar 
Zondag 10 juli 9.30 uur:  kerk Ottersum 
  Eucharistie Herenkoor 
  Misdienaar: Nick/Feline 
Intenties: Alfred Smits, Toos Smits-van de Loo, Gerrie, Maria,  
Karin, Peter, Netta en May; Hen Ebbers; Gerardus Tekaat,  
Petronella Boekholt en Theodorus en Christiaan v.d. Lest; Thea  
Peters-Spikmans; Harrie van Baal. 
Woensdag 13 juli 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Week 16-22 juli: 16e Zondag door het jaar 
Zaterdag 16 juli 19.00 uur:  kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 17 juli 11.00 uur:  kerk Milsbeek 
Woensdag 20 juli 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Week 23 -29 juli: 17e Zondag door het jaar 
Zondag 24 juli 9.30 uur:  kerk Ottersum 
  Eucharistie Herenkoor 
Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Harrie   
Giesbers, ouders Giesbers-Hopman en ouders Hopman-  
Hopmans. 
Woensdag 27 juli 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Week 30 juli-5 augustus: 18e Zondag door het jaar 
Zaterdag 30 juli 19.00 uur:  kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 31 juli 11.00 uur:  kerk Milsbeek 
Woensdag 3 augustus 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Week 6-12 augustus: 19e Zondag door het jaar 
Zondag 7 augustus 9.30 uur:  kerk Ottersum 
  Eucharistie Herenkoor 
Woensdag 10 augustus 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
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Week 13-19 augustus: 20ste Zondag door het jaar 
Zaterdag 13 augustus 19.00 uur:  kerk Milsbeek 
Zondag 14 augustus 12.00 uur:  Eucharistieviering 

Ven-Zelderheide bij de molen 
i.v.m. molenfeest.  

Maandag 15 augustus 19.00 uur:  kapel Riethorst 
Mariaviering 

Woensdag 17 augustus 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Week 20-26 augustus:21ste Zondag door het jaar 
Zondag 21 augustus 9.30 uur:  Eucharistie Herenkoor 
Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen 
Woensdag 24 augustus 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Week 27 augustus-2 september: 22ste Zondag door het jaar 
Zaterdag 27 augustus 19.00 uur:  kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 28 augustus 9.30 uur:  kerk Milsbeek 
Woensdag augustus 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Week 3-9 september: 23ste Zondag door het jaar 
Zondag 4 september 9.30 uur:  Eucharistie Herenkoor 
      Misdienaar: Nick/Feline 
Woensdag 7 september 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Week 10-16 september: 24ste Zondag door het jaar 
Zondag 11 september 11.00 uur:   Eucharistie Herenkoor 
      Ziekenzondag i.s.m. de 
      Zonnebloem. 
      Misdienaar: Nick/Feline 
Intenties: Fien van Bergen-Sloot; 
Woensdag 14 september 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Week 17-23 september: 25ste Zondag door het jaar 
Zaterdag 17 september 19.00 uur:  kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 18 september 11.00 uur:  kerk Milsbeek 
Woensdag 21 september 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
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Week 24-30 september: 26ste Zondag door het jaar 
Zaterdag 24 september 19.00 uur  kerk Ottersum 
      Eucharistie Cantica 
      Nova 
      Misdienaar: Nick 
Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; alle oud-pastoors. 
Woensdag 28 september 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Week 1-7 oktober: 27ste Zondag door het jaar 
Zaterdag 1 oktober 19.00 uur:  kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 2 oktober 11.00 uur:   kerk Milsbeek 
Woensdag 5 oktober 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
Donderdag 6 oktober 19.00 uur:   Riethorstkapel Middelaar 
 
Week 8-14 oktober: 28ste Zondag door het jaar 
Zondag 9 oktober 9.30 uur:   kerk Ottersum 
      Eucharistie Herenkoor 
      Misdienaar: Nick/Feline 
Woensdag 12 oktober 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Week 15-21 oktober: 29ste Zondag door het jaar 
Zaterdag 15 oktober 19.00 uur:  kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 16 oktober 11.00 uur:  kerk Milsbeek 
Woensdag 19 oktober 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 
 
Week 22-28 oktober: 30ste Zondag door het jaar/Allerzielen 
Zondag 23 oktober 9.00 uur:  kerk Ottersum 
      Eucharistie Herenkoor 
      Allerzielenviering,  
        zegening v.d. graven. 
      Misdienaar: Nick/Feline 
Intenties: leden en overleden leden van de KBO; Willy Derks en 
Martha Derks-Janssen; Huub Coopmans; Harrie Giesbers, Ouders 
Giesbers-Hopman en ouders Hopman-Hopmans. 
Woensdag 26 oktober 9.00 uur:  sacristie Milsbeek  
 
 
 

 
 
 
 

LET OP AANVANGSTIJD!!!!
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EERSTE LUSTRUM GOEDE DOELEN WEEK 

 
Dit jaar viert de Goede Doelen Week in de parochie Ottersum haar eerste 
lustrum, dat wil zeggen dat er voor de vijfde keer een gezamenlijke collecte 
plaats vindt. In de week van 5 tot en met 10 september komen de 
collectanten deur aan deur uw gift ophalen. Ook is het weer mogelijk om 
via de bank geld te doneren of om uw enveloppe af te geven bij Bakker 
Arts.  
 
Er doen dit jaar wederom 13 fondsen (ANBI) mee. Het gaat om Alzheimer 
Nederland, het Diabetes Fonds, de Hartstichting, de Hersenstichting, KWF 
Kankerbestrijding, het Longfonds, de Nederlandse Brandwonden Stichting, 
de Nierstichting, het NSGK, het Nationaal MS Fonds, het Prinses Beatrix 
Spierfonds, ReumaNederland en het Rode Kruis.  
 
De Goede Doelen Week organisatie hoopt wederom op een grote 
opbrengst voor de deelnemende fondsen. Mocht u meer informatie willen of 
vragen hebben, dan kunt u voorzitter Nieky Geurts bereiken via 
goededoelenweekottersum@gmail.com.  
 
 

5 tot en met    10 september 
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WIE – WAT - WAAR 

 
Contactadressen: 
 

Website VOMMMM-parochies: www.vommmm.nl 
Mailadres VOMMMM-parochies:  administratie@vommmm.nl 
Mailadres administratie Ottersum:  parochieottersum@vommmm.nl 
 

Pastoor Theo Miedema   024-6961390 of 06-48465001 
 

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met mobiel secretariaat van 
het VOMMMM:    06-23766873. 
Het secretariaat in de sacristie is bereikbaar op dinsdagmiddag van  
13.30 - 16.00 uur op    06- 42988576 
 
Eucharistie: zie dienstenschema VOMMMM-parochies 
 
Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, 
ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via 
pastoor.  
Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend. 
Zie ook parochieberichten. 
 
Huwelijk: aanvragen via pastoor. 
 
Uitvaart, avondwake: contact opnemen met pastoor. 
 
Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden: 
Nu de dienst op donderdagmorgen is vervallen: indien u de Heilige 
Communie wilt ontvangen neem dan contact op met de pastoor. 
 
Huisbezoek: u kunt hiervoor met pastoor een afspraak maken. U kunt ook 
contact opnemen met het secretariaat hiervoor. 
 
Misintenties: aanvragen telefonisch op 06-42988576, tijdens openingstijd 
secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur, of via de mail: 
parochieottersum@vommmm.nl.  
Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 17,50. 
Betaling contant tijdens opening van het secretariaat, in een envelop 
in de brievenbus rechts naast de hoofdingang van de kerk of op 
rekeningnummer van het kerkbestuur: NL35 RABO 01406 02089 onder 
vermelding van intentie voor ….. op …. …….(datum intentie). 

mailto:administratie@vommmm.nl
mailto:parochieottersum@vommmm.nl
mailto:parochieottersum@vommmm.nl
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Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inlever-
datum kopij) op pagina1. 
 
Spreekuur begraafplaats:  
Voor vragen kunt u voortaan terecht tijdens openingstijden van het 
secretariaat of via telefoon/e-mail van het secretariaat in Ottersum 

 
Openstelling kerk:  
Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. In de wintermaanden november tot en met februari is 
de dagkapel gesloten 
 
Banknummers:  
Kerkbijdrage: NL70 RABO 01406 02429  
 

 
Adressen en telefoonnummers: 
Parochie:  Heilige Johannes de Doper 
Adres:   St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum 
Telefoon:  06-42988576                                            
VOMMMM-telefoon:  06-23766873 
E-mail parochie: parochieottersum@vommmm.nl 
Internet:  www.vommmm.nl 
Secretariaat:   dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


