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Pastoraal team: Pastoor Theo Miedema

Woordje van de pastoor

De Oktobermaand - rozenkransmaand

De oktobermaand is van oudsher de maand waar het rozenkransgebed een
bijzonder plaats heeft. Het is een oeroud gebed waarin het ‘Onze Vader’
(latijn: Pater noster) en het ‘Wees Gegroet, Maria’ vele keren worden
herhaald. De cadans van het bidden en het overwegen van gebeurtenissen uit
het leven van Jezus verenigt de gelovige mens met God, Jezus en Maria.
Maria is als een pro Deo advocaat (=voorspreker) voor ons bidders.

De kralensnoer bevat een kruis, grotere kralen en kleinere kralen: 5 ‘tientjes’
(tien maal het Wees Gegroet) met daartussen het ‘Onze Vader’. Als u 3 maal
een rozenhoedje bidt, is dat één rozenkrans. De 150 weesgegroetjes
verwijzen naar de 150 Psalmen die er zijn.

De oorsprong van het gebed ligt zo’n duizend jaar geleden. Veel mensen
waren hongerig naar een gebedsvorm om te bidden zoals de monniken. De
monniken baden het brevier (de 150 psalmen uit de bijbel). De meeste
mensen waren toen analfabeet. In de kerken van toen waren op de muren
fresco’s afgebeeld om zo de Bijbelverhalen te herinneren. Die fresco’s
worden soms nog ontdekt in hele oude kerken onder lagen verf en plamuur.
Herinneringen aan beeldende vertelkunst zonder woorden.

De Dominicanen en de Franciscanen en ook andere kloosterorden trokken
rond en introduceerden deze gebedsvorm voor de gewone mensen. En iedere
orde had zijn eigen traditie met het rozenkransgebed. Met name de
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Dominicanen hebben ervoor gezorgd dat de rozenhoedje gangbaar werd met
de 5 keer tien kralen.

Paus Pius V was voorheen een pater van de Dominicaanse orde. Hij droeg als
Dominicaan de gebruikelijke witte kleding als ordekleed. Bij zijn pauskeuze
behield hij de witte kleur van zijn kleding en sindsdien is de kenmerkende
kleding van de paus wit. Pius V was paus in een moeilijke tijd. De Ottomanen
wilden met een grote vloot naar Europa. Die vloot verging in een grote
zeeslag bij Lepanto (voor de kust van Griekenland).

Na de slag stelde paus Pius V officieel op 7 oktober 1571 een feestdag in ter
gedachtenis van de overwinning op de Ottomanen. Sindsdien geldt binnen de
Katholieke Kerk de maand oktober als rozenkransmaand.

De rozenkrans zie je niet alleen in de handen van een oma of van de pastoor...
ook als tattoo wordt die ook al gespot. In Twente wordt wel gezegd dat de
rozenkrans ‘de trekhaak naar de hemel’ is, omdat de moeder van Jezus een
bijzondere gunst verkrijgt bij Jezus om de zielen te redden. Het lijkt me beter
de rozenkrans te bidden, dan hem te tatoeéren. Maar ja, je weet maar nooit.
Het één sluit het ander niet uit.

Pastoor Theo Miedema

Kerkbestuur

Vertrek kapelaan Marc Kessels

Kapelaan Marc Kessels heeft vanuit het bisdom de opdracht gekregen om
vanaf oktober te gaan promoveren in de liturgie aan de Universiteit van het
Heilig Kruis in Rome. Dit in verband met zijn onderwijstaak aan het
Grootseminarie Rolduc in Kerkrade.

Dat betekent dat hij vrijgesteld is van zijn taken als kapelaan in de
VOMMMM-parochies. Vanaf februari zal hij zijn studie voortzetten vanuit
Nederland, wonend op de pastorie in Gennep. In de weekenden zal hij
beschikbaar zijn als vervanger voor de Missen.

In de tweede helft van september is hij in elke parochie voor het laatst vast
ingeroosterd geweest voor een H. Mis.
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Hartelijke dank aan kapelaan Marc

Kapelaan Marc, heel hartelijk dank voor wat je voor onze parochies hebt
gedaan en het prettige contact met de parochianen, onder meer in de vorm
van vele huisbezoeken. Daarvoor is grote waardering in de parochies.

De periode tijdens de ziekte van pastoor Martinus Rijs, waarin je de enige
priester was in 6 parochies, is een drukke tijd geweest, vooral omdat je je
werk hier moest combineren met je lestaak op Rolduc. Maar je hebt je er
goed doorheen geslagen, alles ging hier door. Complimenten daarvoor!

We wensen je een goede tijd in Rome en veel succes en voldoening bij je
studie. Fijn dat we na je terugkeer uit Rome op je kunnen rekenen als

vervanger voor H. Missen. Het ga je goed!
Het kerkbestuur

Welkom bij Alpha Online!

Wat is het doel van mijn leven?
Wat moet ik met het christelijk geloof?
Allemaal vragen die je kan stellen op Alphal!
Tijdens elf gezellige bijeenkomsten @
ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.

Bij de Alpha-cursus ga je op een ontspannen manier ontdekken wat het
christelijk geloof inhoudt.Eind september is een Online Alpha-cursus gestart.
Deze wordt gegeven door pastoor Theo Miedema.

Voor informatie kunt u contact opnemen met pastoor Miedema:
tel. 024-6961390;

e-mail: pastoor@tmiedema.nl

zie ook www.vommmm.nl
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Rooster vieringen VOMMMM

Ven-Z. Otters Milsb Midd Mook Mol
2/3 okt 9.30 19.00 11.00
do. 7 okt Riethorst
9/10 okt | 19.00 11.00 9.30
16/17 okt 9.30 11.00 19.00
23/24 okt | 19.00 11.00 9.30
30/31 okt 9.00% 19.00 11.00*
Azlc:éleie?ﬂ 16.30 13.00 15.00 14.00
6/7nov | 19.00 Zazisff (?(t)M 9.30
13/14 nov 9.30 19.00 11.00
20/21nov | 19.00 11.00 9.30
vr. 26 nov. 18.00 Adv
27/28 nov 19.00 CN 9.30 11.00
4/5dec | 19.00 11.00 9.30

* aansluitend zegening van de graven
** Allerzielen gebedsdienst met aansluitend zegening aan de graven

CN = m.m.v. koor Cantica Nova
StM = Sint Maarten

Adv = Adventsbijeenkomst voor jong en oud

Vormsel 2022
De Vormselviering is op vrijdag 13 mei om 19.00 uur in de kerk in Molenhoek.
Aanmelding voor het Vormsel: info@parochie-martinus-gennep.nl
Voor de ouders die hun kind hebben aangemeld voor het H. Vormsel is er een
informatieavond op donderdag 14 oktober om 19.30 uur in de parochiezaal

van de pastorie in Gennep (ingang tegenover de Aldi).
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Eerste Communie 2022

Eind september is er in Molenhoek een informatieavond geweest voor ouders
die overwegen hun kind Eerste Communie te laten doen.

Was u niet in staat deze avond te bezoeken en
wilt u uw kind aanmelden voor de Eerste

Elena Jongen via communie@vommmm.nl of 06
14 54 31 03.

Geloofsavonden Rond de Bron

Geloofsverdieping met bijbel en gebed voor ons dagelijks leven.
De komende maanden zijn de geloofsavonden op de volgende dinsdagen:
Data: 26 oktober, 30 november
Tijd:  20.00 —21.45 uur

vanaf 19.45 ontvangst met koffie of thee
Plaats: sacristie Molenhoek (zij-ingang aan Kloostertuin)

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie of aanmelding:
Parochietelefoon (Vera Dijkman): 06 23 76 68 73;
E-mail: dhansenvera@gmail.com

DOORDEWEEKSE VIERINGEN

Maanda 9.00 Eucharistie Mook
8 Aansluitend Aanbidding tot 10.00 uur

18.30 Rozenkransgebed

19.00 Eucharistie Molenhoek

Dinsdag

Woensdag | 9.00 Eucharistie Milsbeek

9.00 Eucharistie
Donderdag Aansluitend Aanbidding tot 10.00 uur Molenhoek

Vriida 9.00 Eucharistie Mook
Jdag Aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

6


mailto:communie@vommmm.nl
mailto:dhansenvera@gmail.com

Bedevaart naar Gerardus Majella
Zaterdag 16 oktober 2021

Thema: “Leven in de Liefde”

Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze
heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater
Domini in Italié is overleden.

H. Eucharistieviering om 10.30 uur
in de Sint-Andreaskerk te Weurt

Maximaal aantal personen is in verband met corona beperkt.
Aanmelding wordt geadviseerd:
bij diaken René Lamers via reelstca@gmail.com /06-12428322

Gerardus kalender 2022
Elke dag een beetje spirit.
Kosten: € 8,50

De Gerarduskalender is een scheurkalender.

Op de voorkant:
elke dag een spreuk om de dag goed mee te
beginnen

Op de achterkant:
moppen, gedichten, bezinningsteksten , puzzels, informatie

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit
Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet:
www.kloosterwittem.nl).

Verkoop adressen:
Mevr. Kersten Fazantstraat 33 Gennep, Tel: 0485-517420 / 06 55925833
Dhr. V. Bergen, Kerstenberg 5, 6596 CE Milsbeek

Tel: (0485) 515667 / 06-13143900
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Midweek 50-plus: Verlangen naar vertrouwen

Van 10 t/m 13 oktober 2021 is er in Helvoirt een
midweek voor 50-plussers met het thema
‘Verlangen naar vertrouwen’.

Tijden van verandering kunnen het verlangen
doen ontstaan naar persoonlijke groei en bloei.

Welke plaats kan het geloof hierin hebben?
Vertrouwen op God de Vader, hoe doe je dat in
de praktijk? Je zorgen wegstoppen of juist niet?
Kan ik echt leven vanuit vertrouwen, ook als ik
onrust ervaar of als ik geen supergelovige ben?

Het programma is afgestemd op 50-plussers die

_ Zk
. . . N .2 ¥
een mix zoeken van geloofsverdieping, A Midweek voor 50+ »

ontmoeting en ontspanning . Vooral voor mensen
die niet (meer) zo bezig zijn met geloof en kerk
kan deze midweek een relaxte manier van bezinning zijn. De sfeer is open en
hartelijk, vrijheid in deelname aan activiteiten staat voorop.

13 oktober 2021 in Helvoirt
4 3 ,

=

De midweek is in Bezinningscentrum Emmaus in de buurt van Tilburg. Van
harte welkom!

Ontvangst op zondag 10 oktober tussen 16.00 en 17.00 uur.

Kosten: € 249,- per persoon, volpension.

Informatie en opgave: www.emmanuelnederland.nl/activiteiten of bel 077-
382 82 49 of 0346-56 73 41.

Diaconie

Kerktaxi

De kerktaxi in de parochies MMM brengt mensen naar de eigen kerk of naar
een buurtkerk: wil je rijden of gereden worden, bel dan met de contactper-

soon in je eigen dorp: Middelaar: Annie Braks, 024 6962351; Mook: Michiel
Bakker, 024 6961935; Molenhoek: Marian Hax, 024 3581730.


http://www.emmanuelnederland.nl/activiteiten

(Zieken)bezoek

Ken je iemand die ziek of eenzaam is of behoefte heeft aan een gesprek en
een bezoek van de priester of van een lid van de werkgroep Ziekenbezoek op
prijs zou stellen, dan horen we dat graag. Voor Middelaar Maria Peters Sen-
gers, 024 6962683 en voor Mook en Molenhoek 06 23766873 of per mail:
administratie@vommmm.nl

Algemene hulpdienst (AHD)

Deze biedt op vrijwillige basis even hulp zoals b.v. een bezoekje, een bood-
schap, voorlezen, kleine klusjes, begeleiding bij bezoek aan arts en ziekenhuis
etc. Middelaar: Ans Wienhofen / Jeanine Vangangelt tel. 06 38435265
Mook: Mevr. Els van Bergen, tel: 024 6961815 Molenhoek: Mevr. M. van
Eekelen, tel: 024 3584280

Vrijwilligerszorg Proteion

Ouder worden is niet altijd simpel, want; je lijf werkt niet (meer) mee, het
contact met anderen vermindert, mensen om je heen vallen weg, je raakt
geisoleerd.

Proteion Welzijn zet vrijwilligers in voor ondersteuning in de thuissituatie van
mensen die chronisch ziek, hulpbehoevend of dementerend zijn, of een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben. De inzet van de
vrijwilliger kan ook de eventuele mantelzorger ondersteunen/ ontlasten.

De ondersteuning gebeurt op een vaste basis, bijvoorbeeld 1 x per week en
gedurende langere tijd.

Samen een kopje thee of koffie drinken, wat praten, een eindje wandelen of
fietsen, samen een boodschapje doen, het lijkt niet bijzonder, maar het
maakt een wereld van verschil!

Hebt u deze hulp nodig, of kent u iemand voor wie dit welkom zou zijn?
Bent u zelf zo’n vrijwilliger, die er wil zijn voor een medemens?

Laat het weten via:

email: welzijn@proteion.nl website: www.proteion.nl

of bel Bjorn Maessen 0652669565

Warme maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje

Aanbod: Warme maaltijden dagelijks bereid in de keuken van zorgcentrum
Malderburch te Malden.

Deze maaltijden worden zeven dagen per week tussen 11.45u en 12.45u
bezorgd door vrijwilliger van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst/Tafeltje Dekje
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uit de gemeente Heumen en Mook. De vrijwilligers zijn desgewenst
behulpzaam bij het openen van de maaltijddozen. Bijkomstig voordeel is dat
er, met name bij de oudere alleenstaanden, minimaal een keer per dag
iemand aan de deur komt.

Aanmelding: Zorgcentrum Malderburch Malden, telefoon 024 3570570.
Inlichtingen: Codrdinator, Henk Busser, telefoon 024 3880359.

Berichten uit/voor Middelaar, Mook en Molenhoek

Middelaar

Kledinginzameling in De Koppel in Middelaar

Ruim uw kasten op en doe mee met de kledinginzamelingsactie van Sam’s
Kledingactie. Daarmee steunt u Mensen in Nood!

Op maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 oktober vindt in Middelaar weer de
jaarlijkse inzamelingsactie plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel
en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven in De Koppel.

U kunt uw kleding afgeven bij de Koppel op;

Maandag 4 oktober van 19.30 — 21.30 uur

Dinsdag 5 oktober van 14.00 - 16.00 uur en van 19.30 — 21.30 uur
Woensdag 6 oktober van 10.00 - 12.00 uur

De opbrengst van de ingezamelde kleding komt dit najaar ten goede aan
kinderen in Oeganda.

Door naar school te gaan, maken zij kans te kunnen ontsnappen uit de
armoedecirkel en een betere toekomst voor zichzelf te creéren! Hoe meer
kinderen naar school toe gaan, hoe meer kans ze hebben op betaald werk en
hoe beter hun toekomstperspectief wordt. En dit geven zij weer door aan hun
kinderen.

We hopen samen met u hiervoor te kunnen zorgen.

Middelaars koor draagt na vijftig jaar stokje over
Er zongen al wat geruchten rond, en begin augustus bleken die toch echt
waar: Gemengd koor Allegria uit Middelaar zou tijdens de Mariamis op 15
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augustus voor de laatste keer zingen. Op zaterdag 25 september werd tijdens
het 50-jarig jubileumfeest een officieel einde gemaakt aan het koor.

De vijftien leden van het koor werden een jaartje ouder, maar vooral de
beperkingen rond corona gaven de doorslag. ‘Als je anderhalf jaar lang niet
mag zingen, gaat je stem echt achteruit’, zegt Annie Simons, lid vanaf het
eerste uur. En echt veel nieuwe leden kreeg het koor er de laatste jaren niet
bij.

Samen met Hennie Francissen en
erelid Jo Thoonen, die net als Annie
ook al vijftig jaar hun stem lieten
klinken in de kerk en daarbuiten,
blikt Annie Simons in de Dorpskrant
van Middelaar terug. Het zijn mooie
herinneringen aan saamhorigheid,
gezelligheid en vooral muziek. En
hoewel het koor in die halve eeuw
voornamelijk in de kerk zong, wilde
het nooit een kerkkoor worden
genoemd. De dames, en later ook de heren, wilden zelf kunnen bepalen
welke liedjes ze zongen. Daar zaten dus ook de carnavalskrakers ‘Nie knieze,
nie zeure’ en ‘Tussen Maos en Zeuvendal’ tussen, en hun allergrootste hit
‘Ons dorpje Middelaar’.

Maar het koor had toch vooral een religieus repertoire, en dat werd bijzonder
gewaardeerd door de kerkbezoekers tijdens de missen, bruiloftsmissen en
uitvaarten. Het koor veroorzaakte met zijn zang heel wat
kippenvelmomenten, vooral als ook nog ‘Ons dorpje Middelaar’ te gehore
werd gebracht.

De drie koorleden zullen vooral de onderlinge band gaan missen. ‘We waren
gewoon familie van elkaar, we waren met elkaar vergroeid’, zegt Annie.
Hennie beaamt dat. ‘We voelden het aan als er met iemand iets was. We
konden zo met z’n allen staan brullen.’

Ondanks alle emoties rond het naderend afscheid zong Allegria tijdens de
Mariamis als vanouds. En ook tijdens deze mis werd het koor begeleid door
organist Jan Hubbers, die even professioneel en soepel speelde als de
afgelopen vijftig jaar. Allegria draagt het muzikale stokje over aan een zestal
oud-koorleden die nu samen een cantorgroep vormen. Deze groep zong
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tijdens de Lambertusmis van 18 september voor het eerst in volle bezetting
tijdens het afscheid van kapelaan Kessels en dat was een prachtige en
indrukwekkende aftrap. Contactpersoon voor de cantorgroep is Diny
Rohrbach (06 21357946).

De boodschap van Middelaars oudste kerkklok

Middelaar heeft drie kerkklokken. In het dorp is het traditie dat de zwaarste
en oudste klok (uit 1553) om 12.15 uur een tijdlang klinkt als iemand uit het
dorp is overleden. Hiermee is de klok ook een soort ‘dorpsomroeper’. Deze
zware klok wordt verder een kwartier lang geluid bij het begin van een
uitvaartmis, tot de kist in de kerk is. Na de mis klinkt hij opnieuw, totdat de
kist de kerk heeft verlaten.

Stil

Het maakt niet uit of iemand gecremeerd wil worden of een uitvaartmis
krijgt: de nabestaanden mogen altijd aangeven of de kerkklok wel of niet om
12.15 uur wordt geluid. Een overlijden kan worden gemeld bij Diny Rohrbach
(contactpersoon van de parochie) of pastoor Miedema.

Af en toe geven families aan dat zij de klok liever niet horen luiden. Die wens
wordt natuurlijk gerespecteerd. Dorpsgenoten ervaren dit soms wel als
gemis.

Overigens wordt het gewaardeerd als het overlijden van een naaste door de
familie wordt gemeld, want Diny Rohrbach, de pastoor, maar ook de kosters,
avondwakegroep of kerngroep krijgen dit niet altijd automatisch via andere
kanalen te horen.

Ook bij een crematie is het prettig als dit even bij de parochie wordt gemeld
in het geval de overledene in de parochie was ingeschreven. Dan kan hij of zij
ook worden uitgeschreven.

Crematie, een afscheid buiten de kerk om

lets meer over de gang van zaken rond een crematie, omdat daar soms wat
onduidelijkheid over blijkt te bestaan. Een crematie is een afscheid dat
helemaal buiten de kerk om gaat. Daarom zal de naam van de overledene ook
niet zes weken lang van de kansel worden afgeroepen. Ook zal de overledene
niet met kruisje, kaarsje en roos worden herdacht tijdens de
Allerzielenviering. Zijn of haar naam zal alleen in de kerk worden afgeroepen
als de familie een misintentie aanvraagt.

12



Dit geldt ook voor vrijwilligers van de kerk, hoe gevoelig dit soms ook kan
liggen bij nabestaanden. Het gaat hier om afspraken die al jaren geleden zijn
gemaakt tussen pastoor, avondwakegroep en kerngroep en dus voor
iedereen gelden.

Even terug naar de kerkklokken:
Middelaar is een van de weinige
plaatsen in Nederland waar de
kerkklokken nog handmatig worden
geluid. De touwen hangen in het
portaal. Bij een uitvaart worden ze
een etage hoger gehesen zodat de
kist ongehinderd kan passeren.
Vo6r de oorlog had Middelaar twee
klokken uit 1553. Deze werden
tijdens de oorlog geroofd door de
Duitsers. Eentje werd
teruggevonden omdat de Duitsers
omsmelten historisch niet
verantwoord vonden. Bij de herbouw van de kerk kwamen er twee nieuwe
klokken bij, de ‘Maria’ en de ‘Brigida’. Het mechanisme dat de klokken om
het half uur laat slaan, wordt komende november al 28 jaar lang elke week
opgewonden door Geert Ambrosius. Dat is het vermelden meer dan waard!
In het blad Landleven heeft in maart vorig jaar een artikel gestaan over de
klokken van Middelaar. Zie

voor het bijbehorende filmpje waarin de kosters de klokken luiden
https://vimeo.com/389722552

De klokken zijn ook te horen via https://tinyurl.com/3db9w8u8 waarin
ook de mechaniek van het uurwerk is te zien.

Mook

Krantenbericht uit 1856

In de nacht van 12 op 13 september 1856 zijn ook met behulp van buiten- en

binnenbraak in Rooms Katholieke kerk te Mook ontvreemd:

De aanwezige gelden uit opengebroken offerblokken en uit het tabernakel

twee cibories, ter gezamenlijke waarde van 250 gulden, terwijl van de

grootste de voet van koper met figuren en verguld en het bovenste gedeelte
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van zilver is; onder op de voet staat te lezen: ‘Zardeken Jansen van Heumen
dono dedit anno 1667’; de kleinste is geheel van zilver en van binnen verguld;
deze laat zich in het midden in twee stukken uiteen schroeven; van de deksel
kan men ook een gedeelte afschuiven.

De officier van justitie te Roermond verzoekt opsporing, aanhouding en
bericht.

Molenhoek

Openstelling kerk Molenhoek

Op de zondagen waarop er géén Mis is, is de kerk in Molenhoek van 11.00-
13.00 uur open voor persoonlijk gebed en/of een kaarsje.

Daarnaast is de kerk, zoals altijd, via sacristie, open op de
woensdagochtenden van 10.00 — 11.30 uur.

We kunnen niet zonder vrijwilligers.

Kerkhofploeg bedankt voor jullie inzet.

Gemengd koor

Molenhoek kent verschillende zeer trouwe leden die onderscheiden zijn met
een Gregorius onderscheiding. Op 26 augustus was het tijdens de
ledenvergadering van het koor de beurt aan Henk Busser, die dit ontving
vanwege zijn 40 jaar lange inzet voor de kerkmuziek. Eigenlijk was het de
bedoeling dat deze gebeurtenis vorig jaar zou plaatsvinden maar de corona
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zorgde er voor dat het toen niet kon plaatsvinden. Henk kwam, op verzoek
van Willem Hendriksen, in 1980 bij het koor als tenor en voelde zich daar
happy.

Tien jaar later ‘verhuisde’ Henk
naar de bassen omdat daar een
tekort was ontstaan. In die tijd
bestond het koor uit zo’n veertig
leden. Nu is dat helaas heel wat
anders. Nu bestaat het koor nog
slechts uit 14/15 leden. Er moeten
toch wel mensen in Molenhoek
wonen die graag zingen? Meldt u
zich alsjeblieft.

Henk is niet alleen een trouwe
zanger maar heeft ook 25 jaar in het bestuur gezeten, waaronder 10 jaar als
penningmeester.

De heer Busser heeft in die 40 jaar verschillende dirigenten ‘versleten’. Hij wil
ze allemaal een keer genoemd hebben: Jan Rutten, Cor Wijgers, Stan Maas,
Cecile Andriesen, weer Jan Rutten, Sjef van de Hoek, Henk v.d. Logt en Alois
Cremers.

In 1999 bij het 25-jarig bestaan van het koor heeft er een concert
plaatsgevonden in de kerk van Molenhoek. Koren uit Malden, Middelaar,
Mook, X ;

Milsbeek en
natuurlijk
Molenhoek
hebben er toen
aan
meegewerkt.
Misschien een
idee voor in de
toekomst om
dat nog een
keer te
organiseren?
Naast het zingen is er ook altijd tijd voor gezelligheid en uitstapjes.

Henk van harte gefeliciteerd met je eremedaille in goud en bedankt voor je
inzet voor de parochie.
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VIERINGEN IN MMM 3 oktober — 10 december 2021

2/3 okt
za 19.00 u.

zo 11.00 u.

ma 4 okt
di 5 okt
do 7 okt

vr 8 okt

9/10 okt

z0 09.30 u.

do 14 okt
vr 15 okt

16/17 okt

za 19.00 u.
z0 11.00 u.

ma 18 okt
di 19 okt
do 21 okt
vr 22 okt

23/24 okt

z0 09.30 u.

ma 25 okt
di 26 okt
do 28 okt
vr 29 okt

30/31 okt
za 19.00 u.

zo 11.00 u.
z0 14.00 u.
zo 15.00 u.

Middelaar Mis.
Molenhoek Mis.

Mook 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.
Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis.
Molenhoek 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.
Middelaar 19.00 uur Mis.

Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans.

Mook Mis.

Molenhoek 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.
Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans.

Molenhoek Mis
Middelaar Mis.

Mook 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis.

Molenhoek 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.

Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans.

Mook Mis.

Mook 9.00 uur Mis.

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis.

Molenhoek 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.

Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans.

Middelaar Mis.

Molenhoek Mis. Aansluitend zegening van de graven.
Mook Zegening van de graven.

Middelaar Gebedsdienst en aansluitend zegening van de
graven. Medewerking van het koor Cantores.
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ma 1 nov
di 2 nov
do 4 nov
vr 5 nov

6/7 november

Mook 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis.

Molenhoek 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.

Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans.

z0 09.30 u. Mook Mis.

ma 8 nov Mook 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.

di 9 nov Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis.

do 11 nov Molenhoek 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.

vr 12 nov Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans.
13/14 november

za 19.00 u. Middelaar Mis.

z0 11.00 u. Molenhoek Mis.

ma 15 nov Mook 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.

di 16 nov Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis.

do 18 nov Molenhoek 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.

vr 19 nov Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans.

20/21 november

z0 09.30 u.

ma 22 nov
di 23 nov
do 25 nov

vr 26 nov

Mook Mis.

Mook 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis.

Molenhoek 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.

Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans.

27/28 november Eerste zondag van de Advent

z0 09.30
z0 11.00 u.

ma 29 nov
di 30 nov
do 2 dec

vr 3 dec

4/5 december
z0 09.30 u.

Middelaar Mis.
Molenhoek Mis.

Mook 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.

Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis.

Molenhoek 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.

Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans.

Tweede zondag van de Advent
Mook Mis.
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ma 6 dec Mook 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.

di 7 dec Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis.

do 9 dec Molenhoek 9.00 uur Mis; aansluitend aanbidding.

vr 10 dec Mook 9.00 u. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans.
Allerzielen

Op Allerzielen -2 november- herdenkt de Kerk alle overleden gelovigen.

De traditie stamt, voor zover bekend, uit de abdij Cluny waar abt Odilo in 998
bepaalde dat alle met Cluny verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen
de gestorvenen op bijzondere liturgische wijze moesten herdenken. In de
14de eeuw werd deze herdenkingsdag algemeen in de Rooms-Katholieke
Kerk. Mogelijk was dit onder invloed van de dan woedende pestepidemie.
Veel mensen stierven en moesten vaak zonder enig kerkelijk ceremonieel
begraven worden, vaak ook in anonieme massagraven. Ook voor deze zielen
kon gebeden worden op de dag na Allerheiligen.

Allerzielen is een dag van gebed voor allen die uit dit leven zijn heengegaan
en nog niet voor altijd bij de Heer zijn. Daarbij hoort ook een bezoek aan het
kerkhof, een traditie die tot op de dag van vandaag op vele plaatsen wordt
voortgezet.

Weerspreuken
"Allerzielen zonder vuur, spaart geen brandhout uit de schuur."
"Sneeuw op Allerzielen, voorspelt een zacht voorjaar."

2 november, Allerzielen
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CONTACT VOMMMM

administratie@vommmm.nl|

Sacristie Ottersum, St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum, tel. 06 42988576,
alleen tijdens openingstijd: dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
Aanmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kunt u
doorgeven aan de ledenadministratie via administratie@vommmm.nl
Website: www.vommmm.nl

PASTORAAL TEAM VOMMMM

Pastoor Theo Miedema, De Hove 1, 6585 AN Mook

E-mail: pastoor@tmiedema.nl

Tel. 024 6961390 (eerst dit nummer bellen). Indien dringend contact
nodig: 06 48465001

Bij geen gehoor: 06 23766873 (parochietelefoon Vera Dijkman)

KERKBESTUUR VOMMMM St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum
kerkbestuur@vommmm.nl

Voorzitter: pastoor Miedema

Vice-voorzitter: Rob Peperzak

Secretaris: Elena Jongen

Penningmeester: Rob Peperzak

Personeelszaken: vacature

Pastorale Zaken: vacature

Gebouwen / onroerend goed parochies MMM: Wim Thoonen.
Gebouwen / onroerend goed parochies VOM: vacature

Leden: Jacqueline Thomassen-Mans; Ellis van de Locht .

PAROCHIENIEUWS

Redactie: Elena Jongen en Angeline van der Donk (eindred.), Hans Derks (red.
Mid.), Henry Artz (red. Mol.).

Volgende uitgave: 6 december 2021 — 24 januari 2022.

Kopij parochieblad: inleveren véér 9 januari 2022.
angeline.vanderdonk@inter.nl.net

Coordinatie bezorging: Middelaar: Carla Wienhofen, 06 38373223; Mook:
Michel Voet, 024 6962469/06 45146492; Molenhoek: Joop Hax, 024 3581730
Wilt u geen Parochienieuws ontvangen, geeft u dit dan door aan uw coérdina-
tor van de bezorging.
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MIDDELAAR - postadres: Dorpsstraat 49, 6587 AW Middelaar (pastorie).
Kerngroep Middelaar: Diny Aarts-Teunissen, 024 6961439; Hans Derks, 024
6961782; Ellis van de Locht, 024 6963026; Diny Rohrbach 06 21357946;
Hanny Janssen-Hendriks, 06 49848234.

Misintenties: Lia Leijen, Dorpsstraat 18, 6587 AZ Middelaar, 024 6962888,
lia.leijen@ziggo.nl

Contactpersoon uitvaarten: Diny Rohrbach 06 21357946.

Contactpersoon kosters: Wienand Wienhofen, telefoon: 06 22306791.
Rek.nr. Parochie Mid.: NL19RAB0O0131632884; pastoraat en kerkgebouw.
Brigidafonds Par. Mid.: NL25RAB00131621815 alleen kerkgebouw.

MOOK — postadres: De Hove 1, 6585 AN Mook (pastorie).

Kerngroep Mook: Sjaak Lucassen, 024 6962976; Anke Biichner, 024 6963044,
Yvonne van Rooij, 024 8458029; Wim Thoonen, 06 51452184,

Koster: Michel Voet, 024 6962469/06 45146492.

Misintenties: Mook, tel. 06 23766873.

Contactpersoon uitvaarten: Wil Wijers, Hiisenhof 61, 6561GC Groesbeek, 024
6961754.

Rek.nr. Parochie Mook: NL51RAB0O0131614266; t.n.v. Parochie St. Antonius
Abt, Mook. Pastoraat en kerkgebouw.

Rek.nr. Parochie Mook: NL65INGB0001054598 alleen kerkgebouw.

MOLENHOEK -postadres: Stationsstraat 62, 6584 AW Molenhoek (sacristie),
024 3584036.

Kerngroep Molenhoek: Angeline van der Donk, 024 3583667; Frans Korsten,
024 3556331; Will Theunissen, 06 44340919; Elena Jongen, 024 3583181,
Henry Artz 024 3584394.

Koster-contactpersoon: Elena Jongen, 024 3583181.

Misintenties: parochiemolenhoek@vommmm.nl of Elena Jongen 024
3583181 of woensdagochtend in de sacristie van 10.00 tot 11.30 uur.
Contactpersoon uitvaarten: Elena Jongen, 024 3583181; eljongen@xs4all.nl
Sacristie open: op woensdagochtend van 10.00 - 11.30 uur.

Rek.nr. Parochie Mol.: NL86RAB0O0131631969; pastoraat en kerkgebouw
Steunfonds Par. Mol.: NL30RAB0O0131654608; NL41INGB0005240386 alleen

kerkgebouw.
Actie L

Kerkbalans
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