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Wat is Kerk-zijn?

Kerk is een gemeenschap die samenkomt rond de verrezen Heer. Je hebt God lief, je
hebt elkaar lief. De vraag ‘Wat is Kerk-zijn” hangt samen met de vraag ‘Wat is geloof’.
Dat is een groeiproces, een proces van heiliging.

Eerst moet je een goede gemeenschap hebben met wie er al is, een gemeenschap die
zelf bezield is, die een relatie met Jezus heeft.

Geconstateerde problemen

Activiteiten

Er zijn geen gezinsactiviteiten meer.

Activiteiten voor kinderen (kinderwoorddienst, knutselmiddagen, gezinsvieringen) en
jongeren (jongerenvieringen) zijn gestopt, omdat de doelgroep niet meer kwam.

In de Tienergroep is er gezelligheid en catechese, maar dat is geen brug naar de kerk.
In de jaren 60 heeft de Kerk veel dingen afgeschaft, bijvoorbeeld processies.
Daardoor is de ziel eruit gehaald.

Gebrek aan kennis

Veel ouders van Communicanten weten niet waar het om gaat. Dat hebben ze in de
jaren ‘80 niet meegekregen.

Communicanten en Vormelingen krijgen vanuit de parochie te weinig lessen.

Op scholen is er geen catechese, geen catechismusles meer.

Er is gebrek aan kennis, over de waarde van de Eucharistie en daarmee ook over de
zin van trouwen in de kerk, over de waarde van een uitvaart in de kerk. Men weet
niet dat een uitvaartmis gevierd wordt opdat zielen naar de hemel gaan. Dus weet
men niet wat men mist. De katholieke cultuur is niet gekend.

Vervreemding: men verstaat het niet, men ziet de zin er niet van in

De behoefte aan zingeving is gigantisch, maar men is vervreemd van de Kerk.

De antwoorden die de kerk heeft op dingen voldoen niet meer. Zingeving vindt men
nu op anderen plekken.

De Eucharistie wordt niet verstaan, want vroeger leerde je niet wat dat betekent.
Mensen zeggen: ‘Het moet mij raken, anders kom ik niet.” ‘Wat levert het mij op?’
De Misintenties gaan achteruit. Die zijn om mensen uit het vagevuur naar de hemel
te laten gaan. Maar zo willen mensen het niet meer zien, want het vagevuur is een
moeilijke zaak.

De verbinding met mensen is er nu niet. De Kerk is niet meegegaan met de
veranderde maatschappij.

Tieners en jongeren zijn moeilijker te bereiken. Na groep 8 komen kinderen niet
meer in de kerk.

Veranderde cultuur / Individualisme

Maatschappelijke ontwikkelingen: er zijn veel andere dingen en minder tijd een
aandacht voor levensvragen.
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De maatschappij is individualistisch geworden. Vroeger zetten mensen samen de
schouders eronder. Nu moet je assertief zijn, opkomen voor jezelf. Het individu staat
centraal. Dan verdwijnt het cement dat ons samenhoudt.

Nu zijn mensen gehaast, ze moeten van alles, hebben geen tijd voor elkaar. Onze
huidige maatschappij jaagt de mensen op.

Het is een tendens die breder is. Alle verenigingen hebben ermee te maken.
Moderne mensen sluiten zich niet makkelijk aan. Levensbeschouwing is voor jezelf.
Naar buiten toe speelt het geen rol meer.

De cultuur is veranderd, niet meer katholiek. De Kerk staat aan de rand van de
gemeenschap. Er zijn initiatieven waar de kerk buiten staat. Vroeger werden meer
dingen vanuit de kerk gedaan.

Men durft er niet voor uit te komen dat men gelooft.

Communicanten vinden de viering in de kerk het minst leuke, want daarna zijn er het
springkussen, de cadeaus, het bezoek. De kerkbeleving is weggevallen. De Eerste
Communie is vaak de laatste communie.

Veel mensen kijken naar de Mis op TV. Dat bestond vroeger niet. Nu zijn er
streamingen.

Frustraties

Mensen beoordelen de Kerk verkeerd en veroordelen die.

Er zijn veel veranderingen geweest, wisselingen van voorgangers, waardoor telkens
een deel van de mensen gefrustreerd raakte.

Richtingenstrijd, met strakkere regels. Mensen herkennen zich er niet meer in,
vrijwilligers gaan weg, mensen komen niet meer naar de kerk. Men wil het samen
doen, samen een viering maken.

Praktisch

De stenen erfenis is nu een ballast. De verzekeringen van de gebouwen gaan altijd
door.

Het is een tendens dat de Kerk minder geld heeft. De kerkbijdrage wordt minder.
Bij een lint van 6 parochies op het platteland is centraliseren moeilijk.

De meeste mensen gaan niet naar een andere kerk.

Minder vrijwilligers, Arboregels, minder Misintenties.

Het parochieblad geeft niet het gevoel dat er een levende geloofsgemeenschap is
waar ik bij wil horen.

Adviezen

Missie

We moeten van onderuit de zaak opbouwen, terug naar onze missie.
We moeten elkaar helpen en getuigen, veel met elkaar delen en om elkaar geven.

Gezinnen en jongeren

Families die samen naar de kerk gaan.

We moeten gezinnen ondersteunen in hun katholieke identiteit.

Mensen moeten zelf het geloof doorgeven en voorleven, zelf het klimaat scheppen
dat thuis over het geloof gepraat zou kunnen worden.
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Verbinding maken via de kinderen, zoals de werkgroep Jeugd4ingen in Milsbeek doet
met hun ontmoetingen tussen jong en oud, tussen groepen als de basisschool, KBO,
SI'm, Zonnebloem en fanfare.

Zaken als ethiek, filosofie, religie en zingeving zijn van belang. We moeten de
jongeren meer ‘body’ meegeven.

Gemeenschap

Het ideaalbeeld is: een kerk zijn die verbindt.

We moeten ons best doen om het saamhorigheidsgevoel terug te brengen.

Het is belangrijk dat de kerk een gemeenschap is. Een voorbeeld hierin is de
Filippijnse gemeenschap. Bij het Sinulogfeest worden moderne Engelse en Filipijnse
liederen gezongen en iedereen zingt mee, kinderen lopen rond, iedereen neemt eten
mee.

Gemeenschap hoort bij de corebusiness van de Kerk. Maar ook op het terrein van
doop, huwelijk, uitvaarten verliest de Kerk. Ook daarop moeten we inzetten, meer
ons gezicht laten zien. Als mensen met een blij gevoel thuis komen, doe je veel goed.
Een praatje maken, met elkaar in gesprek gaan, zoals bij de koffie na de Mis. (2x)

Bij de kerkdeur de mensen begroeten die binnenkomen. Je wordt gezien.

En wanneer iemand voor het eerst komt, moet iemand hem welkom heten: “Fijn dat
u er bent!” We moeten de anonimiteit doorbreken.

Er moet een open houding zijn van iedereen. Dat kun je niet alleen aan de pastoor
overlaten. Als je wordt gekend, dan geeft dat verbondenheid.

Menselijk contact

Het is ook goed als iemand oog heeft voor de misdienaars. Geef hun iets voor
Sinterklaas.

Er zijn veel drop-outs, er is eenzaamheid onder ouderen, mensen in een flat die
niemand spreken. Wij zouden daar iets aan kunnen doen, bijvoorbeeld bijiemand op
de koffie gaan, goedemorgen zeggen op straat, even contact maken en zo de wereld
van de ander even openbreken.

Proberen met mensen een relatie aan te gaan, samen door de moeilijke tijd heen te
gaan, elkaar nabij te zijn. Blijf bij iemand in de laatste levensjaren, zodat hij gerust
kan overgaan. Mensen hebben nu behoefte aan de begrijpende kant van de Kerk.
We moeten elkaar vooruit helpen, verbonden zijn met elkaar, zien wat de naaste
nodig heeft. De essentie van de Kerk is dat je bij elkaar komt, elkaar ondersteunt.
Daaruit kan iets anders voortvloeien.

Dat gevoel van eenheid, kunnen we dat terug krijgen?

De lichtjesoptocht trekt wel veel mensen, daar is gemeenschap.

Ook Allerheiligen, wanneer we kaarsjes op de graven zetten is iets waar mensen aan
mee willen doen. Maar ze moeten uitgenodigd worden.

Vraag jongeren van de fanfare, van de Carnavalsvereniging, hoe zij dingen zien.
Advies aan pastoor: praat met de mensen, kom op school, kom bij de poetsgroep.
We moeten elkaar leren kennen, we moeten het samen doen.

Geef tips aan de pastoor bij wie hij op bezoek moet gaan, met wie hij moet gaan
praten.

Bijeenkomsten waarin wordt gefilosofeerd over het leven, bijv. wat is goedheid?
Ontmoetingen, bijv: een wandelgroep voor parochianen van de zes parochies, of via
koffiedrinken na de Mis.
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Muziek
- Betrek het volk bij de zang, nodig mensen uit om mee te zingen. Laat mensen een
kwartier voor het begin van de Mis de liederen inzingen. Koren moeten
ondersteunend, dienstverlenend zijn.
- Er moet muziek zijn voor kinderen, jongeren, ouderen.

Identiteit

- Als Kerk moeten we beseffen wat onze identiteit is. Het begint bij de priester en bij
degenen die er zijn. Wie ben ik? Wat heb ik te bieden? Op het LOB kun je doorgeven:
‘Wat is Eucharistie? Wat is een uitvaart?’

- We moeten in alle lagen van de bevolking meedoen, onze identiteit laten zien.
We moeten meer meedoen met het geheel, laten zien waar we voor staan, laten
blijken dat je het voor jezelf goed hebt. Als mensen gefrustreerd zijn, laten zien dat er
nog genoeg mooie dingen zijn om het vol te houden.

- Meer getuigenis geven.

Preken

- In de preek moeten beide aspecten er zijn: horizontaal én verticaal. Het moet niet
alleen gaan over lief zijn voor elkaar. Er moet verdieping en verbreding zijn.

- Er moet verbinding zijn tussen de uitleg van het Evangelie en het gewone leven, de
belevingswereld van de mensen. In de preek moet het Evangelie vertaald worden
naar de dagelijkse realiteit. Bij de uitleg van het Evangelie moet taal gebruikt worden
die aanspreekt. Vertel een menselijk verhaal, maak het toegankelijker.

Centralisatie

- Er moet één centrale parochiekerk komen waar alle parochianen naar toe gaan.
Dan kun je meer aanbieden: creche voor de allerkleinsten, bemand door 16-jarigen.
De wat grotere kinderen kunnen kinderwoorddienst volgen. (3x)

- We moeten inspelen op de dingen die nu spelen. We moeten nadenken: Wat moet
er met de kerk gebeuren? Hoe houd je mensen betrokken?

- We moeten meer naar buiten gaan, werven. Het is niet vanzelfsprekend dat mensen
vrijwilliger worden.

- Het enthousiasme en de sfeer moeten terugkomen.

- Met Kerstmis en Pasen zijn de kerken vol. Er zouden regelmatig vieringen met een
thema moeten zijn waar mensen enthousiast aan deelnemen.

Catechese
- Catechese voor kinderen, jongeren, volwassenen, jonge ouders
Wij hebben te taak om de waarden die Christus ons heeft geleerd door te geven.
- Alpha cursus is waardevol. Het is de basis en moet voortgezet worden.

Vieringen
- Laagdrempelige gebedsvieringen. Er zijn veel stromingen: De Kommel, Emmanuel,
Taizé.
- Mensen die voor het eerst naar de kerk komen begroeten, welkom heten.
De kerk heeft wat te bieden!
- Het leven is niet makkelijk. We moeten mensen in die worsteling bijstaan.
De Kerk heeft te melden wat ertoe doet en waar je van kunt leren. Dat vraagt de
bereidheid te luisteren. Maar je moet de goede woorden gebruiken, veel uitleggen.
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Veel mensen hebben moeite met de wereld om hen heen. Er is een bepaalde nood.
Tegen mensen die zich verkeerd labelen kunnen we zeggen “God heeft je lief, God
heeft jou gewilde met je talenten en gaven. God heeft een plan, je moet het alleen
nog ontdekken.” Dat geeft hoop.

Geloof kan kracht geven. Het zou mooi zijn als veel mensen dat gevoel hebben en
terug kunnen vallen op hun geloof.

Communicatie

Varia

We moeten communiceren wie we zijn, wat we geloven, hoe je Christen kunt zijn.
Meer benadrukken wat de Kerk te bieden heeft. We zijn meer dan een club.

Maak het parochieblad aantrekkelijker: schrijf verslagjes van wat er is geweest, schrijf
over het bestaan van de Tienergroep. Geef goede uitleg van wat Pasen is.

Eén parochieblad voor heel VOMMMM maken?

Online dingen aanbieden voor de jeugd.

Er zijn twee dingen nodig: Catechese, zodat mensen leren wat de betekenis en
waarde van de Eucharistie is. Ook moet Diaconie worden opgezet, een kernwaarde
van het Christendom.

Mensen uitnodigen om het orgel in de kerk te komen bespelen en mee te doen met
orgelconcoursen.

De Katholieke Kerk heeft een leer. Die moeten we handhaven. In Nederland zijn daar
oeverloze discussies over. Daar bereik je niets mee. We moeten een rechte rug
krijgen.

We moeten eerst weten: wat is de ziekte van de Kerk?

De Kerk zal moeten moderniseren en de vraag is: hoe krijg je het verhaal van Jezus zo
goed mogelijk overgebracht op andere generaties?

Je openstellen voor onderwerpen als abortus en euthanasie. Je openstellen voor
onderwerpen die mensen bezig houden.

Samenvatting Parochiebijeenkomsten VOMMMM 2022 5



