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Op zaterdag 15 januari jl. vierden we voor de laatste keer de H. Mis in onze kerk. De eerste H. Mis  werd op 15 juli 1953 
opgedragen. De kerk deed sindsdien dienst als parochiekerk van onze parochie H.Antonius Abt. Er werden in die  
periode 644 parochianen gedoopt, 287 huwelijke voltrokken en we begeleidden 406 parochianen naar hun laatste 
rustplaats. Tijdens de H. Mis werden allen herdacht die zich in al die jaren hebben ingezet voor onze parochie en  
kerk. Met het voorlezen van het decreet van de bisschop, het verwijderen van de altaarsteen en de reliek van  
H. Antonius Abt, de verplaatsing van het Allerheiligste en het afsluiten van de deur werd het kerkgebouw aan de  
eredienst onttrokken. 

Aan het eind van de dienst sprak Harm Vullings, dirigent van  
het kerkkoor, een persoonlijk afscheidswoord:

Vandaag op St. Tunnis, de laatste dienst in de voor ons zo  
vertrouwde kerk. De laatste keer dat we hier samen de  
H.Mis vieren. De laatste keer dat we hier samen bidden en  
zingen. 

Nu het zover is doet het me meer dan ik wel had gedacht. Ik hik 
er al vanaf het nieuwe jaar tegenaan, ik probeer het te duiden, 
en vraag mezelf: ‘wat is er nou man? Je hebt al jarenlang aan 
het idee kunnen wennen. Het is maar een gebouw en het werd 
zelfs op een internetwebsite als een fabriek omschreven.’  
En toch lijkt het me nu te overvallen en komt het definitieve ‘ 
ineens’ wel erg dichtbij. 

Vervolg aan ommezijde >

AFSCHEID VAN EEN KERKGEBOUW
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Ik heb al de hele week zo’n onbestemd gevoel en van die flarden 
herinneringen aan deze kerk die zo maar blijven komen:

Ik deed hier, net zoals velen van jullie, de eerste - en de plechtige 
communie, het vormsel. Ik was hier misdienaar en herinner me 
de prachtige en sterke verhalen van Toon d’n köster. Van zingen 
in het kinderkoor en de ritmische missen met Mathieu de Groot, 
de volle kerk. De gregoriaanse gezangen. Kerstmis, de nacht-
missen, de bijzondere kerststal van broeder Fidelis en later de 
fijne kerstsfeer die koster Theo Stoffelen creëerde. De soms 
veel te lange en niet te volgen preken. Van het lange stil zitten 
wat als kind een onmogelijke opgave was. Pasen met de nieuwe  
kleren. Van bekijken en bekeken worden. De rectoren en  
pastoors, de kosters. De begrafenissen van ons pap, mam en 
van zo vele dierbaren en dorpsgenoten….   ….en dan later:  
dirigent van het koor, het samen zingen en heerlijke muziek  
maken. De sfeer die we samen maakten, de stilte. Lid van  
het kerk- en VOMMMM bestuur. Een hele verzameling van  
merendeels goede en mooie momenten en herinneringen.  
Ik denk dat iedereen die wel heeft.

De besluiten om het kerkgebouw een andere functie te geven 
zijn gestoeld op logische gevolgtrekkingen, verstandelijk, heel 
goed te begrijpen en zeker ook verstandig te noemen. Heb ze 
zelf mee geïnitieerd.  Maar toch…..

Een gevoel van diep respect krijg ik als ik denk aan de mensen 
die zo sterk gemotiveerd en gedreven waren om direct na  
de tweede wereldoorlog in 1946 eerst een eigen kerkkoor  
op te richten, in 1947 een eigen parochie te verwezenlijken  
en er echt alles voor over hadden om dit te bekronen met  
het bouwen van een eigen kerk. Wat lukte en die dan ook op  
15 juli 1953 in gebruik kon worden genomen. 

Wat een gedrevenheid! Die kan alleen maar ontstaan door een 
heel duidelijk doel en sterke verbondenheid. Een enorme drang  
van een klein dorpje om zelfstandig te worden en voor ‘vol’  
te worden aangezien. Daar is een grote  kracht werkzaam  
geweest: onderling, samen, maar toch zeker ook samen met 
alle helpers ‘daarboven’. 

Iedereen werkte mee, iedereen pakte aan, van groot tot  
klein zo vertellen de verhalen. Onze grootouders, ouders en 
misschien uzelf wel.  Een saamhorigheid en verbinding om trots 

op te zijn en, ook wel een beetje jaloers, we zien het helaas zo 
weinig meer.

Pijn voel ik ook wel. Van gemis: geen lief en leed meer delen in 
deze gewijde ruimte. Ik zal de verstilling missen, de sfeer.  De 
mooie akoestiek hier die zo fijn zingt en muziek maakt, het 
samenzijn, de…..     

Wat jammer dat er hier op deze manier geen herinneringen 
meer worden gemaakt.

Ook een gevoel van enorme dankbaarheid aan al die vele  
mensen die zich hebben ingespannen en nog steeds  
inspannen voor deze kerk en parochie.

Tijden veranderen en je moet mee bewegen. Maar toch…..

Nee, het is goed zo. Ik leg me erbij neer, wetend dat dit de  
enige manier is om dit markante gebouw in ons dorp voor de 
langere termijn te behouden. En daarbij, de parochie houdt 
niet op te bestaan. We blijven samenkomen, bidden en vieren 
in onze kapel. Zoals pastoor Miedema het zegt: ‘We gaan  
alleen wat kleiner wonen.’  

Ik spreek de hoop uit dat we dit nog lang mogen blijven doen 
en dat onze parochie ook in de toekomst een levend gebeuren 
blijft. Als we maar met elkaar verbinden en verbonden blijven 
dan kunnen we herinneringen blijven maken.

Op 14 juli 1953 werd het Allerheiligste van de kapel overge-
bracht naar deze kerk. Na 68,5 jaar begeleiden we vandaag, 
zaterdag 15 januari 2022 tijdens de viering van het feest van 
onze patroonheilige Sint Tunnis, het Allerheiligste op de weg 
terug naar de eeuwenoude kapel aan de Vensestraat. Ik nodig 
u allen uit om zo meteen in processie mee te lopen. 

Harm Vullings
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BEREIKBAARHEID 
> 	 Voor vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Theo Miedema, 024 - 6961390, 06 - 48465001. 
	 Bij dringende vragen, indien onbereikbaar, kunt u bellen met parochietelefoon van het VOMMMM: 06- 23766873
>	 Het secretariaat, gevestigd in de sacristie van de kerk in Ottersum (ingang via Wilhelminastraat) is bereikbaar op 
	 dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur op 06 - 42988576. Postadres: St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum.
>	 Voor informatie of andere zaken buiten de openingstijden van het secretariaat kunt u contact opnemen met 
	 Vera Dijkman. Vera is het mobiele secretariaat dat altijd bereikbaar is via 06 - 23766873.

E-mail: administratie@vommmm.nl   |   Website: www.vommmm.nl

VIERINGEN PAROCHIE H. ANTONIUS ABT IN VEN-ZELDERHEIDE 

ZATERDAG 22 JANUARI	 Geen viering. Zondag 23 januari om 11.00 uur kerk Milsbeek.

ZATERDAG 29 JANUARI	 Geen viering. Om 19.00 uur viering kerk Ottersum.

ZONDAG 6 FEBRUARI	 Kapel Ven-Zelderheide, Eucharistieviering om 09.30 uur.

ZATERDAG 12 FEBRUARI	 Geen viering. Om 19.00 uur Eucharistieviering in Ottersum.

		  Zondag 13 februari om 11.00 uur in Milsbeek.

ZONDAG 20 FEBRUARI	 09.30 uur kapel Ven-Zelderheide.

ZATERDAG 26 FEBRUARI	 Geen viering. Zondag 27 februari om 09.30 uur in Ottersum.	

WOENSDAG 2 MAART	 Viering Aswoensdag, kapel Ven-Zelderheide om 16.00 uur.

ZATERDAG 5 MAART	 Kapel Ven-Zelderheide, Eucharistieviering om 16.00 uur.

ZATERDAG 13 MAART	 Kerk Ottersum om 16.00 uur.

VANAF HEDEN ZIJN DE VIERINGEN IN DE ST. ANTONIUS ABT KAPEL, VENSESTRAAT 66

Berichten e.d. graag inleveren op Spiekerbeekstraat 11 of mailen 
naar dorpsblad@ven-zelderheide.nl, dinsdags voor 12.00 uur. 
Tips of ideeën altijd welkom! Voor meer informatie en prijzen 

gaat u naar onze website: www.ven-zelderheide.nl

Woensdag 26 januari 	 14.00 – 16.00 uur Vrijdag 28 januari	 10.00 – 12.00 uur	 Koffie-uurtje


